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Liv Tyler Laguna Süit terasında dinlenirken... 


Tum deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz. 
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Wings Siyle işyerlerinden Wings, Wings Black, Wings Private ile yapılacak harcamalardan *030'a 
varan indirim kazanılacaktır. Indirimler mekanlar özelinde farklılık gösterebilmektedir. Lucca'da 
9020, Pidde's'te 9630, diger mekanlarda 9010 indirim kazanılmaktadır. Indirim Wings, Wings 
Black, Wings Private asıl/ek kartlar için geçerlidir. Indirim kredi kartı ekstrenize TL tutar olarak 
yansıtılacaktır.Güncel mekanveindirimoranlarınawww.wingscard.com.tr denulaşabilirsiniz. 
Bu indirim, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez. SMS'ler; KDV ve ÖV dahil 

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone 0,65 TL'dir. 


Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin. 


SEÇKİN MEKANLARDA 
“HERKES TAKILIR. 
BEN ÖZEL İNDİRİM DE ALIRIM. 


WINGS STYLE İSYERLERİNDE 
9610-30 İNDİRİM WINGS SAHİPLERİNİ BEKLİYOR. 


İSTANBUL 
ALANCHA 


ALEXANDRA COCKTAIL BAR 


CAFE LOCALE 


CANTINERY ZORLU CENTER 


FERİYE PALACE 


HACI ABDULLAH ZORLU CENTER 


LAKERDA BALIK 
LUCCA 
MEZELİ 

MOC 
MORINI ZORLU CENTER 
NAN ŞİŞHANE 
NO:1903 
PIDDE'S 
ROBIN'S KITCHEN 
SACA 
SERAFİNA 
SHOT İSTANBUL 
TAKANİK BALIK 
THERAPIA BALIK 
WALKIN BRASSERİE 


ANKARA 
AYVAZ EGE'DEN 
BEYKOZ 
GÖKSU LOKANTASI 
TİNT CAFE & BISTRO 
TRİLYE RESTAURANT 
İZMİR 
ADABEYİ BALIK RESTORAN 
ALTINKAPI ET RESTAURANT 
AVNİ BISTRO & COFFEE 
MEYHANE SİSİM 
SİPARİ RESTAURANT 
100 REST. CAFE & MORE 


ESKİŞEHİR 
222 PARK 
DUBLIN CAFE & IRISH PUB 
GAGA RESTAURANT 
PASSAGE CAFE & PATISSERIE 


ARBANKR 


SAĞLIK 


Victoria Beckham'dan 
Taylor Swift'e dünyaca 
tanınmış isimlerin 
sabahları uyandıktan 
sonra neler içtiklerini 
merak ediyor musunuz? 


GÜZELLİK 
Gwyneth Paltrow, en 
önemli güzellik sırrını da 
açıkladı. 22 yaşından beri 
her gece köpük banyosu 
yaptığını söyledi. 


TELEVİZYON 


Alexander Skarsgârd, 
yeni başlayacak “Sessiz 
Kahraman" dizisinde 
başrol oyuncusu olarak 
karşımıza çıkacak. 


GÜNDEM 


Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Özel Temsilcisi olan Angelina 
Jolie, Ürdün'ün kuzeyine yardım amaçlı 
bir ziyaret düzenledi. 


HOLYWOOD KRALİYET 


— Yasemin Özilhan'a Nişantaşı'nda rastladık. Suits dizisine Z sezondan sonra veda eden Cambridge Düşesi Catherine ve Prens William, 
Özilhan, renkli camlı gözlükleri ve pantolonundaki Patrick |.Adams'ı rol arkadaşı Sarah Grafferiy bu İsveç'i ziyaret etti. Prens William, İsveç Prensesi 
zincir detayı ile dikkatleri üzerine çekti. fotoğrafla uğurluyor. Victoria'nın çocuklarıyla birlikte. 
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Seyahat Ruhu 
Yeni Bir Valiz. 
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LOUIS VUİTTON 


louisvuitton.com 


T4 KENDALL JENNER, oilesiyle birlikte rol 
aldığı “Keeping Up With the Kardashians” 
adlı reality şovla çocuk yaşta kameralarla 
tanıştı. Jenner, 14 yaşında hayallerinin 
peşinden giderek modelliğe adım attı. 
Gisele Bündehen'i tahtından ederek 
2017'nin en çok kazanan modeli olan 
Kendall Jenner, yüzü olduğu markanın 
2018 İlkbahar/Yaz reklam kampanyasında 
İtalyan hayat tarzının izlerini sürüyor. 
Jenner'ın başarılı İtalyan balet Roberto Bolle 
ile kamera karşısına geçtiği kampanyadan 
özel kareler bu hafta ALEM'de. 


26 CEMİYET hayatının tanınmış simaları 
İstanbul'da, Hollywood'un ve İngiltere 
Kraliyet Ailesi'nin gözde isimleri Los 
Angeles, Paris ve Londra'da objektiflere 
yansıdı. 


56 SANATLA iç içe yaşayan, evlerinde ve 
ofislerinde sanat eserlerine geniş yer ayıran 
koleksiyonerleri sayfalarımıza taşıdık. 


68 BUGÜNE kadar 300'ü aşkın Çocuğu 
hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, 14 
Şubat'ta Deniz Müzesi'nde özel bir gece 
düzenliyor. Türkiye Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Vakfı /Koruncuk Başkanı Figen 
Özbek ve Koruncuk Kaynak Yaratma 
Komitesi Başkanı ve Mütevelli Heyeti 
Üyesi Jülide Berkman ile gecenin detaylarını 
konuştuk. 


70 TÜLİN KANUN'UN iç yıl önce hayata 

geçirdiği “Bi.Re.Y” Bir Resim Yap projesine 
bu yıl Arzu Sabancı ve Ajda Pekkan gibi 
ünlü isimler de destek veriyor. 


74 RODIN MÜZESİ, Dior'un son couture 
oleksiyonundan ilham alan bir baloya ev 
sahipliği yaptı. Magritte'in tablosundan 
ırlamış izlenimi veren dekorda gerçekleşen 
maskeli balo ünlü isimleri buluşturdu. 


78 ALİ POYRAZOĞLU'NUN yeni oyunu 
“Tamamla Bizi Ey Aşk'ın galası geçtiğimiz 
hafta gerçekleşti. Poyrazoğlu'na Şebnem 
Özinal ve Melih Ekener'in eşlik ettiği 
oyunun galasına cemiyet hayatından çok 
sayıda ünlü isim katıldı. 


234 LÜKSÜN inceliklerle dolu bir yaşam biçimi 
olduğunu söyleyen Ilgın Dalan, hayatına 
renk katan lüksleri ALEM ile paylaştı. 
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90 MAYIS ayında “Avengers” serisinin 
yeni filmiyle izleyicilerle buluşmaya 
hazırlanan Zoe Saldana'nın stilini 
mercek altına aldık. 


96 BEYAZ artık kış aylarının da en 
gözde renklerinden. Bu sezon 
gardırobunuzda beyaza yer açmak 
istiyor ama kombin yapmakta 
zorlanıyorsanız, sayfalarımıza mutlaka 
göz atın. 


100 MODA dünyasında sular durulmuyor 
ve lüks markalarla özdeşleşen kreatif 
direktörler yeni maceralara doğru yol 
alıyor. Moda evlerinde son dönemde 
yaşanan değişimleri masaya yatırdık. 


102 ŞUBAT ayının gelmesiyle bahar 
için geri sayıma başladık. Peki bu 
ilkbahara damga vuracak trendleri 
öğrenmeye ne dersiniz? 


124 BEYAZPERDENİN unutulmaz 


yıldızlarından Elizabeth Taylor'ın dillere 


destan mücevherlerini sayfalarımıza 


taşıdık. 
136 PODYUMLARIN başarılı 


isimlerinden Doutzen Kroes, Ibiza'da 
kendi olma özgürlüğüne sahip bir 
kadına hayat veriyor. 


142 DERİ üzerine tasarımlar yapan lol 
markasının yaratıcılarından Beliz 
Mercan ile evinde buluştuk ve stilini 
yakından inceledik. 


148 ERKEKLERE özel mücevherler 


tasarlayan The House of Gallants 


markasının yaratıcısı Dilay Yıldız ile bir 


araya geldik. 
150 14 ŞUBAT alışverişinden önce 


Sevgililer Günü için hazırladığımız 
hediye rehberine mutlaka göz atın. 


160 MİNE KALPAKÇIOĞLU ile 
buluştuk; sağlıklı yaşam ve güzellik 
tercihleri üzerine konuştuk. 


164 ASYA'NIN huzurlu ülkesi Tayland'ı 
ve her yıl çok sayıda turisti ağırlayan 
adalarını Serda Büyükkoyuncu 
kaleme aldı. 


170 BUGÜNE kadar 35 milyondan 
fazla kişi tarafından izlenen Blue Man 
Group, 13-25 Şubat tarihlerinde 
Türkiye'de sahne alacak. Grup 
üyelerinden Adam Erdossy sorularımızı 
yanıtladı. 


10 


176 İÇERİ odım attığınızda sizi adeta bir 
zaman yolculuğuna çıkaran İstanbul'un 
önde gelen antikacılarında bir geziye 


çıktık. 


185 EŞİ Prens William'la İsveç Sarayı'na 
konuk olan Cambridge Düşesi 
Catherine, her zaman olduğu gibi 
tarzıyla ilgi odağı oldu. 


190 HOLLYWOOD'DA ve dünyada öne 
çıkan yapımlar Vizyon sayfamızda. 
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İkon olmak! 


Kısa kariyer, 22 yaş ve inanılmaz hikayeler. Henüz 
14 yaşındayken, kendisine mektup yazan birinden 
bahsediyoruz. Kendine hedefler koymak, hayallerinin 
peşinden gitmek ve daha da güzeli 22 yaşındayken 
tüm bunları başarmak. New York Moda Haftasında 
son 10 yılın moda ikonu" seçilmesi, Gisele 
Bundchen'in “dünyanın en çok kazananı ünvanını 
ele geçirmesi, hep 2017 yılına sığdırdıklarındandı. 
Dünyaca ünlü bir top model olma hayalini 14 
yaşındayken kendisine gönderdiği mektupta yazan 
okız, Kendall Jenner şu an tam sekiz sene içinde 
tüm rüyalarını gerçekleştirmiş, hatta bir adım 

da ötesinde, Bu haftaki kapak kızımız, en saygın 
modaevlerinin kampanya çekimleri ve defilelerinde 
boy göstermesi için sıraya girdikleri Kendall. Kısa 
hayat öyküsüne bunları sığdıran Kendall Jenner'ın 
21. yüzyılın ikonik isimleri arasında anılacağı aşikar. 
Biz de bu başarıyı kutlayanlardanız. 
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Podyumların en çok kazanan modeli 
Kendall Jenner, yeni kampanyasında 
İtalyanlara özgü tatlı hayatın izlerini 
SUS FİLE, LİE SİNİ yz 
kamaştıran ışığına Kendall Jenner'ın 
doğal gülümsemesi eklenince ortaya 
birbirinden çarpıcı kareler çıkıyor. 


Ayça BARUTTANMAN 
Fotoğraflar: Mikael JANSSON 
Kreatif direktör: BARON & BARON 
Stil danışmanı: Ludivine POIBLANC 
Makyaj: Mark CARRASGUILLO 
Saç: Shay ASHUAL 


Malibu'da gerçekleşen 
çekimlerde Kendall Jenner, 
casual şık tasarımlarla 
objektiflere yansıyor. 


4 


” * . 
AĞN 
e 77 


Kendall, yavru köpeklerle oynamayı çok seviyor. 
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“KAYATTAKİ 
AMALGAM BAYAR 
BİR MEL OLMAK 
VE bERİEKİEN 
LARINA YERLERİ 
DEYAMA LİNEN 


KENDAL ENER, 
LEZYON ŞOVUYLA 
ELEN SÜKAN 
AKILA KULLANDI VE 
ODA HAFTALARI 
ARANAN İSİMLERİNDEN 
İİ OLDU 
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Kendall Jenner'ın 
kampanyadaki rol 
arkadaşı Rudolf 
Nureyev'in tahtına 
aday gösterilen 
Italyan balet 
Roberto Bolle. 


AŞKI 
HER GÜN KUTLAYIN 
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Bir magazin figürü olarak hayatımıza giren 
Kendall Jenner, güzelliği ve azmiyle “Ailesi 
sayesinde şöhret olanlar” listesini teğet geçip, 
podyumun yıldızları arasına adını yazdırdı. 
Bugüne kadar birçok ünlü markanın defilesinde 
görev alan, sayısız dergi kapağını süsleyen 
Kendall Jenner, bu kez Tod/'s'un 2018 İlkbahar/ 
Yaz reklam kampanyasında İtalyan hayat 
tarzının izlerini sürüyor. 15 yıldan sonra Gisele 
Bündchen'i yerinden ederek 22 milyon dolarla 
2017'nin en çok kazanan modeli olan Kendall 
Jenner'a, konfor ve casual şıklığı ince el işçiliği ve 
lüksle birleştiren tasarımlarıyla tanınan Tod's'un 
kampanyasında Rudolf Nureyev'in tahtına 
aday gösterilen İtalyan balet Roberto Bolle 
eşlik ediyor. Kampanyanın sürpriz konukları ise 
sevimli yavru köpekler. Plajda geçen bir günün 
göz kamaştıran ışığı, çabasız zarafet ve Kendall 
Jenner'ın doğal gülümsemesi... Malibu'da Mikael 
Jansson'ın objektifine yansıyan Kendal Jenner 
ve Roberto Bolle, İtalyanlarla özdeşleşen tatlı 
hayatın (La Dolce Vita) tadını çıkarıyorlar. Bu tatlı 
hayata yaza özgü tonlarıyla dikkat çeken ikonik 
Gommino ayakkabılar, Sella çantalar, (Wafer'lar, 
püskül ve zımba detaylı tasarımlar ve çarpıcı 
aksesuarlar eşlik ediyor. 

İtalya'da La Scala'nın ve New York'ta Amerikan 
Bale Tiyatrosu'nun baş dansçılarından olan 
Roberto Bolle ile yer aldığı kampanyayı 
Milano'da Villa Necchi'de düzenlenen davetle 
kutlayan Kendal Jenner, kampanyada 
yansıtıldığı gibi “tatlı bir hayatın içine doğdu. 
Los Angeles'ta doğup büyüyen Kendall 

Jenner, ailesiyle birlikte yer aldığı “Keeping 

up With the Kardashians” adlı reality şov 


sayesinde kameralarla tanıştığında henüz 12 
yaşındaydı. Moda ve güzelliğe kafayı takmış, 
sürekli partileyen ve seyahat eden ablaları 
Kourtney, Kim ve Khloe magazin figürü olarak 
popülerleşirken Kendall kahraman olarak 
gördüğü süpermodelleri izleyerek podyuma 
çıkma hayalleri kuruyordu. Kendine yazdığı 
mektupta “Hayattaki amacım başarılı bir model 
olmak ve gerçekten harika yerlere seyahat 
etmek” diyen Kendall Jenner, bu yazıyı kaleme 
aldığı 14 yaşında hayalini gerçekleştirmek için 
ilk adımı attı ve bir modellik ajansına kaydını 
yaptırdı. Olimpiyat madalyalı babasının “Hayal 
kur ve çok çalış” öğüdünün her zaman aklında 


olduğunu dile getiren Kendall Jenner, televizyon 
şovuyla gelen şöhreti akıllıca kullandı ve moda 
haftalarının aranan isimlerinden biri oldu. Aile 
isminin kendisine avantaj sağladığını söyleyen 
Jenner'a göre başarısının sırı sıkı çalışmak. 
Moda ve sanat dünyasından yaratıcı insanlarla 
tanışmanın işinin en güzel tarafı olduğunu 
söyleyen Jenner'ın Instagram'da 86.7 milyon 
takipçisi var. Hayatından özel anları paylaşmayı 
sevse de sosyal medyanın kendisini kısıtlamasına 
ve etrafındaki güzellikleri kaçırmasına 

izin vermiyor. Dünyayı gezerek çalışırken, 
arkadaşlarına ve ailesine vakit ayırıyor; hayat 
motto'su “Yürümeye devam et”in hakkını veriyor. 
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— ile birlikte Bebek Parkı'n ki vakit geçirdi. 


LiLetpeer | 
Ta TI 


Tir & 
er REN 


28a 
Lt 


Soğuk kış aylarında nadiren 
yüzünü gösteren güneş, Bebek 
Parkı'nı ısıtırken, Romina Garih de 
i kızıAlaiaile oyunlar oynayarak 
> güzel havanın keyfini çıkardı. 

8 Parktaki çocuk oyun alanında 
birlikte oynayan, salıncak, 
tahterevalli ve kaydırakta keyifli 
vakit geçiren anne kızın neşesi 
görülmeye değerdi. Romina 
Garih daha sonra kızı ile birlikte 
© Bebek sahiline doğru yürüyüş 
e yapıp temiz hava aldı. 
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ANGELİNA JOLİE 


Oyunculuğun yanı sıra yönetmen 
olarak da başarılı işlere imza 
atan Angelina Jolie, geçtiğimiz 
hafta çocuklarıyla birlikte 
Paris'teydi. Çocuklarıyla Louvre 
Müzesi'ni gezen Jolie, Paris 
seyahatinde Fransa'nın first lady'si 
Brigitte Macron'u da ziyaret 

etti. Kaldığı otelden çıkarken 
objektiflere yansıyan yıldız, 
Roland Mouret elbisesini Louis 
Vuitton çantayla tamamlamış. 


28 Mr er 


ATASAY 


—— X Gi a a, mz Zr aye EE sistem N 


ALAY 3 e ge 


kg 2 


AKIŞANI 


atasay.com 


« 
NN 


— 
Y 
e 
a 


a 
NR 


İş adamı Hakan 
Saruhan'ın eşi Aylin 
Saruhan Bebek'te 
objektifimize yansıdı. 


Cemiyet hayatının renkli 
simalarından Aylin Saruhan'a 
geçtiğimiz hafta Bebek'te 
rastladık. Kız kardeşi Rezzan 
Benardete ile cemiyet 
davetlerinin şık ve zarif 
isimleri arasında yer alan 
© Saruhan, güneşlihavanın Me 
keyfini çıkarıyordu. Gri ç 
tonlardaki kombiniyle rahat 
bir şıklığı tercih eden Aylin a 


© Saruhan, arkadaşlarıyla öğle ie KA leş 
oi yemeğinde bir araya geldi. le ÜRE »— ii 
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14 Şubat Sevgililer Günü nün keyfini doyasıya çıkarmanız için, 
sizi Divan Otelleri ve Restoranlarına davet ediyoruz. 
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ASLI KUSEYRİOĞLU, DİLEK HANİF 
ge 
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Bebek'te siyahlar içinde 
sabah sporunu yapan 
ünlü modacı Dilek 
Hanif, yakın dostu Aslı 
Kuseyrioğlu ile buluştu. 


Başarılı moda tasarımcısı 

Dilek Hanif ve cemiyetin renkli 
simalarından Aslı Kuseyrioğlu 
geçtiğimiz hafta Bebek'te 
objektiflerimize yansıdı. 60/ların stil 
ikonu Jackie Kennedy'den ve ikonik 
İngiliz güllerinden esinlendiği 

yeni koleksiyonu ilgiyle karşılanan 
Dilek Hanif, formunu korumak için 
düzenli spor yapıyor. Sabahın 
erken saatlerinde geldiği Bebek'te 
sporunu tamamlayan Hanif, daha 
sonra bir kafede yakın dostu Aslı 
Kuseyrioğlu ile buluştu. Uzun süre 
birlikte vakit geçiren iki samimi 
dost özlem giderdi. 


Sancar Kemal DEMİR 
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.. i THE MARK OF A CAPTAIN. 


When explorers roamed the oceans, the torpilleur was the 

captain's watch - a pocket chronometer which was the mark 

of his rank both onshore and off. Today's urban explorers 

prefer to captain their own destiny. For them, we present our 

new Torpilleur: at once casual, elegant and resolutely modern. 
Guality without compromise. 


Marine Torpilleur 
N A R D İ N 60 hours power reserve. 
Self-winding manufacture. 


RP“ LE LOCLE - SUISSE Silicium technology. 


ULYSSE 


SINCE 1846 (imi 


ulysse-nardin.com 


ULYSSE NARDIN BOUTİGUE : Sarı Oba Sokak No: 5 Etiler / Istanbul - O 212 259 88 55 
Time Sguare : Kanyon AVM Giriş Kat Levent / Istanbul - O 212 353 10 56 


klar 82 Stiller 
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MEM 
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Justin Timberlake ile Hollywood'un 
gözde çiftlerinden birini oluşturan 
Jessica Biel, “The Sinner” 
dizisindeki performansıyla beğeni 
topluyor. Oyunculuğun yanı sıra 

Au Fudge adlı restoranıyla da 
yakından ilgilenen Biel, geçtiğimiz 
hafta Los Angeles'ta alışveriş 

turunda görüntülendi. Bir çocuk 
annesi yıldız jean'i ve dantelli 
beyaz bluzuyla bohem tarzda 
©  birkombin yaratmış.Jessica 
“< Bielin çantası Fendi, terlikleril. 
©” Staotevegüneş gözlükleri Sunday 
Somewhere imzalı. 
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MESA, AVRUPA ve ASYAYI 
FIRSATLARLA BAĞLIYOR. 


Beykoz'un en seçkin semti Çubuklu'da, 
Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yaşamanın ayrıcalığı ile 
evinizden çıktıktan sonra sadece dakikalar içerisinde 
3 köprüye de ulaşmanın konforunu yaşayacaksınız. 


ŞİMDİ AL, ERKENDEN KAZAN. 
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Cemiyetin tanınmış isimlerinden 

Yasemin Aloğlu ve Zeynep Çarmıklı 

hafta sonu keyfini Bebek'te çıkardı. e 

Öğle vakti geldikleri Bebek'te bir 

restoranda buluşan iki yakın arkadaş 

birlikte yemek yedi. Kızı Selin Kozak 

sayesinde genç yaşta iki kez anneanne 

olan Zeynep Çarmıklı'nın küçük kızı 
59 Ekin Pamukçu da geçen yıl anne 
olmuş ve kızına da ablası Selin'in 
adını vermişti. Mutluluğu üçe katlanan 
Zeynep Çarmıklı artık, boş vakitlerini 
minik Selin'le geçiriyor. Tasarım 
danışmanlığını yaptığı lüks kadife elele 
-—” markasıyla iş hayatındaki başarısını Ma 
sürdüren Yasemin Aloğlu ile Zeynep <5 si 
Çarmıklı keyifli yemeğin ardından eş 
kahvelerini yudumlayarak sohbet etti. a 
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Design: Margherita Fanti Aoyoma 
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Interior & Contract 


ETİLER * CADDEBOSTAN 


Www.mvoicemobilya.com 
kej instagram.com/mvoiceinterior 
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DREN HARRY, MEGKAN MARKLE 


di İ 


LONDRA 
BEBELERİNDE 


İngiltere Kraliyet 
Ailesi'nin yeni gözde 
çifti bir ödül törenine 
giderken görüntülendi. 


Mayıs ayında evlenmeye 
hazırlanan Prens Harry ve 
Meghan Markle, basının yakın 
takibinde. Kraliyetin yeni gözde 
çifti geçtiğimiz hafta Londra'da 
Goldsmiths Halide düzenlenen 
bir ödül törenine giderken 
objektiflere yansıdı. Törende 
ödül vermek için sahneye çıkan 
Meghan Markle, Alexander 
McGueen takım elbisesini Tuxe 
gömlek, siyah stiletto'lar ve Birks 
mücevherler ile tamamlamış. 


Ayça BARUTTANMAN / Getty Images Türkiye 


ALEM 


NET KOYU 
EVLERİ 


yakında... 


SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE | *90444 5055 


2 
çağdaş global 


construction 


www.cagdasholding.com * infoW©cagdasholding.com 


KAYAK TATİLİNDEN 


Yarıyıl tatilini yurt dışında geçiren ünlü isimler, daha çok Alpler'deki 
kayak merkezlerinde ve Avrupa şehirlerinde tatil yaptı ve İstanbula 
dönüşlerinde Atatürk Havalimanı'nda objektifimize yansıdı. 


Mustafa SOLAK / Zafer TEKTAŞ / Sancar Kemal DEMİR 
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Sü YALEIN-TUNAN AYAYDIN 


MEHTAP ELAİDİ 


İŞ VE CEMİYET HAYATININ RENKLİ İSİMLERİ 
İKİ HAFTALIK YARIYILTATİLİNİN ARDINDAN 
EVLERİNE VE SEVDİKLERİNE DÖNMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞADILAR. 
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DİNGİN VE ENERJİ DEPOLAMIŞ OLARAK OBJEKTİFİMİZE 
YANSIYAN ÜNLÜLERİN TERCİHİ BU SENE DE KIŞ 
SEZONUNUN ÜNLÜ KAYAK MERKEZLERİ COURCHEVEL 
VE MEGEVE OLDU. 


BURAK-MELİS, DERİN HATİPOĞLU 


VOGURP 
iş 
HOTEL BODRUM 
WwWw.vogushöisis.som 
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ş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış 

simaları yarıyıl tatilini fırsat bilerek yurt dışındaki 

ünlü kayak merkezlerinde kar keyfi yaşadı. 22 
Ocak'ta başlayan yarıyıl tatiliyle birlikte değişik 
rotalara doğru tatile çıkan cemiyetin ünlü isimleri 
evlerine döndüler. İş hayatı ve okul temposuna 
ayak uydurmak için okullar açılmadan dönüş 
yapan ünlü isimler, yüzlerinde dinlenmenin 
verdiği pozitif enerjiyle Atatürk Havalimanı'nda 
objektifimize yansıdı. Fransa'nın gözde kayak 
merkezi Courchevele eşi İzzet Garih ile birlikte 


g4 


giden Roksi Garih yalnız olarak dönüş yaptı. 
Courchevel'den gelen bir diğer isim de Emek 
Külür idi. Emek Külür, kızı Yasemin Külür ile birlikte 
Fransa'daki tatilinde kar ve kayak keyfi yaptıktan 
sonra işlerinin başına geçmek için erken dönüş 
yaptı. Civelek Ailesi de Alpler'in zirvesindeki 
tatillerinden sonra evlerine döndü. Zafer-Esra 
Civelek çifti kızları Ela ile birlikte Avusturya'daydı. 
Kış aylarının en güzel geçtiği ülkelerden biri olan, 
kuzey Avrupa ülkesi İsveç'e giden Rana Tabanca 
da tatilini erken bitiren isimler arasındaydı. 


AVUSTURYAYYI TERCİH EDEN ESRA-ZAFER 
CİVELEK ÇİFTİ KIZLARI ELA İLE BİRLİKTE 
BOL BOL KAYAK YAPTI. ROKSİ GARİH DE 
FRANSA'DAN DÖNDÜ. 


İsviçre Alpleri'ndeki kayak merkezinde yarıyıl 
tatilini geçiren Mine Kalpakçıoğlu da işlerinin 
başına geçmek için dönüş yaptı. İpekyol 
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, eşi 
Tunay Ayaydın ile birlikte Paris tatili sonrasında 
objektifimize yansıdı. Ünlü modacı Mehtap 
Elaidi de Londra'daki tatilinden döndü. Cem- 
Hülya Kalyoncu, Ayşegül Dinçkök, Aykut-Banu 
Tarakçıoğlu çiftleri de tatil dönüşü objektifimize 
yansıdılar. 
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beegoddess.com 
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Cemiyet ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren şık düğünde Murat 
Dedeman ve Sevda Zengin, mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. 
Sancar Kemal DEMİR - sancar.demiralem.comir 


Murat Dedeman da Vakko tasarımı 


anınmış iş adamı Murat Dedeman karşılayarak davetlilerle yakından 
J ve Sevda Zengin geçtiğimiz hafta ilgilendi ve duygusal bir konuşma damatlığıyla çok şıktı. Nikahta çiftin 
Gayrettepe Dedeman Otel'de yaparken romantik anlar yaşandı. şahitliklerini Erol Aksoy, Aykut Akalın, 
sade bir düğün ile evlendi. Cemiyet ve Gülşah Saraçoğlu imzalı gelinliğiyle Yıldırım Özdemir ve Nalan Kuran üstlendi. 
iş dünyasından seçkin isimlerin katıldığı göz kamaştıran Sevda Zengin, Murat Müzeyyen Senar'ın torunu Murat Senar 
düğünde yaklaşık 100 kadar davetli Dedeman'ın kızı Sofia Satin Dedeman ile (oda seslendirdiği güzel şarkılar ile geceye 
birlikte müzik eşliğinde yürüyerek nikah renk kattı. Çift, balayı için önce Bodrum 
ardından Maldivler'e gidecek. 


yer aldı. Damat Murat Dedeman 


nikah öncesi konuklarını tek tek kapıda masasına geldi. 


RIFAT, MURAT. BANU DEDEMAN 


a“ 
GEM ÇAĞATAN 


DEDEMAN ÇİFTİNİN 
DÜĞÜNÜNE 
FENERBAHÇE'NİN 
EFSANE BAŞKANI 
| | ALİ ŞEN DE 
AN KATILDI. BU MUTLU 
| GÜNDE RIFAT VE 
Kğ BANU DEDEMAN 
/ | DA BABALARINI 
/ YALNIZ BIRAKMADI. 


EROL AKSOY 


SİNAN -SELDA ÖLER 
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Buyıl 52'si ye Super Bowl'da 
Philadelphia Eagles, geçtiğimiz yılın 
şampiyonu New England Patriots'u 
yenerek kupayı kazanan takım oldu. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca tanman©alem.comir / Reuters 
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GİSELE BUNDCHEN'İN EŞİ TOM BRADY BU YIL 
SAHADAN ÜZGÜN AYRILDI. 
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LİMAK 


CYPRUS | DELUXE HOTEL 
BAFRA - KKTC 


EFSANEYLE TANIŞIN... 


w.limakhotels.com 


ŞUBAT 2018 


k 
DOUG PEDERSON, JEFFREV LURIE 


DAK SHEPARD 


MAÇIN EN DEĞERLİ 
OYUNCUSU SEÇİLEN NICK 
FOLES SEVİNCİNİ MİNİK 
KIZI LILY İLE PAYLAŞTI. 
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ARIŞ 


Pırlanta Sanatı 
1906 


ii > “İlim 
B. : İlim ” 
Ariş Pırlanta ile Anlat Ona Hislerini... 


Mucizelerle dolu 'Miracle Koleksiyonu" ile aşkı hisset... 


Miracle Kolye 


1.199T1L #e 
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arispirlantasanati arispirlanta aris. pirlanta 


WwWww.arispirlanta.com 
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gerçekleşti. Mücadeleden 
çıkan Grammy ödüllü şark 


kupayı kazanarak büyük b 


li spor olaylarından 
utbol Ligi (NFL) 


merika'nın en önem 
biri olan ve Ulusal F 
şampiyonunun belirlendiği Super 


Bowl, Minneapolis'te U.S. Bank Stadium'da 


önce sahaya 
cı Pink, ABD Ulusal 


arşı'nı seslendirdi. 52'si düzenlenen Super 
Bowlda New England Patriots ve Philadelphia 
Eagles karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yılın 
şampiyonu New England Patriots'u 41-33 
yenen Philadelphia Eagles, tarihinde ilk kez 


ir başarıya imza attı. 


Philadelphia Eagles takım 


ndan Nick Foles, 


maçın en değerli oyuncusu seçildi. Nick Foles, 
sevincini minik kızı Lily ile paylaştı. Zach Ertz'ü 
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DEVRE ARASI SAHNE ALAN JUSTIN TIMBERLAKE 
ŞOVUYLA BÜYÜK ALKIŞ ALDI. 


ilk kutlayan isim ise eşi Julie oldu. Brezilyalı ünlü 
model Gisele Bündchen'le mutlu bir evliliği 
olan New England Patriots oyuncularından 
Tom Brady, bu kez sahadan mutsuz ayrıldı. 
Müzisyen P. Diddy ve oyuncu Dax Shepard'ın 
da seyirciler arasında olduğu Super Bowl'un 
devre arasında Justin Timberlake sahne aldı. 
Son albümü “Man of The Woods”dan ilham 
alınarak hazırlanan Stella McCartney imzalı 
tasarımlar giyen Timberlake, son single'ı 
“Filthy” ile performansına başladı. “Rock Your 
Body”, “Senorita”, “Sexy Back”, “My Love”, “Suit 
& Tie” ve “Cry Me A River” seslendiren Justin 
Timberlake, Prince anısına “ Would Die 4 U” 
şarkısını söyledi. 


Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. 
No: 8 34437 Taksim, Istanbul 


izakaistanbul.com 


İZKA 


RESTAURANT & BAR 


DÜNYA MUTFAĞI İLE 
TAÇLANDIRIN 


Farklı mutfaklardan seçkin 
lezzetler sunan Izaka Restaurant, 
zengin menüsü ve eşsiz Boğaz 
manzarasıyla İstanbul'un buluşma 
noktası olmaya devam ediyor. 


Izaka Restaurant'ta 

Sevgililer Günü için hazırlanan 
özel menüye, 14 Şubat'ta 

DJ kabininde yer alacak 
Mehmet Teoman'ın seçtiği 
zamansız şarkılar eşlik edecek. 
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Z Ma a 
Izakarestaurants C VW Rezervasyon: 
©) izakarestaurant 
HOTELS & RESORTS 0212 7083838 -0212377 88 88 


Cemiyet hayatının önde gelen isimleri sanatla iç içe yaşamayı tercih ediyor. 
Sanata evlerinde ve ofislerinde yer açan sanatseverleri sayfalarımıza taşıdık. 
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Türkiye'nin kültür sanat hayatına değildir. İnsanoğlu yalnız bir dilim 
büyük katkılarda bulunan Nejat kuru ekmek ve bir parça daha rahat 
Eczacıbaşı'nın mutlu iş adamı yaşamak uğruna çalışmaz. İnsan 
tanımı, genel geçer tanımlardan hayatına renk, anlam da katmak 
farklıydı. “Mutlu bir iş adamı, ister. Sanat işte o anlamı sağlıyor. 
mutluluğunu sanat ve kültüre Sanatın ve iş hayatının bir arada 
yaptığı katkılar ve onlardan aldığı sürdürülebilmesini çok isterdim.” 
hazlarla bütünleştirmesini bilen Oğlu Bülent Eczacıbaşı da İstanbul 
kişidir.”Hayatın anlamını sanatla Kültür ve Sanat Vakfı çalışmaları ile 
ilişkilendiren mutlu bir iş adamıydı. sanatın hemen hemen her dalına 
Oğlu Bülent Eczacıbaşı onun izinden destek olmaya devam ediyor. 
mirasını devam ettiriyor. Nejat Düzenledikleri uluslararası düzeyde 
Eczacıbaşı verdiği bir söyleşide tiyatro, müzik, caz festivalleri ile 
bunu şöyle açıklıyordu: “Çağdaş kültür sanat hayatına önemli 
Eğ z sanayi toplumlarında, her şeyden katkılarda bulunurken ofisinde 
MEHMETGÜLERYÜZ — ae e e önce, iş ve çalışma yaşamıyla, ve evinde değerli sanaiçıların 
me ün > 5 sanat birbirlerinden ayrı şeyler eserlerine geniş yer veriyor. 
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CHIHARU SHIOTA 


Berrak Barut ve eşi Nezih Barut sanata evlerinde geniş 
yer açan bir çift. Nezih Barut'un sanat koleksiyonunun 
önemli bir bölümü de ofisinde yer alıyor. Geçtiğimiz 

yıl Berrak Barut ile yalılarında gerçekleştirdiğimiz özel 
çekimimizde çiftin sanatla iç içe olan yaşamını yakından 
inceleme şansı bulduk. Her bir köşesine sanatın sindiği 
yalı, resim, heykel, enstalasyon ve objeleri ile sizi 
büyülüyor. Adım adım gezerken karşılaşılan birbirinden 
etkileyici eserler Berrak-Nezih Barut Koleksiyonu'nun 
özenle seçilen parçaları. Çift bu özel koleksiyonu yıllar 
içindeki çabaları ile oluşturmuş. Tam bu kadardır diye 
düşünürken karşılaştığınız yeni bir eser sizi hem şaşırtıyor 
hem de büyülüyor. Berrak Barut tutkuya dönüşen sanat 
sevgisini yaşamının içine davet ederek sanatı yaşıyor. 
Eser alırken nasıl karar verdiklerini sorduğumuzda 
Berrak Barut “Sanat alanındaki beğenimizin birbirine 
çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Genellikle aynı 
eserler ve aynı sanatçılar bizi heyecanlandırıyor. 

Birlikte fikir alışverişinde bulunuyor, koleksiyonumuza 
ekleyeceğimiz parçalara birlikte karar veriyoruz.”diyor. 
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Önemli resim koleksiyonerlerinden Can Has, Nazmi 
Ziya'dan Picasso'ya kadar uzanan özel bir koleksiyona 
sahip. Can Has'a koleksiyonerliğe nasıl başladığını 
sorduğumuzda “Koleksiyonerlik bir virüs, bir defa 
kanınıza girince müptelası oluyorsunuz. Koleksiyonerlik 
uzun bir maraton ve sanatın gelecek nesillere 
bırakılabilmesi adına en büyük kültürel miras” diyor. 

Ne zaman resim koleksiyonu yapmaya başladığını 
sorduğumuz Can Has “Sanat eserlerine karşı merakım 
vardı, fakat ilk eserimi 19853 yılında Cumalı Sanat 
Galerisi'nden aldım. Sanat görsel bir olay, sanat 

eseri alırken çok dikkatli olmak lazım. Özellikle resim 
koleksiyonerliği yapan sanatseverlerin önce görsel 
olarak kendilerini çok eğitmeleri gerek; çünkü bir 
sanatçının orta kaliteli bir eseriyle çok kaliteli bir eseri 
veya eskiz çalışmaları arasında çok büyük fiyat farkı 
var. Yani siz hiçbir tarihte sanatçının çok güzel bir eserini 
çok uygun bir fiyata alamazsınız ama işte sanatçının 
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imzası koleksiyonumda olsun diyorsanız, orta kaliteli bir 
eserini veya eskizini çok uygun fiyata alabilirsiniz. Ben 
koleksiyonumda buna çok dikkat ettim. Mümkün olduğu 
kadar sanatçının en kaliteli eserine sahip olmaya 
çalıştım. Onun için bazı koleksiyonerlerin 1000-1500 eseri 
vardır ama kalite olarak baktığınızda 500-500 tane 
eser çıkar. Benim koleksiyonumda 150-200 tane eser var, 
ama bunlar genellikle sanatçıların en iyi eserleri. Zaten 
koleksiyonculuk ne demek? Eğer o sanatçının daha iyi 
bir eserini görürsen, elindeki sanat eserini çıkarıp, yerine 
daha iyisini koymak... Koleksiyon o zaman en kaliteli ve 
değerli hale geliyor.” diyor. Koleksiyonunda sanatçının 
en iyi dönemini ve seçtiği konuları yakalamaya çalışan 
Can Has, Nazmi Ziya'nın, Kurbağalı Dere'yi resmettiğini 
ve çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Bugün 
Kurbağalı Dere'den eser olmadığına vurgu yaparak, 
sadece bu resimlerden o zamanı hatırlayabildiğimizi 
söylüyor. 
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Ömer ve Aslıhan Abacı 
sanatsever bir başka 

çiftimiz. Sanat sevgilerini bir 
sanct galerisi açarak da 
ortaya koyan çift evlerinde 
geleneksel Osmanlı sanatının 
örneklerine yer vermekten 
mutluluk duyuyor. Ömer 
Abacı'ya sanat sevgisini 
sorduğumuzda “Kendimi 
bildim bileli sanatla iç içeyim. 
30 senedir de fülen sanatla 
ilgilenmekteyim. Sanatı 

bir yatırım aracı olarak 
görmüyorum. Benim sanata 
olan tutkum tamamen 
sanata olan kişisel ilgimden 
kaynaklanıyor. diyor. Aslıhan 
Abacı ise “Sanat benim ve 
eşim için bir tutku. Aslında 
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her zaman sanatın uzağında 
değil bilakis hep içindeydik. 
Ailem beni küçüklüğümden 
itibaren sanatsal ve kültürel 
etkinliklere götürür ve 
babamın yedi kuşaktan 
memleketi olan İznik'te 

İznik çinilerinin yapıldığı 
atölyelere gider, oradaki eski 
ustaların eserlerini ve yapım 
aşamalarını hayranlıkla 
izlerdim” diyor. Abacı çifti 

30 yılın birikimleri ile Abacı 
Sanat Galerisi'ni hayata 
geçirdiler. Evlerinde Osmanlı 
padişahlarının fermanlarına 
varana kadar pek çok özel 
esere yer veren çift evlerinde 
Osmanlı ruhunu yaşatmayı 
seviyorlar. 
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Hacı Sabancı 


Sosyal medyada binlerce takipçisi 
bulunan, seyahatleri ve sanata olan 
merakı ile çok konuşulan genç iş 
adamı Hacı Sabancı, ofisinde de çok 
sevdiği yerli ve yabancı sanatçıların 
çok değerli eserlerine yer açıyor. 
Sanatın sadece yatırım yönüyle 
ilgilenmediğini, onda heyecan da 
yarattığını söyleyen Hacı Sabancı lüks 
dokunuşlarla taçlandırdığı hayatının 
içinde mütevazı ve beyefendi duruşu 
ile saygı uyandırıyor. Kanlıca'daki iş yeri 
olarak kullandıkları yalılarında Ömer- 
Arzu Sabancı Koleksiyonu'nun önemli 
eserleri yer alıyor. Yabancı sanatçılar 
kadar yerli sanatçılara da yer açtıkları 
koleksiyon yalının her yerine dağılıyor. 
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Leyla Alaton da cemiyet hayatının 
sanatsever isimleri arasında yer alıyor. 
Leyla Alaton'a koleksiyonerliğe bakış 
açısını sorduğumuzda “Ben hiçbir zaman 
koleksiyoner olarak işe başlamadım, 
zira koleksiyoner sıfatını çok ciddiye 
alıyorum. Koleksiyonerlik bir tutku işi, 
ama bu aynı zamanda gemlenmesi de 
gereken bir tutku çünkü sanat o kadar 
geniş bir kavram ki, istediğin her esere 
de sahip olman mümkün değil. Bu 

tutku bazıları için sanat eserine sahip 
olma veya her gün sanoct eserlerleriyle 
beraber olma isteği olabilir. Benim 
tutkum ise güzelliklerle beraber 
yaşamak ve sanata destek olmak. Aynı 
zamanda, topladığım eserlerde odağım 
gittikçe daha belirgin hale geliyor. 
Koleksiyonumdaki işlerin ağırlıklı olarak 
feminist bir mesajı olması ortak nokta 
diyebilirim. Türkiye'de kadınlar daha 
büyük zorluklarla baş etmek zorundalar, 
bu sebepten kadın sanatçılara daha 
farklı bir duyarlılığım var” diyor. 
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Sosyal Sorumluluk 
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Gerçek aşk 


19/9 yılından bu yana korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar konusunda 
çalışmalar yapan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vaktfı/ 
Koruncuk Başkanı Figen Özbek ve Koruncuk Kaynak Yaratma Komitesi 
Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Jülide Berkmanlla bir araya gelerek 
lâ Şubat gecesi düzenleyecekleri özel gecenin detaylarını öğrendik. 


Lara MUTLU - 


oruncukköy Bolluca'da bugüne 

dek 300'ü aşkın çocuğu hayata 

kazandıran Koruncuk Vakfı, 

14 Şubat'ta Deniz Müzesi'nin 
Muhteşem atmosferinde özel bir gece 
düzenliyor. Gecenin amacı ise Koruncuklar 
için okul servis aracı eksiğini karşılamak! 


Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Vakfı/Koruncuk olarak neler 
yapıyorsunuz? 

Figen ÖZBEK: Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile iş birliğinde yürüttüğümüz 
çalışmalar doğrultusunda çocuklarımızın 
tüm eğitim, sağlık, barınma ve beslenme 
ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi, onların 
ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmeleri 
için her türlü kültürel, sosyal ve sportif 
desteği de sağlıyoruz. Çocukköyümüze 
geldikleri andan itibaren cile sıcaklığı ve 
anne sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın 
başarıları en büyük gurur kaynağımız. 
Tüm bunları tamamen bağışlarla, duyarlı 
kişi ve kurumların değerli destekleriyle 
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 16 çocuğumuz 
üniversite eğitimlerini başarıyla sürdürüyor, 
yurt dışına burs kazanarak giden, 

hatta orada sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştiren çocuklarımız var. 105 aktif 
isanslı spor yapan çocuğumuz, satranç, 
otoğraf ve kısa film dallarında ödüller 

alan gençlerimiz mevcut. Geçtiğimiz yıl 

beş gencimizi evlendirip kendi yuvalarını 
kurmalarına destek olduk, şu an toplamda 
5/ torunumuz var. En büyük hedefimiz 
kamuoyunu bilinçlendirerek çocukların 
korunma ihtiyacına düşmeden, aile yanında 
korunmalarını sağlamak. Bu konuda 
ebeveynlerin farkındalıklarını ve bilinç 
düzeylerini artırmak için Ana Baba Okulları 
organize ediyoruz. Çocuğun kıymetini, 

birey olarak hakları olduğunu ve korunması 
gereken bir değer teşkil ettiğini herkese 
anlatmak görevimiz. 


Vakıf olarak şu an neyin üzerinde 
çalışıyorsunuz? 

F. Ö. İnşaatı tamamlanan ve iç tefrişatı süren 
İzmir'deki ikinci Çocukköyümüz Koruncukköy 
Urla şu an ön plandaki projemiz. Tıpkı 
İstanbul'daki gibi her konuda donanımlı 


bir şekilde yetişerek hayata hazırlanacak 
yeni çocuklarımıza kapılarımızı açmak için 
sabırsızlanıyoruz. Elbette İzmir'deki duyarlı 
kişilerin ve sosyal sorumluluk bilincine 
sahip kurumların desteklerine ihtiyaç 
duyduğumuzu vurgulamak isteriz. Önem 
verdiğimiz konulardan biri ise istismar 
mağduru çocukların rehabilite edilmesi. 
Geçtiğimiz sene başlattığımız “2.Şans 
Projesi” ile istismar mağduru çocuklarımızın 
psiko-sosyal destek almalarını sağlıyor; 
yaşadıkları travmaların hafifletilmesi 
yönünde uzmanlarla çalışmalar organize 
ediyoruz. Koruncuk Ailesi olarak her 
çocuğun insan haysiyetine yakışır bir 
şekilde, haklarıyla büyümesi gerektiğine 
yürekten inanıyor ve tüm çalışmalarımızı bu 
doğrultuda gerçekleştiriyoruz. 


İzmir'deki Koruncukköy Urla projesinin 
inşaatı bitti. Açılış için lâ Şubat gecesi 
nasıl bir etkinlik düzenliyorsunuz? 
Jülide BERKMAN: Urla şubemizin açılışına 
yetişecek bir etkinlik düzenleyerek, 
Koruncuklarımız için okul servis aracı 
eksiğini karşılamak istedik. Dolayısıyla 
birincil hedefimiz konser ve yemek 
etkinliğimizden elde edeceğimiz gelirle 
çocuklarımızın okul transferini sağlayacak 
servis aracını almak. Bunun yanı sıra, 

bizim böyle bir etkinliği yılda en az bir 

kez yaparak, Koruncuk Dostlarımız ve 
bağışçılarımızla bir araya gelmek ve teması 
sıcak tutmak gibi bir ana hedefimiz daima 
var. 14 Şubat konser ve yemeğimizin milli 
bir müzede gerçekleşiyor olması bize ilave 
bazı maddi ve organizasyonel yükler 
getirdi tabi, ama bu etkinliğimizin Ana 
Sponsoru DenizBank olmak üzere, Akkök 


İmaj 


“Urla şubemizin 
açılışına yetişecek bir 
etkinlik düzenleyerek 
Koruncuklarımız için 

okul servis aracı eksiğini 
karşılamak istedik. 


lara.mutlualem.comitr / Fotoğraflar: Ertan DEMİRBİLEK 


A.Ş. ve Perek A.Ş. gibi sponsorlarımızın ve 
kendi üyelerimizin organizasyona yönelik 
katkılarıyla bu geceyi olabilecek en 
mükemmel şekliyle gerçekleştirmeyi ve bilet 
gelirleriyle de hedefimize ulaşmayı ümit 
ediyoruz. 


Bu projeyle ilgili sizi en çok motive 
eden ve heyecanlandıran şey nedir? 
J.B. İyi bir sonuç ortaya çıkarabilmek 
doğru şeylerle motive olmaya ve heyecan 
hissetmeye bağlıdır. İşin başlangıcı budur. 
Başlamak da bizim için bitirmek demektir. 
İki şeyden motive olduk. Birincisi, 14 Şubat'ın 
Sevgililer Günü olması; bu sevginin en 
güzel ifade edildiği gün anlamına gelir. 

O halde böyle bir günde sevgiye en çok 
ihtiyacı olan Koruncuklarımız için bir araya 
gelmek ve sevgi çemberimizi bu anlamda 
genişletmek tam da 14 Şubat ruhuna 
uygun diye düşündük. Riskli bir tarihti, evet, 
kabul ediyorum. Zira çevremizdeki birçok 
kişi değişik Sevgililer Günü programlarına 
angaje olabilecekti. 
Ancak biz şundan emindik ki, bizim 
dostlarımız artık salt yemek ve eğlenceyle 
yetinmiyor, bunu sosyal içerikli projelere 
katkıyla birlikte yaptığı zaman daha 

mutlu oluyor. Deniz Müzesi'nin muhteşem 
atmosferinde konser ve yemek, dahası 
bunun Koruncuklar yararına olduğunu 
bilmek... Bundan daha güzel bir motivasyon 
olabilir mi? Etkinliğimiz için 14 Şubat 
tarihini ısrarla seçerek, Sevgililer Günü'ne 
daha derin bir anlam kazandırdığımızı 
düşünüyorum. Gecemize olan büyük ilgi ve 
katılım bu düşüncemizi doğrular nitelikte.. 
Diğer en büyük motivasyonumuz bizzat 
Deniz Müzesi'nin kendisi oldu. Beşiktaş 

gibi merkezi bir yerde olup da çok az 
kişinin son halini bildiği bu müzeyi gezip, 
saltanat kayıklarını, muhteşem varaklı 
denizcilik armalarını görmek bizi çok 
heyecanlandırdı. Türk Deniz Kuvvetlerimize 
ait bu müze içindeki konser ve sergi 
alanları, çok güzel Bord isimli restoranıyla 
yurt dışında gezdiğimiz çağdaş müze 
örneklerinden hiç farkı yoktu. Konser 
alanını görünce o an yemeğimizi müzeye 
yakışan bir piyano ve çello konseriyle 
zenginleştirmeye de karar verdik. 


LAN (2 â 
FİGEN ÖZBEK, JÜLİDE BERKMAN “ 
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TÜLİNKANUN, ARZU SABANCI 


Ressam Tülin Kanun tarafından başlatılan “Bi.ReY” Bir Resim Yap 
projesinin bu sene 5/sü düzenleniyor. Projeye Ajda Pekkan'dan Arzu 
Sabancı'ya kadar pek çok ünlü isim resim yaparak katkıda bulundu. 


Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.comir 
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Aslında yardım 
projelerinde 
güvenilir olmak 
büyük bir 
esastır. Önceki 
çalışmalarımızdan 
referans alarak 
mesleğinin en 

üst seviyesindeki 
isimlerle 
çalışıyoruz. 


AJDA PEKKAN 


7/1 


Sosyal Sorumluluk 


herlngi bir olamınn 
yönlendirebilmek, 
unaplarımızdan 


elde edilen geliri Hayaller 


projesine bağışlayacağız. 


| 


Açık artırmamızdan 


Gerçek Olsa Derneği'nin 
Kelebek Çocuklar 


PELİN AKIN ÖZALP 


ülin Kanun'un üç yıl önce hayata 

geçirdiği "Bi.ReY" Bir Resim Yap 

projesine bu yıl Arzu Sabancı, Ajda 

Pekkan gibi isimler destek oluyor. 
Projenin detaylarını öğrenmek için ressam Tülin 
Kanun ile bir araya geldik. 


“Bi.ReY” Bir Resim Yap projesinin bu sene 
3.sü düzenleniyor. Projeden bahseder 
misiniz? 

Bi-Re-Y sanat projesi diğer yıllarda olduğu gibi 
yine beş aylık bir çalışma sonucunda değerli 
siyaset, iş, cemiyet ve sanat dünyasından 
isimlerle dopdolu geçti. Organizasyon 
gecemize çok az bir süre kaldı heyecan 
dorukta. Bu yıl Kelebek Çocuklar için kolları 
swadık. Geçen yılki projemizde katılımcımız 
olan sevgili Sema Güral Sürmeli'den bu 
hastalığı duydum. Daha önce adını hiç 
duymadığım bu hastalık hakkında bilgilenmek 
amaçlı 2015 yılında Fulden Uras tarafından 
kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği ile 
görüşme sağladık. 16 Şubat gecesi yapılacak 
etkinliğimiz ile tüm kelebeklerin sesi olmak 
adına yola çıktık. 


İlk iki sene projede neler yaptınız? 

İlk projemiz 4,5- 5 yaş anaokulu seviyesindeki 
çocuklarla üç aylık bir dizi eğitim programı 
uygulamak oldu. Atölyemde sekiz farklı 
anaokulundan çocuklara ücretsiz ders verip, 
sergilenebilir düzeyde birer tablo yaptırdık. 
52 tabloyu Beylerbeyi Sarayı'nda sergiledik 
ve aynı gece satışını sağlayarak, kendi 


yaşlarında istismara uğramış Koruncuk Vakfı 
himayesinde bulunan çocuklara yardım ettik. 
İkinci projemiz ise Türkiye Alzheimer Derneği'ne 
gelirini bağışlamak üzere bir gece düzenlemek 
oldu. Türkiye'nin önde gelen siyasetçileri, iş 
adamları, cemiyet hayatının ünlü isimleri ve 
sanatçılardan oluşan katılımcılarımızla birlikte 
resim yapıp satışından gelir elde ettik. Bu 

gelir ile Alzheimer hastalarına bir nebze umut 
olmak istedik. 


Projenin ortaya çıkış hikayesini anlatır 
mısınız? 

Bir Resim Yap bir sanat projesidir. 2014 yılında 
başladığımız projemiz her sene tekrarlanarak 
devam ediyor. Sanatın ülkemiz için önemini 
artırmak ve bireylerin yaratıcılık yönlerini 
ortaya çıkartarak sanatın herhangi bir alanına 
yönlendirebilmek amaçlarımızdan biri.Diğer 
bir hedefimiz ise sanat ile farkındalık yaratıp 
sosyal sorumluluk adına yardıma muhtaç 
çocuklara , tedavi edilemeyen hastalıklara 
dikkat çekmek. 


Projede yer alacak kişiler nasıl belirlendi? 
Aslında yardım projelerinde güvenilir olmak 
büyük bir esastır. Önceki çalışmalarımızdan 
referans alarak mesleğinin en üst seviyesindeki 
ünlü kişilerle çalışıyoruz. Önceden isimleri 
belirleyip kendilerine randevu ile ulaşıyoruz. 
Projemizi ve amacını anlatıp yer alıp almak 
istemediklerini soruyoruz. Organizasyon 

tarihi uyduğu sürece ya da yurt dışı programı 
yoksa bizi geri çeviren bir isim henüz olmadı. 


Ulaşamadığımız isimlere ise dostlarımız 
vasıtasıyla ulaşıyoruz. 


Nasıl bir sergi bekliyor bizi ve ne zaman 
görebileceğiz? 

Harika bir gece desek daha doğru olur 
aslında. Sevgili Muazzez Ersoy'un sahne 
alacağı gecemiz, güzel bir tango gösterisi ile 
başlayacak sonra katılımcılarımızın yaptıkları 
tabloları gecede açık artırmaya sunacağız. 


Proje önümüzdeki sene de devam edecek 
mi? 

Her yıl aynı projemizi farklı hastalıklara ve 
ülkemizin sosyal sorunlarına dikkat çekmek 
amaçlı tekrarlamayı hedefliyoruz. 


Resime olan ilginiz nasıl başladı? 

Çok küçük yaşlarda başladı. Altı yaşından 
itibaren resim benim için her şeydi. Sonrasında 
da zaten devam etti. İlkokuldan sonra yetenek 
sınavı ile özel bir okulda resim bölümüne 
girdim. Bir yıl hazırlıktan sonra altı sene aynı 
okula devam ettim. Çok fazla ödülüm ve 
yarışmalarda birinciliklerim oldu. Lise sonunda 
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. 
Sonrasında iki yıl iç mimarlık eğitimi aldım. 
Uzun yıllar Tuzla'da Serenat isimli atölyemde 
resim eğitiminin yanı sıra yardım amaçlı 

otistik ve down sendromlu çocuklarla bir dizi 
çalışmalar yaptım. 

Şu an Bostancı'da resim atölyemde Bi-Re-Y 
projesi çalışmalarım ve derslerim devam 
etmekte. 
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GHLNRA FERRAGNI 


Dev satranç taşları, iskambil kağıdı dağıtan 
eller ve Magritte tablosundan fırlamış izlenimi 
veren bir dekor. Maria Grazia Chiuri'nin 
tasarladığı son couture koleksiyonundan 
ilham alan balo ünlü isimleri buluşturdu. 


Ayça BARUT TANMAN - ayca. tanmanGalem.comir 


“ALEKAEHUNE 


— 
WILLOW SUITK 
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170 değ 


YETKİLİ SERVİS İÇİN TEK NUMARA 


arcelik.com.tr 


ev teknolojilerinin öncüsü Arçelik'te. 
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MONIĞA BELLUGGI 


WANNLE HARLOW 


HALEY BENNETT 


BALODA HOLLYWOOD'UN 
GÖZDE AKTÖRLERİNDEN 
WİLL SMITHİN KIZI WILLOW 
PIERRE MEY. NATASHA ANDREWS SMITH SAHNE ALDI. 


ior, kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri'nin o konuklara iskambil kağıtları dağıttığı parti Willow 
|) hazırladığı yeni couture koleksiyonu Smith'in konseri ve Disclosure'un müzikleriyle 
şerefine Rodin Müzesi'nde bir maskeli balo o renklendi. Gecenin konuklarından birçoğu 
düzenledi. Dev satranç tahtasıyla süslü girişte Dior imzalı elbiselerini gösterişli maskelerle 
şövalye kılığına girmiş görevliler tarafından tamamladılar. İtalyan sinemasının güzel yıldızı 
karşılanan konuklar, bir rüyadan ya da Magritte'in onica Bellucci, dantelli kırmızı elbisesi ve 
bir tablosundan fırlamış izlenimi veren dekor tarot kartı işlemeli clutch'ıyla dikkat çekti. Eva 
ve kişilerle sürrealist bir balonun kahramanları Herzigova, Chiara Ferragni ve Alexa Chung 
oldular. Dev bir duvarın arkasında gizli ellerin balonun konukları arasındaydı. 


JEANNE DAMAS 


SEVGİLİLER GÜNÜ 
YEMEĞİ 


4 aşamalı olarak hazırlanan enfes set menümüz ve 
enstrümental müzik eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşayın. 
Başlangıç Saati: 19:00 

299TL İçecek hariç iki kişi KDV dahil. 

399TL Limitsiz içecek iki kişi KDV dahil. 


Bilgi ve Rezervasyon için: 


0212 463 1330 

HYATT REGENCY ISTANBUL ATAKÖY H YAT TI 
Ataköy 2-5-6. Kısım, Rauf Orbay Caddesi Sahil Yolu REGENCY” 
No: 2/1 Bakırköy, Istanbul, 34158, Turkey ISTANBUL ATAKÖY 


HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. 
©2018 Hyatt Corporation. All rights reserved. 
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NEVRA SERETLİ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEN 


Ali Poyrazoğlu'nun, evlilikleri terapi 
yolculuğuna çıkaran “Tamamla Bizi Ey Aşk” 
adlı oyunu renkli bir galayla perdelerini açtı. 


sta oyuncu Ali 
U Poyrazoğlu'nun aynı adlı 

kitabından yola çıkarak 
yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk” 
interaktif güldürü oyununun 
galası, geçtiğimiz hafta 
gerçekleştirildi. Trump Kültür ve 
Gösteri Merkezi'ndeki galaya iş 
ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 
katıldı. Tökezlemiş gönül ilişkilerinin, 
düzeltilip yerli yerine oturtulmasının 
yöntemleri üstüne müthiş bir 
güldürü olan oyunun galasına 
Demet Sabancı Çetindoğan, 
Barış-Alize Tansever, Nevra Serezli 
ve Tilda Tezman gibi birçok ünlü 
isim katıldı. Bütün evlilikleri terapi 
yolculuğuna çıkaran “Tamamla 
Bizi Ey Aşk” oyununda usta 
tiyatrocu Ali Poyrazoğlu muhteşem 
Ta i ; VA ZA performansıyla seyircilerden bol 
iş - bol alkış alırken kendisine Şebnem 
Özinal ve Melih Ekener eşlik etti. 


-. 


MELİH ENENER, ALİ POYRAZOĞLU, ŞEBNEM ÖZİNAL 
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lifestyle 


Sorbe 


tonları 


Çilek, lavanta, limon, fıstık... Aromanızı 
seçin ve gardırobunuzda sezon açılışını 
ll yapın! Podyumlardan sokaklara en 
— 5 JE N N a a hızlı adapte olan trend pasteller. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comitr / Fotoğraf: Getty Images Türkiye 
v iğ” GIAMBATISTTA 
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PREEN 
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Na 


ASLI 
FİLİNTA, 
elbise 
c | N 
# w. 


CHANEL 


çanta ezani | BALMAIN, 


ae ceket 


Pastel renkleri yine pastellerle 
kombinlemeyi deneyin. Uçuk sarı bir 
ceket altına, uçuk yeşil bir pantolon 

gibi... İddialı ama bir o kadar da 


f hoş görüneceğine emin olun. 
p 2 
<a 
Gür y  —— — 
ALBERTO GUARDIANI, 

ayakkabı 
MAISON 
MICHEL, 
kasket 
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ZEYNEP 
ERDOĞAN, 
elbise 


KATE MOSS CORINNE DAY 


Bir doz 
ham 


Bahar, pastel, sorbe derken aklımıza 
pek tabi Wayne Thiebaud'un bu 
eseri geldi. Bir an önce pastel 
rüyalara dalmak istiyoruz. 


SANDRO, ceket 


> w 


PUMA, gel i 


ayakkabı p 


IPPOLITA, 
yüzük 


j CHANEL, çanta 
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Alem 
huxurv 


ALTIN TONLARI VE ÇİÇEK DETAYLARIYLA KIŞ 
DAVETLERİNDE ADIMLARINIZLA ÖNE ÇIKIN. 


Fotoğraf: Metin BAKIRKAYA 
Styling ve prodüksiyon: Ayşe SÖNMEZ 
Fotoğraf asistanı: Caner METİN 


© GuCCI/ İSTİNYEPARK, ayakkabı 

© GIUSEPPE ZANOTTI/BEYMEN , ayakkabı 
© LANVIN/HARVEY NİCHOLS , ayakkabı 
© OSCAR DE LA RENTA/VAKKO , ayakkabı 


Ilgın Dalan 


“Lüks benim için inceliklerle dolu bir 
yaşam biçimi ve bu yaşam biçimi 
kesinlikle tüketime yönelik değil” 
diyen Ilgın Dalan, yaşamına renk katan 
lüksleri ALEM ile paylaştı. 


Lara MUTLU - lara.mutlu6alem.com.r 


Favori sehpa üstü kitabınız? 
The Impossible Collection of Warhol. 


p 
Favori seyahat o 
destinasyonlarınız? 

Bali, Cape Town ve 
Bangkok. 


Sahip olmayı 
hayal ettiğiniz 
sanat eseri? 
Mark Rotkho 
imzalı bir 
tablo benim 
olsun isterdim. 
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Koleksiyonunu 
yaptığınız bir 
şey var mı? 
Kartpostal 
koleksiyonu 
yapıyorum. 


“Hayattaki 
en büyük ei p 


lüksüm ailem: 


Vazgeçilmez 
güzellik 
ürününüz? 
Chanel No5. EAU PREMİERE 


En sevdiğiniz manzara? 
Lugano ve Como Gölü. 


Favori 
markalarınız? 
Alexander 
Wang, Isabel 
Marant, Yves 
Saint Laurent, 
içinde en rahat 
hissettiğim 


“ 
markalar. 


ALEXANDER WANG 


85 


Getty Images Türkiye 
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Sevgiliye ithafen 


Sevgililer Günü için aşka gelen ve bugüne özel 
bir kapsül koleksiyon hazırlayan Fendi'nin bu 
çantasına bayıldık! Kendine bir hediye almak 
isteyenler için harika bir alternatif. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir 


Catto & Catto 


Bir süredir tasarımlarını beğeniyle takip 
ettiğimiz Catto & Catto markasının 
son koleksiyonuna bayıldık! Doğadan 
ilham alan çanta tasarımlarıyla dikkat 
çeken markayı siz de radarınıza alın. 


Yeni kesifi İMNB-i 


Milou 


Tasarımlarıyla Midnight 
Express'te karşılaştığımız 
Milou'nun elde yapılan 
mineli küpeleri yeni keşfimiz. 
Kulaklarınızda çiçek açsın de 
istiyorsanız ve baharı 
karşılamaya hazırsanız Sizi 
böyle alalım. 


— | A 
İl sokak stili! 


> zi Blazer ceketler J 


Her ortama uyum sağlıyorlar! Hem şık, 
hem spotif, hem de fazlasıyla coolllor! 


8/ 


Keskin tonlu 
fantezi alemi 


Güney Kaliforniyalı fotoğrafçı Jane 
Gottlieb'in 20'li yaşlarda Paris'e yaptığı 
seyahat, bugünkü sanatını etkiledi. 
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte renkli 
saydamlardan kendine özgü fotoğraf 
kağıdı üzerine pozitif renkli baskı 
yapma yöntemini keşfeden Gottlieb, 
kendi hayal dünyasını fotoğraflarına 
yansıtıyor. Santa Barbara'da bulunan 
AD&A Museum, fotoğrafçının 20 
eserini bir araya getiriyor. Bu çok renkli 
sergi, 29 Nisan'a kadar görülebilir. 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.comitr 
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Berlin'in en önemli sanat mabetlerinden Bergama Müzesi'nin 

X (Pergamonmuseum) Güney kanadında konumlanan İslam 
N Sanatları Müzesi'nde (Museum für İslamische Kunst) cam 
sanatçısı Felekşan Onarın Kanatsız Kuşlar isimli enstalasyonu 
sergileniyor. Onar 8 Nisan'a kadar Aleppo Odası'nda 

sergilenecek camdan tasarladığı 27 kuştan oluşan eseri ile, 

Suriyeli sığınmacıların durumuna dikkat çekmek istiyor. 


Tne Museum of 
Contemporary Art 
Chicago, 24 Şubat'tan 
itibaren Howardena 
Pindellin eserlerini 
“Howardena Pindeli: 
What Remains To Be 
Seen” isimli sergide bir 
araya getiriyor. 1979 
yılında ölümden döndüğü 
bir araba kazasının 
ardından resim yapmaya 
başlayan Pindellin 
eserlerinde nasıl 
modernizmden 
çağdaş sanata 
geçtiğinin izleri 
görülebilir. 


Akıllı telefonlara lüks görünüm pırlantalarla bezeli kılıflar deri ya da 
kazandıran Brikk, Lux iPhone X Union ahşaptan oluşan kutuları içinde adrese 
Kit ile sevgilileri düşünmüş. iPhone X yollanıyor. Kutunun içi ise kadife ya da 


için tasarlanan 24 karat altın kaplama, ipek kaplamadan oluşuyor. 
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ALEXANDER MCGLUEEN elbisesiyle 


TUlumlarda transparan ve 
dantel detaylar öne çıkıyor. 


Ze 


ROGER VIVIER, clutch 
j 
ro iri Öğrenmeye 


ekolteden uzak duruyor. 7 


1 ” ve 
d 


ELİE SAAB, tulum 


GIANVITO 
ROSSI,ayakkabı 


Büy 


Getty Imag s Türkiy / Reuters 


Avengers'ın yıldızı 


Tasarımların hikayelerini seviyor 


Ayça BARUT TANMAN - ayca.tanman€alem.comir 


44 vatar” filmiyle ünlenen için giyinmeyi bir macera olarak 
Zoe Saldana, bir dönem kabul eden 39 yaşındaki yıldız, 
Hollywood'un gözde risk almaktan çekinmiyor ve renk 
bekarlarından Bradley konusunda kendisini sınırlamıyor. 
Cooper'la yaşadığı aşkla da adından O Gardırobunda siyah ve beyaza geniş 
söz ettirdi. 2018 Mayıs ayında vizyona yer veren Zoe Saldana, çarpıcı tonları 
girecek “Avengers: Infinity War”da ve payetli tasarımları da çok seviyor. 
Gamara olarak izleyicilerle buluşacak (Lanvin, Givenchy, Dolce & Gabbana, 
olan Saldana, Hollywood'un en iyi Alexander McGueen, Gucci, Diane 
giyinen yıldızlarından biri. Sanatçı Von Furstenberg, Calvin Klein, Louis 
Marco Perego ile evliliğinden Cy, Vuitton, Prabal Gurung, Derek Lam, 
Bowie ve Zen adında üç tane oğlu Jason Wu, Roksanda, Brock Collection, 
olan Saldana, geçtiğimiz hafta Roland Mouret ve Giambattista Valli 
başrolde olduğu Campari'nin oyuncunun favori markaları arasında. 
“The Legend of Red Hand” adlı Cesur dekoltelerden uzak duran, saç 
kısa filminin tanıtımında Alberta ve makyajda abartıdan hoşlanmayan 
Ferretti tasarımı kırmızı elbisesiyle Zoe Saldana, elbiselerin yanı sıra 
tüm bakışları üzerine topladı. kırmızı halıda tulum ve takımlarla Şi 
Uzun yıllardır stil danışmanı Petra da boy gösteriyor. Günlük hayatında “ LONGCHAMP çantasıyl 
Flannery ile çalışan Zoe Saldana, androjen görünümden hoşlanan | 
tasarımcıların koleksiyon yaratma Saldana'nın vazgeçilmez parçaları 
hikayelerinin kıyafet seçiminde önemli O arasında çizgili üstler ve Oxford NN | Hırkalar sezonun gizli 
rol oynadığını söylüyor. Kırmızı halı ayakkabılar öne çıkıyor. i N kahramanlarından. 
hayatında maskülen 


* 


ALICE & 
OLIVIA, hırka 


MAJE, jean 
" N K 
PRADA ayakkabılarıyla Eğ 
N çi | 2 j JIL SANDER, 
DOLCE & GABBANA gömleğiyle A COMME DES GARCONS hırkasıyIc GK 


Fotoğraf: Reuters 


Parizyen sül 


Model, müzik yapımcısı ve “How to be Parisian 
Wherever You Are”ın yazarlarından Caroline de 
Maigret, Fransızlara özgü cool tarzın en önemli 

temsilcilerinden. Paris Haute Couture Moda 
Haftası'nda bir defile öncesi görüntülenen Caroline 
de Maigret, koyu renk Chanel kombini ve beyaz 
paltosuyla adeta “çabasız şıklık budur” diyor. 


Ayça BARUTTANMAN - aycatanmanGalem.com.r 


rug ... 


Antonio Berardi 
pantolon, Stella 
McCartney kazak 
ve Kate Spade 
botlar farklı birçok 
ortam için ideal 

bir kombin. 


Başrolde beyaz ii 
Karı çağrıştıran beyaz, bu sezon yağ o N EA 


dış giyimde öne çıkan renklerden. BALENCİAGA, 
mont 
| Y K 
| 
: 
| | © Escada pantolon 
| ve Karen Millen 
“ kazağa zincir 
pm; desenli Balenciaga 
; “ botlarla çarpıcı bir 
| dokunuş katın. 
" şa <a ; 
il KATE SPADE, palto 
TORY BURCH, | | 
ceket e aş, 


Hit parçalar 


Sweatshirt'leri blazer 
ceketlerle kombinlemek 
oldukça popüler. 


STELLA MCCARTNEY, 
sweatshirt 


GUCCI, sweatshirt 


Sweatshirt 
kardeşliği 


Podyumların üç yakın dostu Kendall Jenner, Gigi 
Hadid ve Hailey Baldwin sokak stilleriyle her daim 
dikkat çekiyor. Üç başarılı modelin günlük stilinde 

sweatshirt'ler önemli bir yere sahip. Kendall Jenner, 

Visitors on Earth sweatshirt'ünü Yeezy pantolon, 

Saint Laurent botlar ve Vera Wang ceketle 
tamamlamış. Gigi Hadid'in kombini Prada 2018 
Resort koleksiyonundan. Hailey Baldwin ise jean'ini we 

a gri sweatshirt, Supreme x Louis Vuitton çanta ve Dr. 
GE ENNER Martens botlar ile buluşturmuş. 


— GIĞIHADID 


VETEMENTS, 
sweatshirt 


TIBI, sweatshirt 


Fotoğraflar: Getty Images Türkiy 
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Kayak tatilinde 
modaya ayak uydurun 


Kazaktan bota, bereden monta tüm kalın kıyafetleri bavula sığdırmak imkansız olabilir 
ama siz hafif parçaları bir araya getirirken stilinizden ödün vermemeye özen gösterin. 


EMPORIO ARMANI 


$ tatiline çıkmak şahanedir ama bunun 
bir de bavul hazırlama kısmı vardır ki, 
epey bir incelik ister. Özellikle kayak 
veya board tatiline çıkmadan önce 
size önerim bavulunuza mevsimin hem trendy 
hem de pratik şekilde kombinlenebilecek doğru 
parçalarını eklemeniz olacak. 
Bu sezon sadece dağda değil şehirde de 
kayak sporu ön planda çünkü moda trendleri 
bu spordan bolca etkileniyor. Kar temalı ve 


baklava dilimli kalın trikolar, kalın örgülü bereler, 


atkılar, kapitone parçalar ve kürklü kalın botlar 
kayak merkezlerinde de tercih edeceğiniz 
parçalardan sadece birkaçı. Mesela kayak 
kıyafetlerinde siyah ve gri, düz ve sıkıcı dönemi 
çoktan tarih oldu. Desen konusunda bu yıl daha 
çok seçeneğe sahibiz; hayvan ve geometrik 
desenler, ekoseler ve çizgiler her yerde. 
Renklere gelince; hardal sarısı, alev kırmızılar, 
yanık turuncular, parlament maviler, koyu 


Alexander KOKOSKERİYA - alekokoko©hotmail.com 


yosun yeşilleri kışın dondurucu soğuklarında ve 
özellikle kayak merkezinde size ayrı bir enerji 
sağlayacak. Bunun yanı sıra neon parlak renkler 
de favoriler arasında. 

Sizi daima sıcakta tutan ana kıyafetlere geçmek 
gerekirse kayak tulumlarının çoktan modasının 
geçtiğini, artık pantolon ve montların revaçta 
olduğunu bilmeyen kalmamıştır herhalde. 
Pantolon ve mont takımlar kayak için temel 
parçalarınız olduğu için bavul hazırlarken 
mutlaka bu parçalara sahip olmalısınız. 

Üstelik son teknolojinin kullanıldığı kayak 
kıyafetleri, soğuğu ve rüzgârı geçirmiyor. Özel 
malzemelerin kullanıldığı bu kıyafetleri, soğuk 
havalarda şehirde bile kullanmak ayrı bir trend 
haline geldi. Ve gelelim en mühim detaylara, 
yani kısacası kış aksesuarlarına! Kayak yaparken 
kullanmanız gereken özel aksesuarlarınız hep 
olmalı. Kayak gözlüğünüz özel buhar engelleyici 
özellikte olup kötü şartlarda dahi görüş 


MONCLER 


özelliğini korumalıdır. Eldiven ve şapka olarak 
hafif, rahat ve soğuğa karşı koruyan özelliklere 
sahip modelleri tercih etmelisiniz. Güvenliğiniz 
için mutlaka kask kullanmalısınız ve tabii ki size 
en uygun olan kayak ve board modellerine 
sahip olmalısınız çünkü bu mühim yardımcılar 
kayak tatilinizin en kilit parçaları. Gün boyunca 
kayak veya board aktivitenizden sonra da 
sosyal hayatınız devam ediyor. Özellikle apr&s- 
ski'deki partiler, şömine başındaki sohbetler ve 
doğada sabah yürüyüşleri için boğazlı, kalın 
örgü ve yün kazaklar, mümkünse deri veya 
kalın yünlü pantolonlar, kaliteli kar botları ve 
rüzgar geçirmeyen montlar gibi stil parçalara 
da bavulunuzda yer açmayı unutmayın. Son 
olarak ise yükseklerdeki güneş yanıkları yazın 
yaşadıklarınızdan çok daha kötü olabilir bu 
yüzden kaliteli ve koruması yüksek olan 

güneş kremleri tercih etmelisiniz. Karınız bol 
olsun, iyi tatiller! 


olumbia doğanın sert koşullarında 
ünlü isimlerin katılımı ile özel ürün 
deneyimi testi gerçekleşmeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 
Faith Briggs, Mark Chaseile, Lauren Steele 
ve Zach Doleac katılırken bu yıl filmleri 
ile olduğu kadar outdoor tutkusu ile de 
tanınan Zac Efron ve kardeşi Dylon Efron bu 
serüvene katıldı. Montana Dağları'nda 


Haftanın hit ürünü 


u hafta sizin için Uomo 


zorlu doğa şartlarında Columbia ürünlerini 0“ 
test eden kardeşler bu deneyimlerini bir 
video ile paylaştılar. McDonald Gölü'nden 
Continental Divide'ın zirvesine uzanan 
macerada Columbia ürünleri ile yaban 
hayatın zorlu koşullarına kolaylıkla uyum 
sağlayan macera tutkunu kardeşler 
maceralarına “Testedlough' damgasını 
vurdular. 
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otosiklet denince akla 
ilk gelen dünya devlerinden 
olan Honda markası 
2018'de pazara sunacağı 
beşi tamamen yeni dördü yenilenmiş 
toplamda 9 yeni modelini 22-25 Şubat 
tarihlerinde Motobike 2018 Fuarı'nda 
sergilemeye hazırlanacağını duyurdu. 
Üstelik motosiklet severleri ağırlayacağı 
standında iddialı sürprizlere de 
yer verecek. Honda, amiral gemisi 
modeli GL 1800 Gold Wing'in yanı sıra, 
CBI25R, CB2S50R, Africa Twin Adventure 
ve CBI25F modellerini baştan 
aşağı yenilenmiş halleriyle fuarda 
görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. 
Öte yandan neredeyse rekabet 
ettiği tüm segmentteki modellerinin 
yenilenmiş versiyonlarını da fuarla 
birlikte motosiklet severlerin beğenisine 
sunmayı planlıyor. Üstelik bazı yeni 
modeller Türkiye'de ilk kez sergileyeceği 
için bu fırsatı kaçırmayın derim. 


Salvatore Ferragamo'un 

şık, rafine ve oldukça 

etkileyici olan yeni Casual 
Life parfümünü seçtim. Bu özel 
koku maskülenliğini en dorukta 
yaşayan, kendine güvenen, hayata 
her zaman heyecanla bakan, 
gerçek ve modern centilmenlerden 
esinleniyor. Teninize ilk 
sürdüğünüzde burnunuza hemen 
taze limon, menekşe ve canlandırıcı 
kakule çarpıyor, daha sonra yoğun 


ama enerjik kahve, yumuşak amber 
ve sardunya çiçeği merakınızı 
uyandırmaya devam ediyor ve en 
sonunda parlak olan sedir ağacı, 
kaşmir ağacı ve misk notaları 
teninize odunsu ve son derece 

fresh bir iz bırakıyor. Hayatlarını bir 
yolculuk, macera ve zorlayıcı olarak 
tasvir eden şehirli erkekler için 

tam ideal bir koku çünkü onların 
damarlarında benzersiz bir tutum, 
İtalyan pozitifliğinin arayışı ve 
daima stil sahibi olma arzusu akar. 


UOMO 
Skala Şöayemr- 


CASUAL LIFE 


En Hip 


Resort Moncler 


Kayak tatiline çıkmadan önce 
bavulunuza çok yönlü bir güneş gözlüğü 
koymayı unutmayın ki bembeyaz bir 
ortamda güneş görüşünüzü etkilemesin. 
Bunun için size Moncler'den son derece 
hafif ve stil sahibi bir model seçtim. 
Moncler tasarımları modernizmle 
kusursuz şekilde sentezlediği geleneksel 
duruşu ile her koşulda en üst derecede 
fonksiyonellik sunmaya devam ediyor. 
Skiing görünümlü, 70'i yılların St. Moritz 
manzaralarına çağrışım yapan, retro 
formlara ultra-hafif, zengin malzeme ve 
kontrast renk kombinasyonları ile eşlik 
eden, üstelik derin gelenekleri temel alan 
ve rüzgarı ciddi bir şekilde kesen bu yan 
kapaklı modele mutlaka göz atmalısınız. 


e 


Gucci kafası 


Soğuk mevsimlerde özellikle 
kayak yaparken başınızı sıcak 
tutacak olan en önemli işlevsel 
aksesuar her zaman şapka 
oldu. Kış denince tabii ki 
hemen kalın örgülü veya 
ince yünlü bereler aklımıza 
geliyor. Bu sezon Gucci'de 
rahatça bulabileceğiniz 
onlarca çeşit bere var. 

Bere artık her stile ve her 
moda akımına o kadar 
uymaya başladı ki diğer 
şapka alternatifleri özellikle 
bu kış gölgede kaldı. Başınızı 
koruyarak geleceğinize de yatırım 
yaptığınızı unutmayın! 


Koruyucu Fendi 


Hazır bu kış sezonunda kayak 
eldivenleri çok modayken sizin 
için Fendi'den son derece eğlenceli ve 
renkli bir model seçtim. Şehir içinde ve 
özellikle hafta sonları dağ gezilerinizde 
leriniz artık güvende! Çünkü bu 
eldivenin kumaşındaki Gore-Tex nano 
teknoloji sayesinde elleriniz terletmeden 
ısınır ve en çetin hava koşullarına 
karşı hep korunur. Üstelik parmak 
uçlarındaki özel doku sayesinde 
eldiveni çıkartimadan cep telefonunuzu 
kullanabileceğinizi söylemek de mühim 
malum bu teknolojik devirde fonksiyonel 
ürünler her zaman bir adım önde. 


D 
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Sil 


ROKSANDA 


'Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü' sözünü lafa kaldırdık ve yaz-kış beyaz giymeye 
karar verdik. Tasarımcılar da bizimle aynı fikirde, 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.comir / Fotoğraflar: Getty Images Türkiye 


eyaz giymek de aslında siyah giymek olması. Özellikle yoğun fondöten kullanmaktan daha fazla cesaret isteyen bir iş olduğu 

kadar kolay. Üzerinde çok fazla kaçınmalısınız. Masumiyeti simgeleyen beyaz il ise muhakkak. Her şey, materyalleri doğru 

düşünmüyorsunuz. Baştan aşağıya abartılı makyaj pek uyuşmuyor. Bir diğer önemli kombinlemekle ilgili. Kaşmir, koton, yün gibi farklı 

aynı renge bürünüyorsunuz ve voila! nokta ise kumaşların kalitesi. Beyaz, kumaşı en kumaşları doğru bir şekilde bir araya getirmeyi 
hazırsınız! Bizimle aynı fikirde değilseniz ve beyaz iyi gösteren renk olduğu için kaşmir, ipek gibi başarır; üstüne bir de beyazı bej ve ekru gibi 
giymeye cesaret edemiyorsanız bej ve krem kumaşlarda tasarımlar tercih etmelisiniz. tonlarla tamamlarsanız harika görünmemeniz 
gibi ara tonlardan yardım alabilirsiniz. Beyaz için hiçbir neden yok. Ayakkabı konusunda ise 
giyerken dikkat etmeniz gereken en önemli Aksesuar desteği seçiminizi siyah ya da kobalt mavisi ve kırmızı gibi 
nokta, makyajınızın mümkün olduğunca hafif Kışın beyaz giymenin, yazın beyaz giymekten çok daha cesur tonlardan yana yapabilirsiniz. 
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DIANE VON FURSTENBERG, ayakkabı ww. ini 


ROSETTA GETTY, 
pantolon 
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GHRISTOPHER BAİLEK 


Moda nereye gidiyor? 


10 yıldır Celine'in kreatif direktörlüğünü yapan Phoebe Philo'nun 2017 yılının 

son aylarına denk gelen ayrılık açıklaması, en az 2015 yılında Alber Elbaz'ın 

Lanvin'den ayrılması kadar ses getirdi. Bu kadar yaratıcı bir koltuk çok kolay 
dolmuyor; dolayısıyla sormadan edemiyoruz: Bu kreatif direktörlere ne oluyor? 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.comir / Fotoğraflar: Getty Images Türkiy 


eçtiğimiz yılın son günlerinde 
Phoebe Philo'nun Celine'den 
ayrılacağını duyurması gündeme 
bomba gibi düşmüştü. Markaya 
son 10 yıl içinde hızlı bir momentum 
kazandıran, Pnantom, Trapeze ve Trio 
gibi ikonik çantaların mimarı haline gelen 
markanın görsel kimliğini tamamen 
değiştiren isim olan Philo'nun gidişi moda 
severleri hayli üzmüştü. 2016 yılında Saint 
Laurent'in kreatif direktörlüğü görevinden 
ayrılan Hedi Slimane'in Philo'nun yerine 


geleceğini ise bu ayın ortalarında öğrendik. 


Slimane'in Saint Laurent'den ayrıldıktan 
sonra fotoğrafçılık hobisine odaklandığı, 


ancak gönlünde hep modanın yattığı 

da bilinen bir gerçekti. 2015 yılında Raf 
Simons'ın Christian Dior'dan ayrılması, yine 
aynı yıl Alexander Wang'in Balenciaga'daki 
görevinden istifa etmesi de o yılın en çok 
konuşulan konularındandı. Wang'in kendi 
markasını kurmak için modaevinden 
ayrıldığını kısa sürede görsek de, Raf 
Simons'ın 2016 yılının Ağustos ayında Calvin 
Klein'in tasarım ekibinin başına gelmesi çok 
da öngörülebilir bir durum değildi. Keza 
Calvin Kleiniin baş tasarımcıları Francisci 
Costa ve Halo Zucchelli'nin görevlerinden 
ayrılması da aynı şekilde. Altı yıl boyunca 
Chloe'nin kreatif direktörlüğünü yapan 


Clare Waight Keller'in ayrılmasıyla birlikte 
yerine 2013'ten 2017'ye kadar Louis 
Vouitton'da Nicolas Ghesguiere'nin altında 
çalışan Natacha Ramsay-Levi geldi. Üç yıl 
boyunca Jil Sander'da kreatif direktörlük 
yapan Rodolfo Paglialunga'nın ayrılması 
da 2017 yılı Mart ayında gerçekleşti. 
Geçtiğimiz yılın en büyük ayrılık açıklaması 
ise Burberry'yi sadece bir İngiliz markası 
olmaktan çıkarıp global bir moda devi 
haline getiren kreatif direktör Christopher 
Bailey'nin açıklaması oldu. 2009 yılından 
bu yana kreatif direktörlük rolünü üstlendiği 
Burberry'de 17 yıl geçiren Bailey, Mart 
ayında baş tasarımcı rolünü bıraktı. Bu yıl 


art ayında marka ile tamamen yollarını 
ayıracağı açıklanan Bailey'nin yerine Marco 
Gobbetti geçiyor. 

Peki, bu kreatif direktörlere ne oluyor? Alber 
Elbaz'ın Lanvin'den ayrılması arkasında 
yatan sebebin hissedarların fikirleriyle 
uyuşmaması olduğunu biliyoruz. Ancak 
yıllarca bir marka için dirsek çürüttükten 
sonra gelen ayrılık açıklamalarının arkasında 
yatan birkaç sebep sıralanabilir. 2000'li 
yılların başlarında bir markayı tasarımsal 
olarak ele alan birisinin tek görevi buydu: 
Tasarlamak. Günümüzde büyük bir markanın 
yaratıcı beyni olmak, dijital medyayı da 
yönetmek, reklam anlaşmalarına dahil 
olmak ve göz önündeki ünlülerle sürekli 
iletişim halinde olmak anlamına geliyor. Bu 
esnada “bunun yaratıcılığı nerede” diyenler 
çıkabiliyor ya da omuzlarına çok fazla 

yük bindiğini düşünüp ası konudan yani 
tasarımdan uzaklaştıkları kanısına varıyorlar. 
Markaların hissedarlarının da bunda payı 
büyük. Çünkü markanın karını artırma 
gayesinden yola çıkarak baş tasarımcılarını 
moda çerçevesinden çıkarıyor ve daha 

çok reklamsal düşünmeleri konusunda 
onları yüreklendiriyorlar. Bu Yyüreklendirme” 
kelimesi baş tasarımcıların üzerinde ters etki 
yaratıp markayla ilişkiyi kesme noktasına 
kadar getirebiliyor. Raf Simons'ın Dior'daki 
rolünü bırakmasının sebebi ise bir yılda 

altı koleksiyon hazırlanması istendiğinden 
çok fazla yorulması ve koleksiyonlarını 
hazırlayacak zaman bulamaması. 
Düşünsenize; sizden ilkbahar/yaz, sonbahar/ 
kış, pre-fall, couture, Resort ve Ready-to- 
wear başlıkları altında bir yıl içinde ikiden 
fazla koleksiyon hazırlanması isteniyor ve 

bir yandan markanın DNASını korumanız, 
reklamsal anlamda her sürece hakim 
olmanız bekleniyor. En nihayetinde bu yorucu 
süreç iyi bir koleksiyon yaratma sürecini 
etkiliyor ve kopuş başlıyor. 


Yıllarca aynı markayla çalışan isimler 
markayla o kadar özdeşleşiyor ki, en az 

bir ünlü kadar konuşulan, kamuoyuna mal 
olmuş bireyler haline geliyorlar. İşin “iş” kısmı, 
yaratıcılık göreviyle çok bağdaşmayınca 
ülkemizde de çok kullanılan tükenmişlik 
sendromu' başlıyor. Gözünüzün önüne 
Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteingii 
getirin. Tasarımlarına ne kadar hayran 
olsak da, onu sıklıkla Kim Kardashian, 
Cindy Crawford, Kaia Gerber, Zayn Malik 
gibi isimlerle görüyoruz. Rousteing, o kadar 
popüler bir isim haline geldi ki Balmain'in 
Instagram'daki takipçi sayısı 77 milyonken, 
onunki beş milyona yaklaştı. 

Yaratıcılıktan fikrinden uzaklaşıp kendilerine 
zaman ayırmak istediğini söyleyenlerin sayısı 
da oldukça fazla. Raf Simons'ın Christian 
Dior'dan ayrılıp Calvin Klein'e gidene 

kadar geçen dönemde kendisini tamamen 
fotoğrafçılığa adadığını biliyoruz. Alber 
Elbaz'ın bir ödül kabul ederken “Moda 
dünyasındaki herkesin çok daha fazla 
zamana ihtiyacı var” cümlesinin arkasında 
yatanın da bu olduğuna inanıyoruz: Daha 
az defile ve yaratıcı olmak için daha 

çok zaman. Christopher Bailey gibi bir 
markanın hem yaratıcı beyni olup hem de 
yönetim kurulunda koltuğa sahip olmak 
beraberinde büyük sorumluluk getiriyor. 
Son birkaç yıldır markanın tasarımcısı 
kimliğinin değişip kreatif direktörlük” tanımının 
hayatımıza dahil olması da bu yönetimsel 
değişikliğin en büyük göstergelerinden. 
Değişim kelimesi hem modaseverlerin hem 
de moda devlerinin başındaki isimlerin en 
sevdiği kelimelerden. Bu değişimin yaratıcı 
süreci etkilemeye başlaması da bir o kadar 
sakıncalı. Çünkü modaseverler o markanın 
cirosuna değil, sattığı hayale, yaratıcılığına 
ve farklılığına odaklanıyor. Yaratıcılık 
departmanının başındaki isim ne kadar 
mutluysa, alıcı da o kadar mutlu oluyor! 


2009 yılından bu yana 
Burberry'nin kreatif 
departmanını yöneten 


Christopher Bailey, Mart 


ayında modaeviyle 


N yollarını tamamen ayırıyor. 


Celine'in 10 yıldır kreatif direktörlüğünü yapan 
Phoebe Philo'nun yerine Hedi Slimane geldi. 
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Podyumlardan sokaklara transfer olmadan 
önce baharın öncü trendlerine göz attık. 


Lara MUTLU lara.mutlualem.comir / Fotoğraflar Getty Images Türkiye 


ALBERTA FERRETTİ 


Bu sezon, baharı pastel tonlarıyla 
karşılamak bir klişe değil; bir trend. 
Liladan, uçuk sarıya pastelin her 
tonu revaçta. 
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Bir klasiğin yeniden doğuşu! 
Kalem etekler, ciddi ve bir o 
kadar seksi bir havaya sahipler. 
Üstelik önümüzdeki sezon, çok 
ama çok modalar! 
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BALENCIAGA 


İlüstrasyonlar ve 
desenler yeni sezonun 


mihenk taşlarından. 
Özellikle de Versace'deki 


Andy Warhol motifleri 


büyük ilgi çekiyor. 


VERSACE 
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Önce Gökyüzünde, 
Sonsuz Bulutların Üstünde... 
Sonra Boğazın Derin Mavi Sularında, 
Dalga Dalga Bir Aşk Masalında... 


Martılar Gibi... İstanbul Gibi! 


Sevgililer Günü'nü Shangri-La Bosphorus, İstanbul'da unutulmaz ki 


Sevgililer Gününe özel hazırladığımız avantajlı paketler hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 275 8888'i arayabilirsiniz. 
Sinanpaşa Mah. Hayrettin İskelesi Sok. No,| 34353, Beşiktaş, İstanbul www.shangri-la.com 
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VALENTİNO 


MAXMARA.... .... 


Trençkotlar, bir üst sürümle 
zenginleştiler. Loewe'de püsküller; 
Alexander McGueen'de kesikler; 
Celine'de ise farklı kesimlerle yeni 
sezonu selamlıyorlar. 


BALENCIAGA 


LOEWE 
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SAINT LAUREN 


Küçük siyah elbiselerinizi, 
yeni sezonda 
gardırobunuzun en 
gerisine itebilirsiniz. 
Şimdi devir, renkli, 
eğlenceli ve bir o kadar 
da cüretkar elbiselerin 
devri. Favorimiz elbette 
Saint Laurent defilesinin 
açılışını yapan kırmızı 
elbise. 


MARY KATRANIZOU 


TURKISH AIRLINES (P) A STAR ALLIANCE MEMBER vr 


Miles&Smiles 


HAYATIN HER ANINDA 
AYRICALIKLARIN KEYFİNİ ÇIKARIN. 
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OTEL & ARAÇ KİRALAMA & AKARYAKIT & ALIŞVERİŞ & EGLENCE 
SAGLIK & SIGORTA & TURİZM & SHOP&MILEŞ 


milesandsmiles.com | (0212) 444 0 849 
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GIORGIO ARMANI 


Büyük, hasır şapkalar, 
önümüzdeki yazın en 
önemli trendi olacak. 
Tüm tasarımcılar 
güneşin zararlı 
etkilerinden korunmak 
için şapka boylarını 
büyüttükçe büyütmüş 
olmalılar! 


MISSONİ 
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GÜNEŞTEN 


KORUR 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: 


Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller 
cildinizin beslenmesine veiiem dengesini 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 

koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. 
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PREMIUM 
(IM SPREYİ 


tg 


Yap| Ukdap| Up 


PREMIUM 


YÜZ SPREYİ YÜZ SPREYİ 


DOĞA Manen SUYU 


DOĞAL MADEN SUYU 


» CD 
“ 


y> ii? 


150 mi 1SO0 mi © 


14 


Payetli ışıltılı kumaşlar, bu 


sezon minimal kesimlerle 


sadeleşiyor. Işıldamak 
istiyorsanız minimalist bir 


tavra bürünmeye ne dersiniz? 
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VALENTİNO 
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Kaban, YASEMİN ÖZİLHAN FOR IPEKYOL 

Triko kazak, YASEMİN ÖZİLHAN FOR IPEKYOL 

Gözlük, FENDI/KENT OPTİK 

Deri pantolon, MAJE/GALERIES LAFAYETTE 

Çanta, SALVATORE FERRAGAMO/GALERIES LAFAYETTE 
Bot, YASEMIN ÖZİLHAN FOR IPEKYOL 


Ceket, HUGO BOSS 

Gömlek, HUGO BOSS 

Triko kazak, HUGO BOSS 
Ayakkabı, DIVARESE 

Gözlük, HUGO BOSS/KENT OPTIK 
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Sevgililer Günü şerefine aşkı bir hayli 
minimal bir moda çekimiyle kutluyoruz! 
Günlük hayatta ne giyiniyorsak ol 
Abartıdan uzakta, modern bir şehirli... 


Fotoğraf: Lara SAYILGAN 

Moda editörü: Fulya GÜNGÖR 

Saç: Erdem GÜL / MAAG SAÇ SANAT 

Makyaj: Erdem ŞAHANLI 

Fotoğraf asistanı: Salih YILMAZ 

Moda editörü asistanı: Naz İNAĞ 
Saç asistanı: Ahmet TÜRKİBİŞ 
Modeller: Janneke J/NEWMODELS, Victor /(ARTROOM 
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Keyifli bir gün 
pek tabii, güzel 
bir kahvalüyla 
başlıyor! 
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Akşam yemeğinde : 
Parizyen bir sül N 


YENİ a 
Bere, GALERIES LAFAYETNE 


YATA Tİ Bluz, MAJE/GALERİES LAFAYİ ” 
Içın ihüyacınız Ceket, YASEMİN ÖZİLHAN FOR IPEKYGEN 
z Pantolon, YASEMIN ÖZİLHAN FOR IPEKYOJ 

olanlar; bir broş, İnci kolye, KENNETH JAY LANE/GALERİES LAFAYETİ 


Yakut ve pırlanta küpe, ATAŞ 


ınci kolye ve İncili pırlantalı broş, ZEN PIRLANI 
. . . Zümrüt, pırlanta yüzük, ZEN PIRLA 
Parizyen sülde bir 


Pırlanta yüzük, ZEN PIRLAN 

Bileklik, ALCOZER $ J/GALERIES LAFAYE 

şapka.. Taşlı gold yüzük, KENNETH JAY LANE/GALERIES LAFAYE 
Yakut ve pırlanta yüzük, ATASA' 


Ametist ve beyaz safirli yüzük, ATASA' 
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En romanik j X 
şeylerden İ : 

biri, birlikte a 

yeni şeyle 
keşfetmek! 


Bluz, MERT ASLAN/ADL 
Etek, MERT ASLAN/ADİ” 


Takım elbise, THE KOOPLES/GALERİES LAFAYETTE 
4 Gömlek, HUGO BOSS 
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Volla! Kim 
bilebilir günün 
sonu sürprizlere 


sebe olabilir! 


Elbise, PARKER BLACK/GALERIES LAFAYETTE 
Ayakkabı, GUISEPPE ZANOTTI/GALERIES LAFAYETTE 


Smokin, HUGO BOSS 
Ayakkabı, DIVARESE 
Mücevher kutu, CARTIER 
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Mücevher İutkunu 


Yaşadığı dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul edilen Elizabeth Taylor 
sinema sevgisinin yanında gerçek bir mücevher tutkunuydu. Sahip olduğu mücevher 
koleksiyonu sanat koleksiyonunu gölgede bırakacak kadar dillere destan oldu. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comir / Getty Images Türkiye 


Oyuncunun Bvlgari Trembleni 
broşu dördüncü eşi Edie Fisher 
tarafından hediye edildi. 
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İüks Ni 


“Diamond Tiara' eski 
kocalarından Mike 
Todd'un hediyesi. 
Taylor, 1957 Oscar 
törenine tacıyla 
katılmıştı. 
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lezzetin ardındaki 
tatlı sır nedir? 


Günün doğuşudur o, yeşilin her tonudur. Bir olmak, hep olmaktır. 
Sabırla ve aşkla, canla başla çalışmaktır. İçten gelir o, 

her daim doğallıktır. Ve sırası geldiğinde, yola koyulmaktır. 
Tadını manda sütünden alır lezzet, sırrı; doğallık ve ustalıktır. 
Mandıramızdan masanıza uzanır... 
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La Peregrina incisi. 1969 yılında 
Richard Burton bu özel kolyeyi 
sanatçının 37. yaş gününde doğum günü 


lizabeth Taylor hareketli ve 

başarılarla dolu yaşamı 

ile zirvede bir hayat sürdü. 

Sanata ve mücevhere olan 
sevgisi, ilgisi zaman içinde onu bir 
koleksiyoner yaptı. Başarılı oyuncu 
az bulunur bir sanat koleksiyonun 
sahibiydi ama onun yanı sıra 
mücevher tutkusu eşine az rastlanır 
bir koleksiyon oluşturmasını sağladı. 
2011'de ölümünden sonra New 
York Christie's'de gerçekleşen 
müzayedede tüm dünya 
nefesini keserek onun mücevher 
koleksiyonunun satılışını izledi. 
Güzel oyuncunun sanata 
olan düşkünlüğü babasından 
kaynaklanıyordu. Babası Londra'da, 
Bond Street'te bir galeri sahibiydi. 
Savaş zamanı Amerika'ya taşınan 
dile orada da Beverly Hills Oteli'nde 
ikinci bir sanat galerisi açtı. Taylor'ın 
sanat koleksiyonunda Camille 
Pissarro'dan, Edgar Degas'ya, Pierre- 
Auguste Renoir'dan Vincent Van 
Gogh'a, empresyonist sanatçıların 
eserlerinin yanı sıra David 


AT 


ÜTYĞAE > 


hediyesi olarak 3/7000 dolara almıştı. 


Hockney'nin natürmortları ve elbette 
Warhol'un meşhur serigraf portresi 
'Liz' de yer alıyordu. 

Sanatçının mücevherlerinin değeri 
2000'lerin başında 150 milyon 
değerindeydi. “La Peregrina 

İncisi koleksiyonunun en önemli 
parçalarından biriydi ve Kraliçe 
ary'e aitti. Kolye kraliçeye 1554 
yılında İspanya Kralı Il. Phillip 
tarafından nişan hediyesi olarak 
verilmişti. Daha sonra kolye Kraliçe 
argarita ve Kraliçe Isabele geçti. 
Bu özel inciyi ona büyük aşkı ve 

eşi Richard Burton hediye etmişti. 
ücevher koleksiyonunun öne 
çıkan diğer iki parçası da yine 
Burton'ın hediye ettiği 35 kıratlık 
Krupp pırlantası ve üçüncü eşi Mike 
Todd'un hediye ettiği Cartier pırlanta 
kolyeydi. Elizabeth Taylor'ın Krupp 
yüzüğü Taylor'ın simgesi haline geldi. 
Taylor, yüzüğü 30 yıl boyunca her 
gün taktı. Koleksiyonun en kıymetli 
parçası olan pırlanta yüzük 8,818,500 
dolarla dünyanın en pahalı renksiz 
elmas yüzüğü olarak da tarihe geçti. 


Mini Cooper'lar 


Merve Özbey 


ile Sahipleriyle Buluşuyor. 
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201/ yılı evlilikler ve yeni başlangıçlar yapan ünlü isimlerin haberleri ile dolu 
dolu geçti. Bir yıı daha geride bıraktığımız bu dönemde 2018 yılında bebek 
sevinci yaşayacak isimleri bir araya getirdik. 


Çise GÜNGÖR - cise.gungor&alem.comir / Fotoğraflar: Getty Images Türkiye 


Tüm dünyanın gözde çifti Cambridge Düşesi Catherine ve Prens 
William'ın Prens George ve Prenses Charlotte'tan oluşan mutlu 
cile tablolarına, bir bebek daha ekleniyor. Geçtiğimiz Eylül 
ayında Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada Kate 
Middleton'ın üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı haberleri 
doğrulandı. Mayıs ayında doğacak bebek Prenses Charlette'tan 
sonra İngiliz tahtının beşinci varisi olacak. 


Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Temmuz 
2016'da nişanlanan ve sonrasında sade bir nikah 
töreniyle dünya evine giren ünlü model Miranda 
Kerr, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Daha 
önce aktör Orlando Bloom ile evliliğinden Fiynn 
isimli 6 yaşında bir erkek çocuğu olan model, ikinci 
kez anne olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. 
Kerr'in sözcüsü hamilelikle ilgili olarak, “Miranda, 
Evan ve Flynn ailenin en yeni üyesini karşılamak 
için sabırsızlanıyorlar” açıklamasını yaptı. 


hi 


Şarkıcı John Legend ile evli olan Chrissy Teigen aynı zamanda sosyal 
medyanın en sempatik isimlerinden. Anneliği ilk kez kızı Luna'yla 
yaşayan Chrissy, ikinci bebeğini bekliyor. Instagram'da paylaştığı video 
ile hamileliğini duyuran model, kızı Luna'ya göbeğini göstererek “Burada 
ne var?” diye soruyor. Luna ise “bebek” cevabını veriyor. Paylaştığı 
andan itibaren yaklaşık 5 milyon kişi tarafından görüntülenen videoda 
yılın en tatlı anlarından birine tanık olduk. 


M0 0 ee. 


2018'de doğum için gün sayan isimlerden biri de Victoria's Secret'in güzel 
meleği Candice Swanepoel. 12 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Hermann 
Nicoli ile geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlanan 27 yaşındaki Güney Afrikalı 
model, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde 
podyuma çıkmadan önce, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. 


Tedi 5 Ekim 2016'da Anaca adını verdiği erkek çocuğunu dünyaya getiren model, 
di büyük aşkıyla bu mutluluğu ikinci kez yaşamanın sevinci içinde. 
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Victoria's Secret meleklerinden biri olan Behati Prinsloo, 2016'nın Eylül ayında ilk 
bebeğini kucağına almıştı. Maroon 5 grubunun solisti olan kocası Adam Levine 

ile ailesini genişletmek istediğini söyleyen Behati, 28 yaşında ikinci kez anne olma 
duygusunu yaşayacak. Önceki yıllarda bir dergiye verdiği röportajda “Küçük bir kız 
çocuğuyken hep kocaman bir aile istedim. Ben tek çocuktum, o yüzden 10 çocuk falan 
istiyorum” diye açıklama yapan ünlü modelin ikinci bebek kararı pek sürpriz olmadı. 


Son dönemlerde kilo aldığıyla ilgili çıkan haberlerde sessi 


koruyan Eva Longoria, geçtiğimiz yılın son müjdeli haberi 


zliğini 
ni veren 


isimlerindendi. Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Jose 


Antonio Baston'la iki yıl önce Meksika'da evlenerek mutlu 


uğu 


bulan Eva Longoria, şimdi de anne olmanın heyecanını yaşıyor. 


42 yaşındaki Eva Longoria, tıpkı meslektaşları Lucy Liu, Ju 


Moore, Salma Hayek, Halle Berry, Gwen Stefani ve Eva 
gibi 40 yaşından sonra anne olanlar arasına katılıyor. 


ianne 
endes 


Kirsten Dunst, Fargo dizisinde tanıştığı ve üç yıldır beraber 
olduğu rol arkadaşı Jesse Plemons'la bir yıl önce nişanlandığını 


duyurmuştu. Gözlerden uzak beraberliğini sürdüren çiftte 


n mutlu 


haber geldi. Rodarte'nin 2018 Sonbahar-Kış kampanya çekiminde 
belirginleşen karnıyla poz veren ünlü oyuncu bebek beklediklerini 


resmi olarak duyurmuş oldu. 


SeturSelect | Amalfi'de gün batarken şehrin en yüksek noktasında, 


sizin için ayrılmış özel bir terasta tatlı tatlı 


esen rüzgarı hissetmenin, sahilden dalgalar 


" 


halinde gelen deniz 
JA | 


U içinize çekerken, 
kendi elleriyle topladığı çiçekleri gözlerinizin içine 


bakarak veren, bundan sonraki hayatınızı birlikte geçireceğiniz 


eşinize yeniden aşık olmanın deneyimi. | 


GP Koç 4449779 | seturselect.com yoo Setur 


Hollywood dünyasından 
anne-baba olmaya 
hazırlanan çiftlerden biri 
de Eddie Redmayne ve 
eşi Hannah Bagshawe. 
“The Theory of 
Everything”, “The Danish 
Girl” ve “Fantastic 

Beasts and Where 

to Find Them” gibi 
başarılı filmlere imzasını 
atarak, eleştirmenler 
tarafından tam not 

alan Oscar ödüllü 

aktör Eddie Redmayne 
ve eşi evliliklerinin 3. yıl 
dönümlerinde ikinci kez 
bebek sahibi olmaya 
hazırlanıyorlar. 


Kardashian Ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Kim 
Kardashian'ın taşıyıcı anneyle üçüncü çocuğunu beklediği 
haberlerinden sonra gözler sık sık büyük bir aile kurmak istediğini 
söyleyen Khloe Kardashian'a çevrilmişti. Nazara inandığı için uzun 
süre hamileliğini gizli tutmayı seçen Khloe, Kanadalı profesyonel 
basketbolcu sevgilisi Tristan Tnompson'dan ilk çocuğuna hamile 
olduğunu duyurdu. Nisan ayında bebeğini kucağına almaya 
hazırlanan Khloe, şimdiye kadar hayatının en güzel günlerini 
yaşadığını söylüyor. 


En çok takip edilen moda 
blogger'larından biri olan Chiara 
Ferragni, İtalyan sevgilisi müzisyen 
Fedez'den Verona'daki konseri 
sırasında binlerce seyircinin karşısında 
evlenme teklifi almış ve Mayıs 

ayında nişanlanmıştı. Düğünleri için 
heyecanlanırken Ekim ayında çiftten 
bir müjdeli haber daha geldi. Ferragni, 
5 aylık hamile olduğunu açıkladı 
Bebeklerinin adını “Raviolo” koyacak 
olan çift, sık sık onunla tanışacakları 
an için gün saydıklarını söylüyor. 
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üneşe dön yüzünü 


Doutzen Kroes, “sihirli bir cennet” sözleriyle tarif ettiği Ibiza'da kendi olm 
ve kendini ifade etme özgürlüğüne sahip bir kadına hayat veriyor. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.comir / Fotoğraflar: Mert ALAŞ, Marcus PIGGOTT 


ollandalı ünlü model Doutzen 
Kroes, İsviçre'nin köklü mücevher 
ve saat markası Piaget'nin 2018 


İlkoahar/Ya 


z kampanyasında 


“Daima hayatın güneşli tarafına yürü” 


için Mert & Marcus ikil 


zarafeti yansıtıyor. “O 


elsefesini yansıtan tasarımlarla karşımızda. 
Ibiza'da Casa Kaya'da çekilen kampanya 


isine poz veren 


Kroes, taşıdığı mücevherler kadar ışıltılı 
olan bir jet set üyesini 
kesitler sunuyor. Piaget'nin yeni Possession 
koleksiyonu yaşama sevinci, hareket ve 


n hayatından 


abildiğince tutkulu 


yaşanan bir hayat” mottosu'ndan yola çıkan 
koleksiyon Piaget kadınının renkli hayatını 


yansıtan parlak turku 
malakit ve derin mav 


az, kırmızı akik, yeşil 
i gibi yeni tonlarla 


Meri &e Marcus ikilisiyle çalışmanın rüya gibi olduğunu 
dile getiren Douizen Kroes'un koleksiyondaki favorisi 
kayışı değişiirilebilen saatler. 


canlanıyor. Moda dünyasının en başarılı 
fotoğrafçılarından olan Mert Alaş ve Marcus 
Piggott, cesur tasarımlarına hayran oldukları 
Piaget'nin yeni kampanyası için kendileri 

için çok özel olan Ibiza'dan daha iyi bir yer 
olamayacağını söylerken, markayla en 
önemli ortak noktalarının özgürlük duygusu 
olduğunu dile getiren Doutzen Kroes, 
kampanyaya dair soruları cevaplıyor. 


Bu kampanyada nasıl bir kadına hayat 
veriyorsunuz? 

Zarif, cesur, yetenekli, kendine güvenen ve 
feminen. 


Piaget'nin yeni reklam kampanyasını 
hangi sözcüklerle anlatırsınız? 


Sihirli cennet bir adada ışıltılı anları 
paylaşmak. 


Mert & Marcus ile yeniden çalışmak 
nasıldı? 

Her zaman rüya gibi, onları gerçekten çok 
seviyorum. 


Piaget sizin için ne ifade ediyor? 
Zamansızlık güzellik. 


Koleksiyondaki favori parçanız hangisi? 
Birini seçmek gerçekten çok zor, tasarımların 
hepsini çok sevdim. Yine de birini seçmem 
gerekirse, değiştirilebilir kayışlarıyla 
rengarenk yeni Possession saati tercih 
ederim. 
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Bu bir reklam haberdir. 


Marks & Spencer lürkiye'nin 
yeni “Marka Dostu” 


Ahu Yağlu 


Zamansız bir stilin izinde 


Modelliğin ardından adım attığı oyunculukta da başarılı işlere imza atan 
ve tarzıyla da beğeni toplayan Ahu Yağtu, bu kez Marks & Spencer 


Türkiye'nin “Marka Dostu” 


oder stil ve kaliteyi buluşturan 
kadın, erkek, çocuk, iç giyim ve ev 
koleksiyonlarıyla tüm dünyada beğeni 
toplayan ikonik İngiliz perakende 
devi Marks & Spencer, Türkiye'nin de en önemli 
perakende zincirleri arasında. İlham veren bir 
yaşam biçimini temel alan, herkesi hayatlarındaki 
anları özel kılmaya ve sevdikleriyle beraber 


diledikleri gibi yaşamaya teşvik eden 

Marks & Spencer bu sezon, vintage kültürünü 
benimseyen tarzı ile dikkat çeken Ahu Yağtu'yla 
anları anıya dönüştüreceğiniz zamansız bir stilin 
altını çiziyor. Marks & Spencer; zamana meydan 
okuyan bir stili, geçmişine bağlı değerleri, 
günümüz modern kadınını, tüm aileye yayılan bir 
enerjiyi yeniden keşfedeceğiniz farklı hikayelerle 


olarak karşımızda. 


sizi, hayatı daha iyi yaşamaya davet ediyor. 
Ahu Yağtu, ilkbahar- yaz sezonu boyunca 
Marks & Spencer koleksiyonlarının, her kadına 
ve her kuşağa hitap eden zamanın düzlemsel 
algısından bağımsız koleksiyonlarının çok sesli 
yapısını, geniş kitlelere ulaştırmak için “marka 
dostu” olarak çeşitli çalışmalara katılacak. 
Marks & Spencer'ın zamansız stilinin, Ahu 
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Yağtu'nun günümüz modasının geçmişten ilham alan 
stili ile birleşeceği stil önerilerinde Ahu Yağtu, “nayatın 


her anının iyi yaşamaya değer” olduğunu vurgulayacak. 


Yenilikçi bir stili köklerine 


de bağlı kalarak kaliteli bir 


yaşamın ipuçlarıyla sunan Marks & Spencer'ın Ahu 
Yağtu ile iş birliğinin birçok kadına ilham vereceğinden 


heyecan duyduğunun a 
Grubu Pazarlama Müdü 
güçlü, şık ve kadınların s 
olabilecek mükemmel bi 
Yağtu'nun kariyeri kadar 


tını çizen Fiba Perakende 
rü Ahu Ayan; “Ahu Yağtu, 
illerine ilham kaynağı 


risim. Marks & Spencer için 


anne kimliği, hayata bakış 


açısı, stili ile hayattan keyif alan bir duruş sergilemesi 
onu “marka dostu! olarak işaret etmemizi sağladı. 
Ahu Yağtu ve Marks & Spencer'ın birlikteliği zamana 
meydan okuyan güçlü bir stili deşifre etmemizi 


kolaylaştıracak nüanslar 


aylaşacak olmasından 


stilini yorumlamak ve bu 


gardırobunda olması ge 
günümüz modasını yaka 


la dolu. Ahu Yağtu'nun 


arks & Spencer koleksiyonlarını kendi stili ve ilham 
dığı unsurlarla yorumlayarak müşterilerimizle 


heyecan duyuyoruz” dedi. 


a 
p 

Uzun yıllardır keyifle ziyaret ettiği Marks & Spencer'da 
bu sefer bambaşka bir heyecan ile bulunduğunun altını 
çizen Ahu Yağtu, “Marks & Spencer'ın marka dostu 
olarak seçilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum, 

arks & Spencer stili ve güveni ile öne çıkan ikonik bir 
İngiliz markası. Onlarla çalışmak, Marks & Spencer 


anlamda ilham kaynağı 


olmak, benim için oldukça keyifli bir deneyim” dedi. 
arks & Spencer Koleksiyonları'nda her kadının 


reken zamansız parçalar ile 
layan modern tasarımların 


muhteşem bir uyumla sunulduğunun altını çizen Ahu 
Yağtu, modaya ve hayata bakışını yansıtan soruları 


cevapladı. 


“Hayatı iyi yaşamak” sizin için neyi ifade ediyor? 
Anda kalmak! Zihinde geçmiş ya da geleceğe 
gitmeden anı yaşamanın keyfine varmak. Hayattaki 
farkındalığımızı yüksek tutup önceliklerimizi ve 
hedeflerimizi belirlemek, zamanın tadını çıkarmak, 
şükretmek, hayatın getirdiği güzellikleri sindirmek. 
Dengede kalmak! Hayatı iyi yaşamak bence bunlardan 
ibaret. 


Günümüz modern kadını için stil mi konfor mu ön 
planda? 

Hayat oldukça hızlandığı için çoğu zaman konfor ön 
plana çıkabiliyor. Günümüz koleksiyonlarında stilize 
edilmiş konforlu ve trendy parçalar sık sık karşımıza 
çıkıyor. Gündüzden geceye rahatça kullanılabilecek 
ürünler daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu durumda 
iki unsur da ön planda. Günümüz kadını konforunu ön 
planda tutmak istese de stilinden ödün vermek istemiyor. 


Moda dünyasının en sık kullandığı terim 
“zamansızlık” sizin için ne anlama geliyor? 
Zamansızlık benim yıllardır kendi stilimde kullandığım 
mottom. Vintage veya zamansız parçalar kullanarak 


Ahu Yağtu, Marks & Spencer 
koleksiyonlarında zamansız 
parçalar ile günümüz 
modasını yakalayan 
modem tasarımların 
muhteşem bir uyum 
yakalcaıdığının altını çiziyor. 


stilimi yaratmaya özen gösteriyorum. Trendleri takip 
ederim fakat birebir uygulamayı tercih etmiyorum. 

Bir ürün alırken onu dolabımdaki hangi parçalarla 
kombinlenebileceğini düşünürüm, 5'ten fazla farklı 
kombine uyuyorsa benim için o parça zamansızdır. Basic 
parçalarla bunu yakalamak daha kolay, mesela siyah 
kalem etek, blazer ceket, siyah mini elbise gibi klasik 
parçalardan yola çıkılabilir. 


Marks &Spencer'dan aldığınız zamana meydan 
okuyan parça? 

Krokodil baskılı siyah kadife elbisem! Hem çok şık hem de 
her dönemde giyebileceğim bir parça. 


Sezon stiline dair hayat kurtaracak bir ipucu? 
Hayvan baskılarını giydiğiniz en basic parçalarla bile 
kullanabilirsiniz. Bu bir eşarp, bir bilezik, bir gözlük bile 
olsa günlük rutininize tatlı bir dokunuş katacaktır. 


Bu sezon Marks &Spencer koleksiyonundaki 
favoriniz? 

Desenli bluz ve gömlekler bir de siyah pantolonları 
vazgeçilmezim! 


Tal 


til 


NC TRCPEENK 


Deri üzerine tasarımlar yapan Lol markasının yaratıcılarından 
Beliz Mercan'ın stilini evinde inceledik. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğraflar Selin SARAL 
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eliz Mercan, henüz 27 yaşında ve 
başarılı bir kariyere, iki çocuklu bir aileye 
ve harika bir stile sahip. Kendisiyle 
tanışmamız Instagram üzerinden 
markası Lolu çok beğenmemizle başladı. 
Özellikle de Lol'un deri pantolonlarını.. 
Mercan'ın tasarımları da kendi stili gibi rahat, 
cool ama bir o kadar da feminen ve iddialı. “Bu 
işin sırrı nedir?” diye bizzat kendisine sorduk. 


Nasıl bir stile sahipsiniz? 

Zor ve iddialı tasarımları taşımayı seviyorum. 
Giydiğim her kıyafete mutlaka bir aykırılık 
katarım. Bence giyinmenin en zevkli kısmı bu. 
Değişik tarzlara çok açık biriyim. Giyinirim, 
çıkartırım; umurumda olmaz. 


Verebileceğiniz en iyi stil tavsiyesi nedir? 
Herkes vücut proporsiyonunu bilmeli ve ona 
göre giyinmeli. Ben bunu uygulayabiliyor 
muyum” diye soracak olursanız evet, çoğu 
zaman bu kurala uyuyorum ama arada 
kaçamaklar da olmuyor değil. 


Gardırobunuzda en çok hangi markaların 
tasarımları yer alıyor? 
Isabel Marant ve Saint Laurent. Gardırobumda 


spor kıyafetler ağırlıkta. 
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'Zor ve iddialı tasarımları taşımayı seviyorum. 
Giydiğim her kıyafete mutlaka bir aykırılık 
katarım. Bence giyinmenin en zevkli kısmı bu. 
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Raf Simons 


Raf Simons 


“Beni tanıyanlar 
Kate Mossa'ne 
kadar hayran 
olduğumu 
bilirler. Ona dair 
tüm kitapları 
topladım ve bir 
köşe yaptım. 


.—. 


KATE MOSS 


En çok ne satın alırsınız? 
Ayakkabı ve gözlük. 


Lol markasının hikayesi nedir? 

2015 yılında arkadaşlarım Zeynep ve 
Merve Aslan ile birlikte yarattık markayı. 
Lol birbirinden farklı üç ruhun bir araya 
gelmesiyle ortaya çıktı. Günlük şık, cool 
ve rahat parçalar tasarlıyoruz. 


Yeni koleksiyonda neler var? 

Deri, keten ve kürk kumaşlarda 
oversize parçalar ağırlıkta. Süet ve 
deri pantolonlarımız çok tercih ediliyor. 
Koleksiyon hem feminen, hem rahat, 
hem de iddialı. 


Mücevherlerle aranız nasıl? 
Hiç merakım yok gerçekten. Bir tek altın 
alyansımı elimden çıkartmıyorum. 


Gün içindeki en büyük lüksünüz 
nedir? 


Spor sonrası Starbucks'tan kahvemi alıp 
keyif yapmak. 


Evinizin vazgeçilmezleri nelerdir? 
Kate Moss kitaplarım. Beni tanıyanlar 
Moss'a ne kadar hayran olduğumu 
bilirler. Ona dair tüm kitapları topladım 
ve bir köşe yaptım. 


Hayattaki vazgeçilmezleriniz neler? 
Tabii ki, ailem, kızlarım. Onlar olsun 
yeter. 


Peki, ya hayat motto'nuz? 
Olursa olur, olmazsa boşver. 


Favori seyahat destinasyonunuz 
neresi? 

Londra. Çok güzel yerler gezdim ama 
her zaman hakkımı Londra'dan yana 
kullanmayı tercih ederim. Bir de Los 
Angeles'ı çok seviyorum. Uçak korkum 
olmasa kesinlikle daha çok giderdim. 
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Sevgililer Günü 


Koleksiyon, 
Theodora ve 
Justinienin 

aşklarını 
konu alıyor. 


Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Gilan Mücevher Evi'nin 
Sevgililer Günü için en özel hediye alternatifi Theodora koleksiyonu. 
Tasarımların hikayesini kısaca dinlemeye ne dersiniz? 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


üretkar bir aşk hikayesinin 
kahramanı olan ve çağdaş 
Yunan tarihi uzmanlarından 
Fisner'e göre muhteşem bir 
kraliçe niteliği kazanan Theodora, 
soylulardan gelen tüm muhalefete 
rağmen İmparator Justinien ile evlendi. 
Kentin en ünlü dansçısı olarak çağrıldığı 
sarayda, imparatorun derin bir aşkla 
bağlandığı Theodora müthiş aşk 
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hikayesiyle tarihe damgasını vurdu. 
Fisher “Justinien bir eş arıyordu, elmas 
parçası buldu” sözleriyle bu muhteşem 
kadının eşsiz karakterine göndermeler 
yaptı. Justinien'in büyük aşkı Theodora 
için yaptırdığına inanılan Ayasofya'nın 
mimarisine, mozaiklerine ve tavan 
süslemelerine ait geometrik, sade 
detaylar, bugün Gilan Mücevher 
Evi'nin Theodora koleksiyonunda yer 


alan kolye, bileklik, küpe ve yüzükler 

ile günümüzün aşk hikayelerinde 

bir araya geliyor. Dünya tarihinde, 
imparatoriçe, kraliçe, çariçe, sultan 

ve benzeri unvanlarla hüküm sürmüş 
kadınlar arasında, ne Tneodora'dan 
önce ne de sonra, onun kadar kudretli 
bir imparatoriçe olmadığı gerçeği, 
koleksiyonda yer alan modellerin güçlü 
duruşuyla aşıklarla buluşuyor. 


FANTASTİK HİKÂYELER MAKİNESİ 


VIENNA CLASSICAL PLAYERS İLE 
MEVLANA'DAN ANADOLU OZANLARINA 
SABRİ TULUĞ TIRPAN 

MARTIN KERSCHBAUM 

ERDAL ERZİNCAN 

ZARA 

OKAN YALABIK â 

BURCU KARADAĞ 

SU GÜNEŞ MIHLADIZ 


SENDE BEN İMKÂNSIZLIĞI SEVİYORUM 
Aşk Şiirlerinden Seçmeler Il 


HAILEY TUCK 
RICK SIMPSON 
JOE SANDERS 
ERIC HARLAND 


CAZ'DAN FADO'YA 
SİLVIA PEREZ CRUZ 


MİLLİ REASÜRANS'TA PARLAYAN YILDIZLAR 


DORUK DENİZ AKSU 
EMİR KEMANCI 


FESTİVAL STRINGS LUCERNE 
CAROLIN WIDMANN 


BEYAZ PERDEDEN SAHNEYE TÜRK FİLMLERİNDEN ŞARKILAR 


SİNEMA SENFONİ ORKESTRASI 
GÖKSEL 


BUBİ 6 DÖNEM 


Bilet için: biletix.com | (0216) 556 98 00 | Biletix satış noktaları 
Bilgi için: issanat.com.tr | (0212) 316 10 83 


biletix 


ticketmaster Türkiye 


/issanat 


Sevgililer Günü 


Sadece erkeklere özel mücevherler tasarlayan Ine House of 
Gallants markasını daha önce duydunuz mu? Henüz duymadıysanız 
Sevgililer Günü öncesi markayla tanışmanızın tam zamanı! 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğroflar: Pınar GEDİKÖZER 
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“Gallanis eski aristokrasi 
Ingilizcesi'nde meri, 
cesur, centilmen erkek 
demek. Marka da adını 


buradan alıyor 


he House of Gallants markasının 
yaratıcısı Dilay Yıldız ile bir araya 
gelerek lüks erkek mücevher markası 
üzerine sohbet ettik. 


The House of Gallants macerası nasıl 
başladı? 

Çocukluğumdan beri hayalim hep bir 
markaya sahip olmaktı. Londra'da yolda 
yürürken bile, içimden “Bir gün bir markam 
olsa” diye düşündüğümü hatırlarım. Ama 
bunun bir mücevher markası olacağı asla 
aklıma gelmezdi. Mücevhere hobi olarak 
başladım. İşi Kapalıçarşı'da ustalardan 
öğrendim. Erkeklere özel mücevher 
tasarlamak ise piyasadaki açıklıktan dolayı 
aklıma geldi. 
Kadınlar için sonsuz mücevher seçeneği var 


ama erkekler için hiç yok. Oysa erkekler de 
artık mücevher takıyorlar. 


Marka ismini nereden alıyor? 

Gallanis eski aristokrasi İngilizcesinde mert, 
cesur, centilmen erkek demek. Marka da adını 
buradan alıyor. 


Tasarımlarınızın en önemli özelliği nedir? 
Ergonomik olmaları ve neredeyse hepsinden 
hemen hemen bir adet bulunması. Kadınlar 
ayaklarını sıkan bir ayakkabını üzerinde tüm 
gece durabilirler ama erkekler böyle bir 

şeye asla tahammül edemezler. O nedenle 
erkekler için bir ürün tasarlarken ergonomiye 
ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Ayrıca 
tasarımlarımızın büyük çoğunluğundan 
sadece birer adet üretiyoruz. Sadece 


birkaçından birkaç adet bulunuyor. 


Erkekler en çok hangi tasarımları tercih 
ediyorlar? 

Bilekliklerimiz çok tercih ediliyor. Ardından 
kolyeler. Kolyeler, şu an yeni yeni yükselişe 
geçti. Özellikle yazdan sonra bir hayli popüler 
olacaklarını düşünüyorum. Kol düğmeleri ve 
tesbihler de daima revaçta. Tesbihler, özel 
kesim ve modem bir duruşa sahip oldukları 
çin çok tercih ediliyorlar. 


Bu aralar markanızla ilgili sizi en çok ne 
heyecanlandırıyor? 

25-24 Mart günleri arasında Rolls-Royce'un 
davetlisi olarak Londra'ya gidiyoruz. Rolls- 
Royce bizi bulup davet etti ve bu çok gurur 
verici bir olay. 
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Sevgililer Günü 


OLIVIA VON a 
HALLE, pijama K 


. 
| 


GUCCİ, | 
eldiven © N 


evgili aşk! 


Herkes hediye almayı sever! Özellikle de 
Sevgjliler Günü'nde... Favori 
alternatiflerimizi bir araya getirdik. 


Lara MUTLU lara.mutlu©alem.comir 


HERMES, 
çanta 


| CHANEL 


lm ee CHANEL, 
çanta 


CHANEL, 
ruj 


ayakkabı 


& DOLCE & GABBANA, 


BEE GODDESS, 
bileklik 


150 


SAKS POTTS, 
suni kürk 


LALIGUE, 
obje 


METE 


bn 
DAR 
Yİ, 


YA 


CARTIER, 
kitap 


A 

an # İ ei 5 i 
BIÇAKÇI, yüzük Zi 4 | 
Ka i 


CHARLOTTE 
TILBURY, parfüm 


MANOLO 
BLAHNIK, ayakkabı 


DIANE 
KORDAS, kolye 
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Sevgililer Günü 


ASPINAL OF LONDON, 
kol saati kutusu 


SAINT LAURENT, 
kazak 


ALESSİ, 
shaker 


IWC SCHAFFHAUSEN, 
saat 


CHOPARD, 
masa saati 


CARTİER, kol 
düğmeleri 


# . D “ 
yg” di. > 
— ALBERTO GUARDIANI, 
> e ayakkabı 
N 
HERMES, 
çanta 

m mma Ma SAM 
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TED BAKER, 
aksesuar seti 


LE SANCY, vintage 
köstek saat 


SANDRO, 
hırka 


FREDERIC 
MALLE, parfüm 


SALVATORE 
FERRAGAMO, kravat. 


UNE ROSE 


DITIONS DE PARFUN 
FREDERİC MALLE 


THE HOUSE OF 
GALLANTS, bileklik 


PURLING, 
satranç takımı 


“Bir centilmeni ne mutlu eder?” sorusundan 
yola çıkarak bu alternatifleri listeledik. 


Lara MUTLU lara.mutluGalem.comüir 


BURBERRY, 
yaka iğnesi 


GUCCİ, 


FABER CASTELL, yi 


dolma kalem 
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Sevgililer Günü 
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14 Şubat'ta ne yapmalıyım? Nasil bir hediye almalıyım? diye 
düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız farklı önerilerden birini tercih edebilirsiniz. 


Zeynep Soylu - &©zeynsoylu 


“e 


# 


Birçoğumuz 14 Şubat'ı kutlamak istemese de 
sevdiğimizi düşündüğümüzü göstermek karşı tarafı her 
zaman etkilemiştir. İstanbul'un es geçtiğimiz büyüleyici 
noktalarını bu özel gün bahanesiyle keşfedebiliriz. 
Saffet Emre Tonguç'un anlatımıyla Ayasofya'da 
geçireceğiniz zamanla sevdiğinize farklı bir alternatif 
sunabilirsiniz. Akşamüstü çayınızı Four Seasons 
Sultanahmet'te yudumladıktan sonra Ayasofya'nın 
etkileyici atmosferini gezip İstanbulun güzelliklerini 
yakından inceleyebilirsiniz. Turu tamamladıktan 

sonra dilerseniz akşam yemeğinizi Four Seasons 
Sultanahmet'in bahçesinde yiyebilir ve kendinizi şehrin 
kaosundan uzaklaştırabilirsiniz. 


Komik ve eğlenceli bir çiftseniz yeni bir 
trend olarak sevdiğinize sesinizi armağan 
edebilirsiniz. Etiler'deki Bahçekat Stüdyo'da 
hazır altyapıların üstüne söyleyeceğiniz 
şarkılarla eğlenceli saatler geçirip ömür 
boyu saklayacağınız bir anı yaratabilirsiniz. 


Zamanımız var 


Uzun bir hafta sonuna 14 Şubat'ı 
bağlayobilirim diyenler kayak sezonundan 
faydalanıp hem kısa mesafelerde beyaz 
örtünün romantikliğinden yararlanabilir 
hem de kısa bir tatil yapabilir. 


EZE ZE! 
> , 


ye > 


ös b —— s 
#2 Gi 
| REEL” | 


Kendine 
zaman ayırmak 
isteyenler 


Her yer kalabalıktır ben daha 
sakin bir gün geçirmek istiyorum 


; 
| 
; 
: 
i 


. diyenlerin tercihi bir masaj 
Ş ık ve elegan tercihler ve otel odasında geçirilecek 
Aksesuar ve saat seçimi kişiye özel olsa da bu özel . sakin bir gün olabilir. 14 Şubat 
günde sevdiğinize klasikleşen bir parça hediye etmek bahanesiyle kendinize ve 
güzel olacaktır. Cartier'nin 1980'lerden günümüze sevdiğinize Soho House, Conrad 
tekrar uyarlanan Panthere de Cartier modeli çok şık İstanbul Bosphorus ve Four 
bir tercih olarak herkesin kalbini çalacak cinsten bir Seasons Bosphorus'taki spalarda 
hediye. Omega'nın Speedmaster modeli kadın ve alacağınız çift masojlarının üstüne 
erkek seçenekleriyle hem size hem eşinize seçenek tamamen rahatlayıp, zihninizi 
sunuyor. Tiffany'nin kalp figürlü klasik modeli zarif boşaltabilirsiniz. Sonrasında 
tercihler arasında. Prada'nın çizimlerle süslediği odanıza çekilip başbaşa 
çantası, Fendi'nin logolu kürk terlikleri de sezonun geçireceğiniz romantik dakikalar 
trendleri arasında alınabilecek hediyelerden. 14 Şubat'ı unutulmaz kılabilir. 
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BOND NO9, New 
York Nights parfüm. 
Üst notalarında 
yasemin ve 
gardenya çiçeklerini 
barındırırken daha 
sonra baştan 
çıkarıcı sıcak notalar 
ile.romantikliğin 
sınırlarını zorluyor. 
100 ml EDP 1960 TL 


YVESSAINT LAURENT, High 
Density Black Mascara. 
Yves Saint Laurent 
maskara eşsiz üç katlı film 
kompleksi ile kirpiklerde 
güçlü bir etki yaratıyor. 
Formülü ile kirpiklerde 
istenilen görünümün elde 
edilebilmesini sağlıyor. 140 TL 


KIrMıZı vurgu 


Sevgililer Günü kırmızı ürünlerle özdeşleşirken dudaklarınızı etkileyici AUCOJİN, 
parlatıcı. 


tonlarda bir kırmızı rujla taçlandırın. Parlatıcıların yine trend olduğu Memi mb 
bugünlerde farklı tonları da denemenin tam zamanı! ile 


içeren 
ğ dö 
Petek KIRBOGA - petek .kirboga©alem.com.r da © 
gecenin 
yıldızı olmak 
isteyenler için 
ideal. 120 TL 


Flame of Gold 
parfüm. Misk ve 
amberin uyumlu 


karışımı, lüks 
ve etkileyici bir 


aura ile kokuyu BEAUTY, Le e : 
yansıtıyor. Marc Liguid yağı ile zenginleşen 
La Döesse kalem ruj Me 
Parfüm Tasarım 340. Kolay lm 
Butiği'nde kullanımı 
bulabilirsiniz. ile göz alıcı 
75 ml1975 TL bir kırmızı 
ruj kalem. 
Sevgililer Günü 
makyajınızı 
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MARC JACOBS 


tamamlayacak 
bir ürün. 120 TL 


LIPSTICK GUEEN, Bâte 
Noire ruj. Kayısı çekirdeği 


RMS BEAUTY, 
Jezebel ruj. 

| Markanın imza 
yağı ve güçlü 
bir antioksidan 
karışımı ile 
zenginleştirilmiş 
buruj 
böğürtlen 
renginde. 
140 TL 


TATE HARPER, 


besleyici ruj. 

Kuru, çatlamış 

dudakları 

besleyen, 

CHRISTIAN antioksidan 
LOUBOUTIN bakımından 
BEAUTY, zengin ruj 
rimel. Bu özel yağların 


hacim veren 
formül 


karışımından 
oluşuyor, aynı 


kirpiklerinize zamanda pembe 

hafif bir kırmızı bir ton 

kıvrım da bırakıyor. 135 TL 
katıyor. 


320TL 


l IN 


İl 


.———— 


PERRICÖNE MD, 
parlatıcı. Cazip gül 
pembe parlaklığı 
herhangi bir cilt 
tonu ile sorunsuz 
bir şekilde 
harmanlanıyor. 110 TL 


TOM FORD 
BEAUTY, 
çanta boyu 
ruj. Sevgilinizle 
özel bir yemek 
yediğiniz bu 
gecede çanta 
boyu güzel bir 
ruj gece boyu 
dudaklarınıza 
renk katar. 
120TL 


Gold 
Knight by 
Kilian parfüm. 
Bergamot ve 
anasonun 
hayat dolu 
ışıltısını vanilya 
ve balın sıcacık KJAER WEİS, 
parıltısıyla dudak 
birleştiriyor. kalemi. Ruju 
Sevgililer Günü uygulamadan 
için iç ısıtan bir önce 
tercih. 50 ml dudaklarınızı 
EDP 1315 TL aynı tonda 
kırmızı bir 
dudak kalemi 
ile tamamen 
doldurmayı 
ihmal etmeyin. 
100 TL | 
i 
e 
5 BURBERRY 
a BEAUTY, 
' Kisses 
parlatıcı. 
Nemlendirci 
yapısı ile 


........ 


dudaklarınızı 
nemlendirirken 
çekici bir 
parlaklık 
katıyor. 130 TL 


NARS, The Kiss Velvet Matte dudak kalemi 
seti. Ödüllü Velvet Matte Lip Pencil'in zengin 
seçkisi, dört renkte buluşuyor: iki özgün renk. 
Endangered Red, Bordeaux. Wild Ways sınırlı 
sayıda üretildi. 275 TL 
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Lüks 


Niş parfümler doğal içerikleri, dünyaca ünlü parfümörlerin keşifleri, sınırlı üretimleri, 
lüks esanslar ile size özel bir imza bırakmanın en çekici yöntemini sunuyor. 


Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.comir 


işiselleştirdiğimiz ürünlerin her 

geçen gün daha çok tercih edildiği 

düşünülürse niş parfümlere olan ilginin 

artması da gayet anlaşılır. Niş parfümleri 
diğerlerinden ayıran özelliklere bakacak olursak 
onların cazibesine daha çok kapılabilirsiniz. Niş 
parfümler daha çok kişiye ulaşmak amacında 
değiller. Onlar için önemli olan sınırlı sayıda 
ve belli bir kitleye ulaşmak. Üretimleri de bu 
amaca yönelik olarak şekilleniyor. 1800'lü 
yıllardan günümüze ulaşan niş parfüm evleri 
hiçbir zaman sentetik içerik kullanmıyor. Doğal 
içeriklerden parfümlerini üreten parfüm evleri, 
lüks esanslar ile şişelerini dolduruyor. Daha 
az satış noktasında gördüğümüz bu öze 
parfümlerin uzun yıllara dayanan özel hikayeleri 
oluyor. Pek çoğu dünyaca ünlü parfümörler 
ile çalışıyor. Kendilerine özel tasarım şişelerde 
sunulan niş parfüm evleri reklam yapmak yerine 
kulaktan kulağa yayılmayı tercih ediyor. Niş 
parfümlerin çekici dünyasına dalanlar bir daha 
onlardan vazgeçmek istemiyor. Gözümüze 
çarpan birkaç niş parfüm evinin hikayesine göz 
atarak renkli dünyalarını inceledik. 
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Niş parfüm evleri daha çok kişiye 
ulaşmak amacında değiller. Onlar için 
önemli olan sınırlı sayıda kişiye ve belli 

bir kitleye ulaşmak. 
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Niş parfüm evleri hiçbir zaman sentetik 
içerik kullanmıyor. Doğal içeriklerden 


parfümlerini üreterek, lüks esanslar ile 


Xerjoff 


Resmi kuruluş tarihi 1888 olan parfüm evinin kökleri 


16. yüzyıla kadar gidiyor ve tüm dünyanın ilk 
parfüm evi olarak kabul görüyor. Şişe tasarımı ve 


—— şişelerini dolduruyor. 


Tabarome, Aventus, Silver Mountain Water gibi kült 
olmuş parfümleri var. 


Frederic Malle 


görsellerine bakınca anlıyoruz ki köklü markanın ilk (o Niş parfüm sektöründe adından itinayla söz edilen 
müşterileri kontlar, krallar, Lordlar ve Papa. Serinin başka bir isim. Christian Dior parfümlerinin kurucusu 


en büyük özelliği ise hep bildiğimiz notalardan; 
en farklı ve en kalıcı esansları üretmek. Parfüm 
evi bu konuda çok başarılı. İlk kurulduğunda 
Casamorati adı ile kurulan parfüm evini 2000'de 
Xerjoff satın aldı ve bu isimle devam ettirdi. Hiç 
bir değişiklik yapmadan parfüm evini yaşatmaya 
devam etti. Markanın 1888 adlı kokusu da en çok 
sevilen parfümlerinden biri olmaya devam ediyor. 
Parfümün başlangıç notasında safran bulunuyor 
sonra karanfil ve kişnişin katılması ile son buluyor. 


The House Of Creed 

İngiliz Creed Ailesi'ne git, 250 yıllık niş parfüm 
markası. Niş parfüm dünyasının en yüksek 
rakamlara satılan parfümü. İngiltere Kraliyet 
Ailesi'nin parfümü olarak bilinen marka hala 
geleneksel yöntemlerle esans üretmeye devam 
ediyor. Markanın Prenses Diana için yaratılan 
Royal Water parfümü ve Audrey Hepburn'ün 
imza parfümü olarak bilinen Spring Flower, Grace 
Kelly'nin düğünü için özel olarak hazırlanan 
Fleurissimo fenomen kokuları arasında. Ayrıca, 
Green Irish Tweed, Spice and Woods, Vintage 


Serge Heftler'in torunu parfüm sektörünün kalbinde 


büyüyen Fransız Frederic Malle'in kurucusu olduğu 


parfüm evi. Çok küçük yaşlardan itibaren annesinin 


sanat direktörü olarak çalıştığı Dior fabrikasında 
parfümlerin ortaya çıkış hikayelerine bizzat tanık 
olan Malle, 1986'da Paris'teki Lab Roure Bertrand 
Dupont parfüm laboratuarında çalışmaya 
başlayarak parfüm dünyasına adımını attı. 


Tiziana Terenzi 

45 yıl önce kurulan cile şirketi Cereria Terenzi 
Evelino öncülüğünde ilerleyen bir İtalyan niş 
parfüm markası. Markanın birçok parfümü tutkuyla 
seviliyor. Son Luna koleksiyonu ise kısa sürede çok 
rağbet gören koleksiyonu oldu. Kökleri Horace 
masallarındaki Roma günlerine dayanan, izlerine 
15. yüzyılda Rimini'de rastlanan Terenzi Ailesi'nden 
gelen Guüglielmo Terenzi, mucit ve sanatçı ruhunu 
hayata geçiren gerçek bir parfüm tutkunuydu. Eşi 
Lulgia'nın desteğiyle, yaşadıkları evin bir odasına 
kurduğu zanaat atölyesinde, kalbin derinliklerine 
dokunan keskin kokular yaratmak için hayallerinin 
peşinden gitti. 
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Beslenme benim 
için en önemli 
yaşam faktörüdür. 
Beslenme olmazsa 
bizim varoluşumuzu 
sağlayan hücrelerimize 
enerji gitmez. 
m Ea, 


Mine Kal 


Sağlıkla 


paokçıoğlu 


şıldıyor 


Güzelliği ve zarafeti ile her zaman dikkat çeken Mine Kalpakçıoğlu sağlıklı 


yaşam felsefesi ile öne çıkıyor. Her yönüyle hayatını düzenli bir şekilde 


sürdüren Mine Kalpakçıoğlu kendiyle barışık olmanın önemini vurguluyor. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comitr / Fotoğraf: Pınar GEDİKÖZER / Makyaj: Neslihan TİRAN 


üler yüzü ile bizi karşılayan Mine Kalpakçıoğlu 

ile sağlıklı bir yaşam ve güzellik tercihleri üzerine 

keyilli bir sohbete daldık. Sağlıklı yaşamı bilen ve 

uygulayan birinin tecrübesi merak ettiklerimizi 
aydınlattı. 


Beslenmenizde nelere dikkat edersiniz? 

Beslenme benim için en önemli yaşam faktörüdür. Beslenme 
olmazsa bizim varoluşumuzu sağlayan hücrelerimize enerji 
gitmez. Dolayısıyla beslenmenin esas anlamı hücrelerimizin 
yaşaması için enerji sağlanmasıdır. Kaliteli bir yaşam için, 
sağlıklı bir yaşam için iyi beslenmek çok önemlidir. Benim 
beslenirken tek felsefem şu düşünce ve sorudur: Ağzıma 
attığım besin hücrelerime faydalı olacak mı? Bu yüzden 

her şeyi tüketirim ama doğru zamanda ve doğru şekilde. 
Örneğin Avusturya'da ki VIVAMAYR detoks merkezinde 
öğrendiğim önemli birkaç şeyi hiçbir zaman ihmal etmem. 
Her lokmayı 30-40 kere çiğnemek, yemeklerle su (asla soğuk 
su) tüketmemek, akşamları saat 1600dan sonra çiğ hiçbir 
besin tüketmemek ve inek sütü ürünlerini kısıtlı tüketmek. 


VIVAMAYR'a gittiğinizde orada nasıl bir program 
uygulanıyor? 

VIVAMAYR, iki cilt bakımı üç masaj yapılan bir spa değil. 
VIVAMAYR önleyici tıbbın uygulandığı bir klinik aslında. 
Germanik tıp okullarında Mayr kürü en önemli işlenen 
konulardan biridir. Bu merkeze gittiğiniz zaman konusunda 
uzman doktorlar tarafından muayene edilip, her gün 
doktoru görerek bulgulara ve bünyenizin tepkilerine 

göre tedavi görürsünüz. Burada asla oruç tarzı yalnızca 
zayıflamaya yönelik kürler yapılmaz. Buradaki hedef tüm 
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REGIMEN 
UYDR A-PRO BOOSTER 
MoRatı LALANIĞ 


MyChelle 


organlarınızın iyi çalışması ve dolayısıyla metabolizmanızın 
iyi çalışmasıyla kendi kendinize temizlenmeniz ve bunun 
sonuçlarından biri olarak kilo vermenizdir. Her gün kişiye 
özel çıkan gurme yemeklerle doğru ve basit beslenmeyi 
öğrenerek kürle birlikte ileriye yönelik hastalıklara karşı 
bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek temel amaçtır. 


Cilt bakımı yaptırır mısınız? 

Çok nadir cilt bakımı yaptırırım. Benim cilt bakımımın iki 
önemli ögesi iyi beslenme ve spordur. İyi beslendiğimde, 
doğru vitamin ve mineralleri aldığımda cildim sıkı ve parlak 
olur. Dış etkenlerden kirlendiğinde güzellik salonlarına gidip 
cilt temizliği yaptırmaktansa sporda terleyerek derimden 
toksin ve kir atarak temizlik işlemimi yaparım. Ancak işin 
psikolojik tarafı var tabii ki... Bir cilt bakımına gittiğimde, 
güzel kremlerle yapılan masaj sonrası o anlık canlanan 
cildim ve bir an için dış dünyadan kopup dinlendiğim için 
çıktığım zaman tabii ki şımartılmaktan dolayı kendimi iyi 
hissediyorum. 


Cildiniz için favori ürünleriniz nelerdir? 

Öncelikle doğallığından dolayı en sevdiğim ürünler 
Davines'in cilt bakım ürünleri. Bir de lekeler ve kırışıklıklar için 
Neostrata ürünlerini çok severim. 


Besin ve vitamin takviyesi alır mısınız? 

Kendi kafama göre takviye almam. Muhakkak 3-4 ayda bir 
tahlil yaptırır, vitamin, mineral ve antioksidan düzeylerimi 
kontrol ettiririm. Tahlil sonucunda eksik çıkan varsa eğer 
dışarıdan doğal takviye ile normal düzeyine getirmeye 
çalışırım. Bunun için senede iki kere gittiğim detoks 
merkezindeki doktorum ve İstanbul'daki endokrinoloğum 
Dr. Gökhan Özışik'in kontrolündeyim. Ancak kış aylarında 
özellikle C vitamini, zerdeçal ve D vitamini takviyesi alırım. 
Sürekli kullandığım tek besin takviyesi telomerlerimi uzun 
tutmaya yardımcı olan TA-65'tir. 


Cildiniz için serum kullanır mısınız? 


Cildim için hiyolüronik asit serumu kullanırım dönem dönem. 


“Vivienne 
Westwood'un 
oğlunun 
kurduğu Agent 
Provocateur 
markasının 
parfümünü ilk 
çıktığından beri 
kullanırım.” 
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sacred nature 
bio-certifisd 


| comfort zone | 


sacred nature 
bio-certified 
body butter 


Favori makyaj ürünleriniz nelerdir? 
Pat McGrath Labs ürünleri. 


Gündelik hayatınızda nasıl bir makyaj 
tercih edersiniz? 

Genelde çok makyaj sevmeyen biriyimdir. 
Özellikle fondöteni hayatımda toplasanız 20 
defa kullanmamışımdır. Genelde dışarı çıkarken 
daha sağlıklı gözükmek için gözlerimin altındaki 
kemik üstlerine parlak pembe bir allık kullanırım 
güneş yanığı efekti vermek için bir de açık renk 
bir ruj sürerim. Tenimin rengine uygun minik bir 
concealer ufak kızarıklıklar ve lekeler için ara 
ara kullandığım bir üründür. Bu da Shiseido 
markadır. 


Özel bir davete giderken nasıl bir makyaj 
tercih edersiniz? 

Göz çevresini olduğundan daha aydınlık ve 
parlak gösteren bir krem sürer, göz pınarlarına 
ışıltı veren bir far açık renk olan kirpik ve 
kaşlarımı koyultur bir de pembe allık ve ruj 
sürerek makyajımı tamamlarım. Makyajdan 
önce muhakkak Davines'in besleyici yüz yağı ile 
cildime 20 dakika masaj yaparım. 


Vazgeçilmez parfümünüz hangisidir? 
Vivienne Westwood'un oğlunun kurduğu Agent 
Provocateur markasını ilk çıktığından beri 
kullanırım. Ama genelde çiçekli değil baharatlı 
kokuları tercih ederim. 


Hangi sporları ne sıklıkta yaparsınız? 
Spor kendimi bildim bileli hayatımın bir parçası. 
Çocukluğumdan beri gerek takım gerekse 
bireysel sporlar yapmışımdır. Büyüdükçe doğaya 
olan sevgimden dolayı açık hava sporlarına 
daha çok yöneldim. Basit bir kardiyo için bile 
spor salonundan ziyade ormana veya parka 
gidip yürümeyi ve koşmayı tercih ediyorum. 
Haftada üç gün Türkiye ve dünya vücut 
geliştirme şampiyonu olan Orhan Yılmaz ile 
ağırlık antrenmanı yapıyorum. Diğer günlerde 
vakit buldukça tenis, basketbol, yürüyüş, koşu, 
yüzme sporlarından birini yapıyorum. 


(comfort zone | 
HYDRAMEMCORY 
CREAM 
24hr double hwratien ercam 


erğme double hyratatinn 24h 
<rema duppia idratazine 24 ore 


“Benim için 
güzellik 
hem ruhen 
hem 
bedenen 
sağlıklı 
olmaktır. 
Bedeni 
sağlıklı, 
mutlu 

bir kadın 
kendini 
her zaman 
en iyi 
taşıyandır. 


Saçlarınız için yaptığınız bir bakım var mı? 
Saçlarıma bilmediğim bir ürün hiçbir zaman 
kullanmam. Çok uzun senelerdir Davines'in 


Nourishing Şampuan ve saç maskesini kullanırım. 


Haftada 2-3 defa da Davines'in saç yağını 
sürerim. Saçıma jöle, saç spreyi gibi ürünler 
kullanmam. Saçımın kırılmaması için de sıkı saç 
lastikleri ile toplamak yerine minik saç pensleri ile 
saçımı tuttururum. 


Güzellik için sizin vereceğiniz beş önemli 
tavsiye nedir? 

Benim için güzellik hem ruhen hem bedenen 
sağlıklı olmaktır. Bedeni sağlıklı, mutlu bir kadın 


kendini her zaman en iyi taşıyandır. Kendini iyi 
taşıyan, huzurlu, kendine güvenen kadın en güzel 
ve seksi olanıdır benim için. Ne sürerse sürsün 

ne giyerse giysin... Ancak benim en önemli beş 
tavsiyem; geceleri çok geç yatmadan sekiz saat 
uyku almak, bol su içmek, iyi beslenmek, aktif 
olmak, olaylara pozitif bakmak. 


Renklerin enerjisine inanır mısınız? 
Herkesin bir renk enerjisi olduğuna ve size en 
çok yakışan rengi giydiğinizde daha güzel 
göründüğünüze inanıyorum. Örneğin ben ne 
zaman kırmızı lacivert ve beyaz giysem kendimi 
daha iyi hissederim ve daha fazla iltifat alırım. 


MARC JACOBS 
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Seyahat 


ik adalarından biri olan Phuket, her yıl 
yıda turisti ağırlıyor. Havaalanına. 
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ayland, Asya kıtasının güneydoğusundaki huzurlu 
ülke. Laos, Kamboçya, Myanmar (Burma) ve 
Malezya ile sınır komşusu. Başkenti Bangkok. 
İklimi tropikal, yılın her ayı gidilebilir. Ama 
yağışsız ve çok bunaltıcı olmayan bir dönem isterseniz 
Türkiye'de kış yaşanırken gitmek en doğrusu. Soğuk 
kış tatili yapmak istemeyenler için ideal. Küçük bir not 
vereyim ama sürekli soğuksıcak ortamlarda olacaksınız 
çünkü. Klimalar kapalı mekanları kış gibi soğuk yapıyor. 
Bu durumda dışarısı çok sıcak oluyor. Ancak mayıs ve 
kasım ayları arası muson yağmurları dönemi olduğu için 
epey yağış alıyor ve hava nemli olabilir. 
AKK 
Eşsiz, emsalsiz adaları, Budizm'in en nadide tapınakları, 
zarif, hassas, güler yüzlü, derin Tayland kültürü ve sayısız 
güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken büyüleyici 
tropik bir cennet. 
AKK 
Kuruluşu 13. yüzyıla dayanıyor Tayland'ın. Pek çok 
savaşa ve işgale maruz kalmış ama hala güzellikleriyle 
göz kamaştırıyor. Hepsi yardımsever, hepsi güler yüzlü 
ve hepsi iyi niyetli. Nüfusunun 290'ının Budist olduğu 
söyleniyor, sonraki çoğunluk ise Müslüman. 
AKK 
Konuştukları lisana Tayca deniyor. Tayca'da konuşma 
dili erkek ya da kadın olmalarına göre değişkenlik 
gösteriyor. Örneğin erkekseniz kullandığınız kelimenin 
sonuna -krap, kadınsanız -ka eklerini getiriyorsunuz. 
AKK 
Başkenti Bangkok'un Tay dilindeki resmi ismi 163 harften 
oluşuyor. Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun 
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Tayland, Asya kıtasının güneydoğusundaki huzurlu ülke. Laos, 
Kamboçya, Myanmar (Burma) ve Malezya ile sınır komşusu. 


m 


Başkenti Bangkok. İklimi tropikal, yılın her ayı gidilebilir. 
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YÜKKOYUNgUŞ 


İlginç, şaşırtıcı, heyecan 
verici bir dünya 


Tayland Kraliyet Ailesi, Tayland halkı için çok 
önemli. Bu nedenle kraliyet ailesi hakkında 
olumlu bile olsa konuşmak, eleştirmek yasak 
ve hapis cezası bile uygulanabiliyor. 

AKK 
Tayland kraliçesi Kumariratana 1880 yılında 
kraliyet kayığı alabora olunca boğularak 
ölmüş. Kurtarılamamasının nedeni kraliçeye 
dokunan sıradan insanlar ölüm cezasına 
çarpılıyormuş. 


AKK 
Genelde Tayland'ın 490 Budist. Herhangi 
bir buda heykeline doğru ayak veya bacak 
uzatmak saygısızlık olarak kabul ediliyor. 
Aslında otururken ayak tabanı gözükecek 
şekilde bacak bacak üzerine atmak da 
saygısızlık olarak kabul ediliyor. 
AKK 
Tayland yazılarında kelimeler arasında 
boşluk, cümle sonlarında nokta, ünlem 
işareti veya soru işareti gibi noktalama 
işareti kullanılmıyor. 

AKK 
Tayland sinemalarında her film öncesi 
Tayland marşı eşliğinde kralın fotoğrofları 
gösteriliyor ve herkes ayağa kalkıp saygı 
duruşunda bulunmak zorunda. 


WAT HUAY PLA KANG 
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isimli şehri olarak kayıtlı. Ama Tayland ekonomisinin 
lokomotifi Bangkok'a Tayland halkı “Krung Thep” yani 
“Melekler Şehri” adını vermiş. 

AKX 
Ayutihaya Şehri, Sukhothai Tarihi Kenti, Thungyai-Huai 
Kha Khaeng Doğal Hayatı Koruma Alanı, Ban Chiang 
Arkeoloji Alanı ve Dong Phayayen-Khao Yai Orman 
Kompleksi'nden oluşan UNESCO Dünya mirası listesinde 
beş adet bölgesi var Tayland'ın. 

AKK 
Bir önceki kral Adulyadej dünya tarihinde en uzun hüküm 
süren kral olmuş. 2016 yılında hayatını kaybedince 
yerine marjinalliği ile tanınınan oğlu Vajiralongkom 
geçmiş ama hala her yerde kral Adulyadej'in fotoğrafları 
varr. 

AKK 
Thai mutfağı, dünyanın en iyi 10 mutfağı arasında 
gösteriliyor. Yemeklerden gelen koku ile ilgili söylenen 
olumsuzlukların tümünün kaynağı alışık olmadığımız 
palmiye yağı sadece. Yemeklerde bu yağı kullanıyorlar 
çoğu kez. Sokak yemeklerinin çok ucuz olması ve 
bu yüzden çoğu yerel halk evinde mutfak olmaması 
nedeniyle de dışarda yemek yiyor. Sokaklarda sık sık 
bu kokuyu duyacaksınız. Ama endişelenmeyin çok kısa 
bir sürede alışacaksınız... Ve emin olun Tayland mutfağı 
damağınızda da inanılmaz tatlar bırakacak. 

AKK 
Birkaç ipucu veriyorum lezzetli Tayland mutfağından. 
Beğenirseniz kulaklarım çınlayacak nasıl olsa... İşte 
isimler... Phat Thai, Tom Yam Çorbası, Khao Phad, 
Khao Phat Kung, Som Tom, Spring Roll... Ayrıca aklınıza 
gelebilecek her türlü deniz ürününü de deneyin lütfen. 
Hele tropikal meyvelere aşık olacaksınız. Mango, 
Longan, Mangosteen, Passion Fruit, Dragon Fruit, 
Chompu, Rambutan, Papaya, Ananas ve Hindistan 
Cevizi mutlaka bol bol yiyin diyeceğim meyve 
çeşitlerinden sadece bazıları. Yollarda meyve suyu 
tezgahlarını her yerde göreceksiniz. Çekinmeyin en tazesi 
bunlar... Tatlı olarak sokaklarda satılan çikolata soslu, 
muzlu krepleri denemeyi de ihmal etmeyin. 

AKK 
Yerel alkolleri Sang Som adlı rom türü bir içki. Yerel 
biraları Singha, Chang ve leo... Özellikle Samui, 
Phangan ve Tao adalarında kokteylleri dev kadehlerde 
içmeyi çok seviyorlar. Ben sadece seyrettim, içmeye 
cesaret edemedim. Bakalım siz ne yapacaksınız? 

AKK 
Tayland'da gece hayatı inanılmaz canlı, heyecanlı... 
Canlı müzik performanslarından gece kulüplerine 
varıncaya kadar çok sayıda alternatifiniz var. Phuket' teki 
Bangla Walking Sireet bunlardan benim gördüğüm... 
Çılgın, hüzün verici, canlı, deli dolu, anlaşılması zor bir 


dünya ile karşılaştım. Tayland'ın gece hayatı için, Pattaya- 


BangkokPhuket ve Koh Phangan doğru adresler... 
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Eşsiz, emsalsiz adaları, Budizm'in en nadide tapınakları, zarif, 


hassas, güler yüzlü, derin Tayland kültürü ve sayısız güzellikleri 


ile mutlaka görülmesi gereken büyüleyici tropik bir cennet. 
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Öyle egzotik, 
metropollerde 


ucu sadece bi 
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WAT'PHRAKAEW TAPINAĞI 


gizemli bir başkent beklemeyin. Bildiğimiz 
n biri. Tropik bir şehirde olduğunuzun ip 
inaların dışındaki klimalar. Ha, bir de bol 


körili yemek kokuları var... Yine de Bangkok, Tayland'a 


gidip mutlaka 


görülmesi gereken yerlerden biri. Gün ve 


gece boyunca çalışan yemek tezgâhları, geç kapanan 


pazarlar ve a 


ışveriş merkezleri ile Bangkok 24 saat 


yaşayan şehir 


Ama merkezd 
muazzam tap 


erden. 

A#KX 
en uzaklaştığınızda karşılacağınız 
naklar, yüzen pazarlar, kendinizden 


geçeceğiniz alışveriş yerleri size “işte egzotik başkent, işte 
Bangkok dedirtecek. 


AKK 


Bangkok'un çeşitliliği ve eklektik kültürü bu şehri didik 


didik gezmeni 


başkenttesiniz 


sağlayacak bi 


Şehrin en ünlü 


z için iyi bir sebep. Madem böyle bir 
o zaman layığıyla gezin. İşte size kolaylık 
rsira... 


simgelerinden birisi kabul ediliyor 


büyüleyici Büyük Saray. 1782'den günümüze kadar 


korunmuş bir saray kompleksi. 


150 yıl boyunca Tayland Kraliyeti, Kraliyet Mahkemesi 
ve Tayland Hükümeti için kullanılmış. 


Günümüzde s 
hizmet veriyor 
Büyük Saray'ı 


avaş bakanlığı ve devlet daireleri için 
Tayland Krallığı'nın bu sembolik yapısı. 


gezerken mimarisi ve süslemeleri sizi 


sizden alacak. 


Bu pazarın özelliği, minik kayıklarda satılan tropikal 


meyve ve sebzeler, taze tropikal meye suları ya da 


teknede pişen 


yerel yiyecekler. Tüm dükkanlar nehir 
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Başkenti Bangkok'un Tay dilindeki resmi ismi 165 
harften oluşuyor. Guinness Rekorlar kitabına 
dünyanın en uzun isimli şehri olarak kayıtlı. 
Li 


 —ah 


üzerinde yüzüyor ve siz de dilerseniz sandalda denizi kıyısındaki egzotik Phuket Adası. Gündüzleri 
gezerek alışveriş yapabiliyorsunuz. Bence müthiş bir ipek kumsallarında, turkuaz denizinde alabildiğince 
deneyim yüzen bir teknede, reyonları yüzen bir alışveriş dinlenebileceğiniz, renkli gece hayatı ile zamanın nasıl 
merkezinden filelerinizi doldurmak. Size bir kaç da pazar geçtiğini anlamayacağınız heyecan dolu bir ada, 
ismi vereyim. Taling Chan, Bang Ku Wiang, Tha Kha ve masalsı Phuket. 
Damnoen Saduak. ; kk 
Eğlence dolu gece hayatı, değişik kültürü, etkileyici 
mutfağı ile her zevke hitap eden Phuket Adası, her yil 


Bangkok'a gelen herkesin görmesi gereken yerlerden 
biri. Burası Bangkok'un en büyük tapınaklarından biri. 
Altın varaklı 46 metre uzunluğundaki dev Budha heykeli 
dünyanın en ünlülerinden. Size önerim tüm kompleksi 
gezmeniz. 


milyonlarca turist ağırlıyor. O halde ne yapıyoruz? Karış 
karış gezmeye başlıyoruz egzotik Phuket'i ve komşu 
adalarını. 


Turistik Phuket'in en turistik yerlerinden biri. Turkuaz 
denizi ve gerçek olduğundan kuşkulanacağınız kadar 
olağanüstü manzaraları, berrak denizine eşlik eden 
görkemli kayalıkları ve pudra kıvamındaki kumsalıyla 
Maya Bay, ünlü “The Beach” filmine konu olmuş 2000 
yılında. 


Hem popüler bir bölge, hem de değişik lezzetler 
denemek için bir cennet. Gecesi de gündüzü de ayrı 
çılgın. Pek çok egzotik alternatifin olduğu alışveriş 
mekanları ile gösterişli Çin tapınakları bu mahalleyi 


gezmeniz için yeter de artar sebepler. Çin malının 

her ne kadar ülkemizdeki imajı kötü olsa da bu fikri 

geride bıraktınız nasılsa buralara geldiniz. Çantaları Plajları ile ünlü Phuket'in en uzun ve en bilinen plajı 

doldurmanın tam zamanı ve tam yeri... Her türlü markanın üst üste binmiş tabelaları, rengarenk Patong. Sınır tanımayan su sporlarının yapıldığı bu plaj, 
tezgahlar, neon ışıklar, el arabaları, hem şık, hem yerel geceleri de sınırsız eğlence seçeneği sunuyor. Çılgın 
mekanlar, buranın karşı konulmaz enerjisi ve çılgın diskoteklerden kabarelere, barlardan dans ve eğlence 

Toptancılar için olsa da bu 8.000'den fazla pazar hareketliliği bu yolu anılarınızda unutulmaz yapacak. mekanlarına kadar kusursuz bir gece hayatının da 

tezgâhı ile 200.000 kişinin gezdiği 35 dönümlük bu kapılarını aralıyor. 

hafta sonu pazarı gün boyu gezebileceğiniz, ilginç 

keşifler yapabileceğiniz, Uzakdoğu mutfağından çeşitli 

lezzetler tadabileceğiniz en uygun yerlerden. Tayland'ın en turistik bölgelerinden biri Andaman lüks otellerin, restoran ve barların bir araya geldiği bölge 
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Karon Plajı. Aile tatilleri için ideal bir alternatif. Bembeyaz 
kumsalı tam 5 km. Patong'a göre çok daha sakin. Ama 
yine de su sporları için tercih edilen yerlerden. Yerel 
retoranlarda yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz. 


Chalong Tepesi'nde yer alan beyaz mermerden yapılmış 
Big Buddha modern sanat üslubuyla Phuket'in kültürel 
faaliyetlerini arttırmak amacıyla yapılmış. Neredeyse 
adanın tüm noktalarından görülebiliyor. Giderseniz 
muhteşem bir manzara size sürpriz yapacak. 


Phuket'te bulunan 29 Budist tapınağından en görkemlisi. 
Tapınağın dışı da içi gibi büyüleyici. Muhteşem bahçe 
peyzajı ile budizm hakkında pek çok ip ucu sunuyor. 
Bahçesinde gezmek size ayrı bir huzur verecek. 


Egzotik bir turist için bulunabilecek her şey var bu 
bölgede. Tapınaklardan müzelere, mağazalardan kafe 
ve restoranlara kadar tüm alternatifleri bulacaksınız 
Phuket Town'da. Adanın kalbi burada atıyor. Eski 

bir ticaret bölgesiymiş burası. Tapınaklarda ve diğer 
binalarda Portekiz ve Çin mimarisine ait pek çok ip ucu 
bulacaksınız. 


Gece hayatı ile ünlü bu cadde. Her zaman kalabalık. 
Işıl ışıl sokakları, barları, gece kulüpleri ve diskolarıyla 


eğlencenin tavan yaptığı bir bölge. Go go bar denilen 
dans şovları, barlar sokağı, birahaneler, kafeler, D| 

performansları, çılgın partiler, diskolar, gece kulüpleri... 
İşte tüm bunların bir arada olduğu yer Bangla Caddesi. 


Phuket'de her an her yerde bir maymunla karşılaşmanız 
mümkün; Eğer siz de bu hayvanları seviyor ve onları 
doğal ortamlarına izlemek istiyorsanız bu ada tam sizlik. 
Ancak her an misafirperver ya da dost canlısı olduklarını 
söylemem pek mümkün değil. 


Tay dilinde “Çivi Adası” anlamına geliyor Ko Tapu. Ada 
ünlü kireçtaşı kayası ile tanınıyor. 1974 yılında çekilen 
James Bond filmi sebebiyle James Bond Adası olarak da 
biliniyor. 


i 


Phuket havalimanına sadece yarım saat mesafeye 
saklanmış bu cennet. Dünyanın en iyi otellerinden biri 
kabul ediliyor. Aman otelleri 20 ülkede 31 destinasyona 
yayılmış bir zincir. Türkiye” de de yatırımları var. Bodrum' 
da Aman Rüya isimli harika bir butik otelleri bulunuyor. 
AKK 
Phuket'teki tesisi muhteşem bir koya konumlanmış. 
Dünyanın en güzel kumsallarından biri kabul ediliyor. 
Tropikal bir orman içine yerleşmiş ve yapımında tek bir 
ağaç kesilmemiş. Yerel mimariyle yapılmış ağaç evler 
ormanın içine gizlenmiş ve muhteşem bir dekorasyonla 


WAT ARUN TAPINAĞI 


süslenmiş. Sükunet içine gizlenmiş pek çok etkinlik mekanı 
var. Spor salonundan, SPAsına, Tay restoranlarından, çay 
partilerinin yapıldığı özel mekanlara dek her yer ormanın 
içine en zarif haliyle gizlenmiş. 

K#AX 

Hizmet ise kusursuz. Peçetelerin katlanışından, odanızın 
her noktasına yerleştirilmiş orkidelerine dek, sadece 
bakışlarınızla bir anda yanı başınızda bulduğunuz zarif 
Tay görevlileri ile kendinizi gerçekten bir kral ya da 
kraliçe hissedeceğiniz bu mekana ben aşık oldum. Ve 
hepinize öneriyorum. 


AAX 
Son olarak biraz da restoranlar hakkında bilgi vereyim. 
İşte önerdiğim yerler... 

AAX 
Amanpuri, Trisara Terrace, FrewrJdom Beach, Breeze, 
ndigo Pearl, Twin Palms, Crust öğle yemekleri için, 
Bampot, Taste, Black Ginger, PRU, Jok See, la Gaetana 
akşam yemekleri için, 

Tu Khab Khao ve Freedom Reggae, Seduction, Blow ve 
Duzz barlar için önereceklerim. 
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Sanat 


Hayat kadar renkli 


Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren ve bugüne kadar 55 milyondan 
fazla kişi tarafından izlenen Blue Man Group ilk kez Türkiye'de. Adını ekibin yarattığı 
Mavi karakterden alan gösteriyi grup üyelerinden Adam Erdossy ile konuştuk. 


Petek KIRBOĞA - petek.kirboga©alem.comir 


o 

smini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik 

haline getirdiği mavi karakterden 

alan; müzik, eğlence, sanat ve komedi 

öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca 
ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man 
Group, Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle 
İstanbula geliyor. Dev prodüksiyon, eşsiz 
enstrümanlar, etkileyici teknolojik detayların 
buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici 


Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen 
Blue Man Group'un üyelerinden Adam 
Erdossy ile özel bir söyleşiyi sayfalarımıza 
taşıdık. 


Blue Man olmanın çok fazla çaba 
gerektirdiği anlaşılıyor. Her gün traş 
olmanız ve bir makyaj yapmanız 
gerekiyor. Tüm o mavi boyaların 
interaktif performanslarıyla Blue Man, arkasındaki kişi olmak nasıl bir duygu? 
Viyana, Barselona ve Hamburg gibi Avrupa Blue Man Group neredeyse 12 yıldır 
ehirlerinin ardından, 13 - 25 Şubat 2018 e hayatımın bir parçası. Dolayısıyla tüm o 
ADAM ERDOSSY. y RA MAR 

arihleri arasında Zorlu PSM'de olacak. v gi hazırlıklar ve özveriler sadece karaktere 
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bürünmenin bir kısmı. Boya 
bir maske gibi, içimizde 
tuttuklarımızı, yani günlük 
yaşantımız sırasında içimize 
atma eğiliminde olduğumuz 
sevinç ve neşeyi açığa çıkarıyor. 
İzleyicilerle birlikte tam da 
burada, her şeyin yaşanabileceği 
bir gösteride bunu keşfediyoruz. 


Boyayı uygulamak ve 
sonrasında çıkarmak ne 
kadar vaktinizi alıyor? 

Çok şükür bu işlemler göründüğü 
kadar yorucu ya da karmaşık 
değil. Tutkal var ve silikondan 
yapılmış kel bir başlık var, ayrıca 
kostümümüzün büyük bir kısmı 
gres boyası. Asıl sihir dönüşümde. 
Gözler en öne çıkan özelliğiniz 
oluyor ve boya tüm kafanızı ve 
yüzünüzü kapladığında farklı, 
gizemli bir değişim gerçekleşiyor; 
birdenbire aynadan size doğru 
bakan, bir yandan çok yabancı 
bir yandan da çok tanıdık biriyle 
yüz yüze geliyorsunuz. 


Davul çalma ve oyunculuk 
yeteneklerinin yanı sıra, Blue 
Man olmak için başka ne 
gerekiyor? 

Çabuk öğrenme yeteneği, 
nazik, açık yürekli olmak, ekip 
olarak çalışabilmek ve her şeye 
hazırlıklı olmak. Şovumuz büyük 
ölçüde izleyiciye dayanıyor, bu 
nedenle performanslarımızın 


her anında şaşırmaya ve izleyici 
şovu nereye götürürse oraya 
gitmeye hazırlıklı olmalıyız. 
Ayrıca gülümseme değil, ama 
çokça neşe ve kahkaha da 
görebilmelisiniz. 


Blue Man'in sıradan bir iş 
günü nasıldır? 
Blue Man performansçıları 
günlerini prova yaparak, 
teknik sorunları gidererek ve 
en önemlisi müziklerini icra 
ttikleri yere gelerek ses kontrolü 
yaparak tamamlar. Sonrasında 
makyaj süreci başlar, ekiple bir 
toplantı yaparız ve sonra şov 
başlar. Şovdan sonra lobide 
izleyicilerimizle vakit geçiririz. Bu 
şovun en önemli kısımlarından 
biridir. Sonra sahne arkasına 
gider ve makyajımızı çıkarırız. Şov 
hakkında konuşur, eve gitmek için 
yola çıkarız. Ancak dürüst olmak 
gerekirse, şovlar çok heyecan 
verici olduğundan sakinleşmek 
ve uyumak kolay olmuyor. 


Sizce 26 yıldan sonra hâlâ 
dünyanın her yerinde Blue 
Man Group'un şovlarına 
devam edebilmesinin nedeni 
nedir? 

Bence bunun nedeni her 

Blue Man yapımında olan 
toplumsallık bilinci ve Blue 
Marniin kendisindeki çekicilik ve 
gizem. O masum, içten, sade, 


PHIL STANTON, CHRIS WINK, MATT GOLDMAN 


Avustralya'dan Suudi Arabistana ve 
Tokyo'ya kadar farklı kültürlerde bu 
şovu gerçekleştirme şansım oldu. 
Benim için en büyük sürpriz bu şovun 
ne kadar evrensel olduğunu görmekti: 
-Adam Erdossy 
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V ) . Grammy aday 1ğı bulunan grup, 
dünya çapında bir fenomene dönüşen 
gösterilerinin haricinde birçok farklı 
alanda başarısını kanıtlamış durumda. 


akıllı, oyuncu biri, ayrıca bir bilim insanı 
ve şaman. Tüm bu etkenler onu birlikte 
zaman geçirilecek harika ve ilgi çekici biri 
haline getiriyor. Ayrıca onun varlığı, güçlü 
ve eşsiz. Müzik eşliğinde birbirimizle nasıl 


iletişim kurduğumuzu keşfettiğimiz bir süreç. 


Bulduğumuz çılgın teknolojik yöntemlerin 
hepsini bir araya getirerek şovu çok 
etkileyici bir hale getirdik. 


Şov tüm bu yıllar boyunca orijinal 
formatına bağlı kaldı mı? Asıl üçlü 
hakkında ne denebilir? Onlar hâlâ 
şova dahil mi? 

Tıpkı insanlık gibi şov da sürekli gelişiyor ve 
yenileniyor. 26 yıl önce bu şov başladığında 
cep telefonları yoktu. E-posta göndermeye 
daha yeni başlamıştık. Plüton hâlâ bir 
gezegen olarak sınıflandırılıyordu. O 


Dev prodüksiyon, eşsiz enstrümanlar, 
etkileyici teknolojik detayların 
buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici 
interaküf performansı 13-25 Şubat 


« 


zamandan bugüne her şey çok değişti, bizim 
şovumuz için de bu geçerli. Ancak özünde 
şov orijinal haline ve en önemli parçası olan 
Blue Man'e sadık kaldı. İlk Blue Man'ler Chris 
Wink, Phil Stanton ve Matt Goldman'dı. Chris 
ve Phil New York'taki Blue Man Yapım'ın 


| J tarihlerinde izleyebilirsiniz. 


bulunuyor, ayrıca belirli sayıda yarı zamanlı 
performansçı da var. Blue Man her zaman 
çağrılmaya hazır bir halde dünyayı 


dolaşıyor. 


Özellikle izleyici katılımı açısından 


yaratıcı süreçlerine ve günlük 


işleyişine 


hâlâ dahil oluyorlar. Matt Goldman ise 


vaktini yaratıcılık, sanat ve bili 
yaklaşımını izleyen ve alterna 


mle öğretme 
tif bir okul olan 


farklı ülkelerde insanlar şova nasıl 
tepki veriyorlar? 

Avustralya'dan Suudi Arabistan'a ve 
Tokyo'ya kadar farklı kültürlerde bu şovu 


Blue Schoola ayırıyor. 


Şu anda dünyada kaç tane Blue Man 
Group şovu ve kaç tane Blue Man var? 
Şu anda ABD'de 5 şov (NYC, Boston, 
Chicago, Las Vegas ve Orlando, Berlin'de 
bir şov var. Ayrıca bu sene ikinci yılında 
olduğumuz dünya turnesi var. Her ekipte 
4-7 arası tam zamanlı performansçılar 


gerçekleştirme şansım oldu. 


Benim için en 


büyük sürpriz bu şovun ne kadar evrensel 


olduğunu görmekti. Tabii ki ü 


Ikelerin ve 


kültürlerin kendilerine has farklılıkları var ve 


bu nedenle izleyicilerin tepki 
farklılık gösteriyor. Bu, kelime 
bir şov ve daha derin, hepim 
bağlı olduğu, anlaşılmayı ve 


eri az da olsa 
erin ötesinde 
izin birbirine 
bağlanmayı 


aradığı daha ilkel bir seviyede tınlıyor. 
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İstanbul'un en gözde 


| Tarihi değerleriyle zengin İstanbulda gidip görülecek çok fazla yer var. fi 
Ozellikle bu soğuk, kış günlerinde hamamlara giderek hem vücudunuzdaki N 
toksinlerden ve kas ağrılarından hem de birkaç saatliğine de olsa stresinizden i 
kurtulabilirsiniz. Eski hamam kültürünü yaşatan ve dokularıyla bizi geçmişe götüren 


en sevdiğimiz hamamları bir araya getirdik. | 


Çise GÜNGÖR - cise.gungor&alem.comir / Fotoğraf: istock Türkiye 


Bu görkemli hamam 1741 yılında, dönemin 
padişahı I.Mahmut tarafında Ayasofya 
Camisi'ne gelir sağlamak amacıyla 
yaptırılmış. İlerleyen yıllarda şehirde odun 
ve su sıkıntısı yaşanmaya başladıktan sonra 
büyük hamamların yapımı durdurulmuş. 
Cağaloğlu Hamamı, 1768 yılında yapılan 
son büyük hamam olması nedeniyle tarihte 
ve günümüzde büyük önem taşımakta. 
Camekanı geniş bir kubbe ile örtülü bu yerde, 
tek parçalık mermerden geniş bir havuz 
bulunuyor. Hamamın ortasındaki büyük 
göbek taşı, yaklaşık 300 yıl boyunca onlarca 
insana ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 
Tarihi yapılarıyla zengin İstanbulda mutlaka 
gidilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. 
Telefon: (0212) 522 24 24 


Bu ferah ve şık hamam içine girdiğiniz anda 
sizi çok eski zamanlara götürecek. Dokusu, 
kubbesi ve sütunlarının üstündeki el işçilikleri 
sade detayların ardındaki gizli büyüyü 
görebilirsiniz. Hamamın o görkemli kubbesinin 
altında yüzyıllardır süzülen ışıkların toplandığı 
göbek taşında uzanarak, tüm yorgunluğunuzu 
atabilirsiniz. Özel hizmetler arasında sultan 
banyosu ve aramoterapik yağ masajını 
deneyerek vücudunuzu dinlendirerek, tüm 
stresinizi atabilirsiniz. 

Telefon: (0212) 522 79 74 


Osmanlı mimarisinin en göz alıcı 
hamamlarından biri olan Süleymaniye, 
adından da anlayacağınız üzere dönemin 
padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
yaptırılmış. Beyazıt'ta yer alan hamam 

üç bölümden oluşuyor. Sultan Süleyman, 
yaşadığı dönemde kendisi için özel bir 
bölme yaptırmış. Şimdi ise günümüzde o 
bölme herkes tarafından kullanılabiliyor. 
Yani kısa bir sürede olsa kendinizi sultanlar 
gibi hissedebilirsiniz. Buranın en sevdiğimiz 
yanlarından biri de kese ve köpük masajı. 
Kese sayesinde vücudunuz arınırken, köpük 
Masajı rahatlamanızı ve gevşemenizi 
sağlayacaktır. 

Telefon: (0212) 520 34 10 


Tarihe damgasını vuran ve bir Osmanlı 
padişahıyla resmi nikah kıyan sayılı 
kadınlardan biri olan Hürrem Sultan 
tarafından, dönemin ünlü mimarı Mimar 
Sinan'a yaptırılan hamam, Ayasofya Müzesi 
ile Sultanahmet Camii arasında yer alıyor. 
Hamama gelen konuklar için belli fiyat 
aralıklarında paketler sunuluyor. Uzun 
zamandır böyle bir yere gitmediyseniz size 
Adab-ı Hayat'ı yaptırmanızı tavsiye ederiz. 
Erguvan özlü nemlendiricilerle yapılan masaj 
ayağınızdan başlayarak tüm vücudunuza 
doğru ilerleyecek. Her türlü cilt tipine uyan ve 
cildi temizleyerek sıkılaştıran kil maskesi bizim 
favorilerimizden. Son olarak biraz dinlenmek 
isterseniz özel yapım şerbetler ve soğutulan 
meyvelerle günün keyfini çıkarabilirsiniz. 
Telefon: (0212) 51735 35 


İstanbul'un en görkemli ve eski 
hamamlarından biridir. Bu yerin şifa kaynağı 
olduğu sıkça söylenir. Şifa hamamda mıdır, 
bilinmez. Ama içine girdiğiniz anda uzun 
süre etkisinde kalacağınıza eminiz. Tarihin en 
güçlü insanlarına hizmet veren bu yer, hamam 
geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. 
Artık gruplarla gidilecek eğlenceler için bile 
tercih ediliyor. İş yorgunluğunuzu ya da tüm 
vücut ağrılarınızı atmanız için buranın size iyi 
geleceğine eminiz. 

Telefon: (0212) 249 94 56 


Üsküdar'da bulunan hamam, meşhur Kösem 
Sultan tarafından yaptırılmış. İstanbul'da 
mahalle hamamı kültürünü koruyan sayılı 
yerlerden biridir. Gösterişten uzak olan bu 
hamam, samimi havasıyla cezbedici bir yöne 
sahip. Kubbeleri yüksek olduğu için ferah 

ve geniş. Uzun süre sıcağın içinde kaldıktan 
sonra soğuk bir gazoz içerek kendinizi 
ödüllendirebilirsiniz. 
Telefon: (0218) 534 9710 


Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından, 
Mimar Sinan'a yaptırılan hamam, denize 


kıyısı olan Tophane'de yer alıyor. Aynı i 
zamanda Tophane'nin yıllardır sembolü Yi. 
olmaya devam ediyor. Dinlenme yeri 

oldukça geniş ve özellikle şehre yeni gelenleri 
gezdirebileceğiniz yerlerden. Hamam 

girişinde bir de hediyelik eşya dükkanı var. 

Burada keselerden renkli peştamallere, 

damgalı sabunlardan bakır taslara 

kadar hamam kültürüne ait pek çok şeyi 
bulabilirsiniz. Kurna başında yıkandıktan 

sonra, hamamın en sıcak yeri göbek taşında 
terleyinceye kadar bekledikten sonra 

kese yaptırmadan çıkmayın. Profesyonel 

terapistler tarafından yapılan masajdan 

sonra dinlenme alanında ev yapımı 

limonatanın tadını çıkarın. 

Telefon: (0212) 3593 80 10 


Anadolu Yakası'nın en eski hamamlarından 
olan Beylerbeyi Hamamı, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Haseki sultan unvanını 
kullanan son kadın sultan olan Rabia Sultan 
tarafından yaptırılmış. Çift kubbesiyle diğer 
hamamlara göre farklı bir görünüme sahiptir. 
Günümüzde hala meşhur olmasının sebebi 
tellak ve natırlarının çek iyi olmasıdır. Hem çok 
kibarlar hem de yaptıkları masaj ve keselerle 
stresten arınarak, zihninizin dinginleştiğini 
hissedebiliyorsunuz. Hamamdan çıktıktan 
sonra kendinizi hem daha canlı hem de 
hafiflemiş bulacaksınız. 

Telefon: (0216) 321 46 83 


Tarihte Mihrimah Sultan hakkında anlatılan 
çok fazla hikaye var. Bunlardan biride Mimar 
Sinan'ın ona olan aşkı. Hikayenin doğruluğu 
kesin olmasa da, Mimar Sinan'ın bu hamamı 
özenle yaptığı tartışılmaz bir gerçek. 
Edirnekapı'da bulunan ve Mihrimah Sultan 
Cami Külliyesi'nin bir bölümü olan hamam, 
aynı zamanda Türk Hamamı kültüründe 
önemli role sahiptir. Kas ağrılarını rahatlatan 
ve girdiğiniz an gevşemenizi sağlayacak 
buhar banyoları bulunuyor. Kil ve yosun gibi 
doğal ve bitkisel ürünler ile masaj yapılıyor. Bu 
sayede vücudun genç ve daha dinç kalması 
sağlanıyor. 

Telefon: (0212) 523 04 87 
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Antikacılar içeri adım attığınız andan itibaren sizi bir zaman yolculuğuna 
çıkarır. Rus İmparatorluğu'ndan Osmanlı hanedanına uzanan geniş 
yelpazesi ile antika dünyasında gizemli bir yolculuğa çıktık. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comir / Fotoğraf: Doruk SEYMEN 
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Koleksiyonda 1930'lardan 
7O'lere uzanan parçalar 
yer alıyor. 
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CAPA DI MONTE CAN CAN DANSÇI BİBLO 
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İRANLI SANATÇI SAHAND HESAMIYAN'IN ESERİ 


HİKMET MİZANOĞLU 


Antikaya olan tutkunuz ne zamana 
dayanıyor? 

1986 yılından beri bu işin içindeyim. 
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve 
Arkeoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra 
gerçekten sevdiğim bu işe başladım. 
Doğal olarak almış olduğum eğitim 
hem başlangıçta hem de daha sonra 
mesleğimin esasını teşkil etti. Doğal 
olarak 50 küsür yılık mağaza zamanla 
çesitli evrelerden geçti. Başlangıçta 
Anadolu ve etnografik eserlerden 
oluşan koleksiyon geçen zaman içinde 
güncellenerek bugüne kadar geldi. 


Zamanla nasıl bir değişim oldu? 
Zamanın ruhuna uygun olarak daha 
modermleşerek koleksiyona 19350'lardan 
1970'lere kadar muhtelif parçalar katıldı. 


Evinizde antikalara ne kadar yer 
var? 

Evimde tek bir üslup uyguluyorum. 
Eskiler ve yeniler iç içe... Tabi 
koleksiyonuma dahil ettiğim şahane 
Osmanlı hatlarımdan vazgeçmiyorum. 


Kuloğlu Mah. Faik Paşa Cad. Erol Taş 
Çıkmazı, No: 1 Çukurcuma /Beyoğlu 
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Fransız bronz panter, 
üzerindeki altın zincir 
Arnavut el işçiliği. 


ELMAS EL KESİ KÜPE 100 YAŞINDA 


MELİH GÜNAY 


Ne zamandır antika işi ile 
uğraşıyorsunuz? 

40 senedir bu mesleği yapıyorum. 
Babamdan öğrendiğim bir işti. Her zaman 
araştırma yapmaya devam ediyorum. 


Fotoğrafladığımız ürünlerden bahseder 
misiniz? 

Bronz panter Fransız eseri. Üzerindeki 

altın zincir Arnavut el işçiliğine sahip. Gece 
sürahisi iğne işi diye tabir ettiğimiz nadir bir 
parça. Elmaslı yakutlu küpe tamamen e 
işçiliği. Yakut kısımları hareket edebilir. Taş ve 
montürler el işçiliği ile üretilmiş. 100 yaşında 
bir küpe. Elmas bilezik yine el kesmesi, 
Flemenk elması diye tabir ettiğimiz bir elmas. 
Diğer üç toplu bilezik Avrupa yapımı. Bir 
topu açılır ve zula bölümü var. Gaz lambası 
1800'ler başı taş opalit. Dürbün de operada 
ve koşularda kullanılan klasik bir dürbün. 


Size gelenler ne bulmak için gelir? 

Farklı malzemeler arayanlar bizi bilirler 

ve gelirler. Seçtiğim ürünlerin hepsi benim 
zevkim. Ben burada tamamen farklı, el işçiliği 
olan antika parçalara yer veriyorum. 


Babadan bu mesleği öğrenen birisiniz 


size ondan kalan manevi miras nedir? 
Babam restorasyon ile de uğraştığı için 
bana restorasyon alanında da engin bir 
bilgi birikimi bıraktı. Bana materyalleri çok 
iyi tanıttı. Bir materyali topraktan çıkışından 
alaşımlarına kadar ayırt etmeyi biliyorum. 
Taşın erime derecesi özgül ağırlığını bilerek 
değerlendiriyorum. 


Sizin için özel olan bir parçadan söz 
eder misiniz? 

Osmanlı Hanedanı'na ait bir yüzük. Elmasın 
bir üst sınıfı karavana adlı bir değerli taştır. 
Bu yüzüğün yapıldığı dönemde atölyelerde 
büyük bir ocak yanarmış ve biri körüklermiş. 
Usta ocağın yanında işini işlermiş. Yüzüğün 
işçiliğinden bunu anlıyoruz. Yaşı 300 yıla 
yakın. Eski Beyoğlu işlerini eski Kapalı Çarşı 
işlerini tanıyorum, tek tek ustalardan bu özel 
işleri topluyorum. 


Evinizde antikalara ne kadar yer var? 
Evimde koleksiyonlarım var, bir kısmını 
müzelere bağışlayacağım. Kütahya seramik, 
fotoğraf , gramafon iğne kutuları, tırnak 
makası, düğme, zar koleksiyonlarım var. 


Ağahamam Sok. No: 33 Çukurcuma/Beyoğlu 
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ALTIN KAPLAMA HOKKATAKIMI 


ÖMER GENÇTÜRK 


Antika parçalara olan tutkunuz ne zamana 
dayanıyor? 

25 senedir Çukurcuma'dayım. Bir hobi ile başladı. 
Koleksiyon yapıyordum, koleksiyon merakım beni 
tarihi derinliklere sürükledi. Dünya tarihi, Osmanlı 
tarihi yakın Cumhuriyet tarihi derken araştırmam 
ve merakım bitmedi. Öğrendikçe daha çok bilgi 
edinmek istedim. 


İlk koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? 
20'li yaşlarda resmi koleksiyoner oldum. Arkeolojik 
ve nümismatik bazda dönem paraları biriktirdim. 
Yunan, Bizans ve Roma dönemine ait paraları ve 
son altı Osmanlı padişahının paralarını biriktirdim. 
O koleksiyonunu Samsun Müzesi'ne bağışladım. 
İstanbula sonra antikacılığa adım attım. 25 yıldır 
antika ve sanat sevgisi ile yaşıyorum. 


Bugün antikalara olan ilgi ne yönde? 

Yıllar içinde sanata ve antikalara olan ilgi git gide 
arttı. 15 yıl öncesi ve bugün arasında büyük bir fark 
var. Tarihe ve onun bize bıraktığı mirasa ilgi arttı. 
İnsanlar daha çok koleksiyon yapmaya başladı. 
İnsanlar hem dinleniyor yaptığı koleksiyon ile hem 
de yatırım yapıyor. 


Mesleğinizi nasıl tanımlarsınız? 
Biz kültür avcısıyız. Antika sanatı ürünleri ile tarihi 
ve kültürü öğrenmenin en güzel yolu. Bu mesleği 
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yaptığım için çok mutluyum. 


Hangi eserlere yer veriyorsunuz? 

Tablodan objeye geniş bir yelpazemiz var. 
Osmanlı ressamlarından Diyarbakırlı Tahsin, 
Osman Asaf, Münir Fehim, Kürkçiyan gibi pek çok 
sanatçının eseri var. Burnan Doğançay, Fikret 
Mualla, Ali Demir, Komet, Devrim Erbil'in de farklı 
eserleri bulunuyor. 


Trabzan başı koleksiyonunuzdan bahseder 
misiniz? 

Eskiden konaklarda, yapılarda merdiven 
başlarında trabzan başları bulunuyordu. Yurt 
dışından da gelenler var. 

Zamanında İstanbul'da birçok yalıya trabzan başı 
yurt dışından getirtilmiş. 


Antikanın ekonomiye katkısını nasıl 
açıklarınız? 

991'de Karadeniz'e Rusların gelmesi oradaki 
pek çok antika ürünün Türkiye'ye girişini sağladı. 
Daha sonra Ruslar kalkınmaya başladıklarında 
itina ile kültürlerine ait parçaları topladılar. Bu 
antikacıların piyasaya kattığı bir değer oldu. 
Antika almanın yatırım anlamında altından bir 
arkı yok. 


Kuloğlu Mah. Çukurcuma Cad. No:35 /Beyoğlu 


Dükkanda Burhan 
Doğançay ve Fikret 
Mualla'nın eserleri de var. 
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CENK KAPTAN 


Antikacılığa nasıl ve ne zaman adım 
attınız? 

İşletme eğitimi aldım. Uzun yıllar özel sektörde 
çalıştıktan sonra hobi olarak gördüğüm ve 
ileride mutlaka yapmalıyım dediğim bu işe 
girdim. Çukurcuma “burjuva bohem' diye 
tanımlayabileceğiniz bir bölge... İstanbulda 
antika deyince akla ilk gelen ve merak 
uyandıran bir yer. Antika dükkanları, özgün 
kafelerle ve Avrupa mimarisiyle birleşiyor. 
Hala bu kozmopolit dokuyu koruduğu için 
benim de ilk tercihim burası oldu. Bu mekan 
aynı zamanda semtin en hareketli yerinde ve 
uzun yıllardır önemli antikacılara ev sahipliği 
yapmış bir yer. 2013 yılından beri de bu keyifli 
parçaları yeni meraklıları ile buluşturma 
düşüncesi beni heyecanlandırıyor. 


Dükkanınızdan bahseder misiniz, nasıl 
eserlere yer vermektesiniz? 
Çukurcuma'daki dükkanımda sadece antika 
değeri olan parçalara yer veriyorum. Lüksün 
tanımı kişiye göre farklı olduğundan, kimi 
abartıdan uzak kimi de klasik dokunuşlara 
sahip altın varaklı parçaları tercih ediyor. 

Ben klasik parçaların her zaman var 
olduğuna ve olacağına inanıyorum. Antikayı 
gerçekten seven ve bunu bir yaşam biçimi 
olarak gören insanlar zaten bu parçalardan 
vazgeçemiyorlar. Günümüzde rahatlık ve 
sadelik ev dekorasyonlarında öne çıkmış 
durumda, bu sebeple yeni müşterilerimize de 
evlerinde fark yaratacak birkaç klasik parçayı 
az da olsa aralarda kullanmalarını tavsiye 
ediyoruz. Klasik bir ayna, bir sehpa veya bir 
koltuk her zaman mekanı şıklaştırır. 

Estetik ve zengin detayları nedeniyle 19. 


yy Fransız Louis XV ve Louis XVI stili antika 
mobilyalar her zaman vazgeçilmez 
parçalarımızdan. Bunun dışında 18. yy nadir 
bazı dönem parçalarını da koleksiyonerlere 
sunuyoruz. Epogue adı da buradan geliyor 
zaten... Epogue; kelime olarak dönem 
demektir. Aynı zamanda antika da belirli bir 
döneme ait orjinal parçalar için de kullanılır. 
Bunun dışında Osmanlı parçalar; Edirnekari 
kavukluk, eser-i İstanbul sehpalar, Osmanlı 
işlemeli kumaşlar, Hat levhalar ve aksesuarlar 
da bu dönem oldukça öne çıkan parçalar. 


Kendinize ait bir koleksiyonunuz var 
mı? Antika ile ilgili son dönemde nasıl 
eğilimler gözlemliyorsunuz? 
Modernleşme trendlerinin neticesinde antika 
eski altın dönemlerinden biraz uzakta... 
Bunun bir diğer nedeni de antika taklidi yeni 
mobilyaların çok sayıda üretilmesidir. Ancak 
ne var ki yeni yapılan bu parçaların ruhu ve 
estetiği yok. Antikada gerçek bir değer var. 
Alınan bir parçanın size yaşattığı sanatsal 
zevkin yanında geri dönüşümünün olması ve 
çoğu zaman da kazandırması söz konusu. 
Gerçek antika parçalar her geçen gün 
azaldığı için eldeki antikaların değeri bilinmeli 
ve restorasyonu aslına sadık kalınarak 
yapılmalıdır. Bu konuda İstanbul'daki en iyi 
atölyelerle çalıştığımız için ihtiyaç durumunda 
müşterilerimize bu hizmeti de veriyoruz. 
Antikayı sevdiğim için evimde de keyifle 
kullanıyorum. Özellikle bu dönem Mevlevi 
parçaları topluyorum. Mevlevilik şüphesiz ki 
kültürümüzün en yüksek tarafıdır. 


Çukurcuma Cad. 60/A Beyoğlu 


Epogue'a altın 
varaklı parçalar, Hat 
levhalar ve Osmanlı 
işlemeli kumaşlar 
önemli bir yere sahip. 


19. YÜZYILOSMANLI PAZARI İÇİN ÖZEL 
ÜRETİM FRANSIZ MARKA ÇİFT BOZALIK 
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Yüzyıllardır herkes tarafından ilgi ile takip edilen Kraliyet Ailesi, katı kuralları ile dikkat 
çekiyordu. Bu kurallar Prens Harry'nin evlilik kararıyla yavaş yavaş çatırdamaya 
başladı. Meghan Markle bir kez daha saray kurallarına yenilik getiriyor. 


ünyanın gözde bekarlarından 

Prens Harry'nin, Meghan Markle 

ile birlikte olduğu duyulduğundan 

beri gözler hiç olmadığı kadar 
İngiltere'nin üzerindeydi. Monarşinin kalbi 
olan saray ilk zamanlar sessizliğini koruyarak 
tüm söylentilerin durulmasını bekledi. Ama 
bu bekleyiş boşunaydı. 
Britanya tahtının beşinci sıradaki varisi Prens 
Harry'nin geçmiş yıllarda da pek çok haberi 
çıkmış ve tüm bunlar gündem değiştikçe 
tarihin tozlu raflarında kaybolmuştu. 
Arkadaşlarıyla yaptığı çılgın partiler, yanlış 
kıyafet seçimleri ve talihsiz açıklamaları 
gibi pek çok şey değerini kaybederek 
unutulmuştu. Bu kez durum başkaydı. Resmi 
bir açıklama ve herhangi bir fotoğraf yokken 


Çise GÜNGÖR - cise.gungorSalem.comir / Reuters 


başlayan fısıltılar her gün ilk sıralarda 
gündem olmayı başarmıştı. 

Sosyal medyayı çok aktif kullanan 

Meghan Markle'ın fotoğraf paylaşmasıyla 
tüm dedikodular netlik kazanmıştı. 
Oxfordshire'daki Soho Çiftlikevi'ne yaptığı 
seyahat sırasında çektiği fotoğrafını 
yükleyen Markle'ın, Prens Harry ile aynı 
bilekliği takması dikkat çekmişti. Bu bileklik 
Prens Harry'nin Afrika ziyareti sırasında, 
yardım amaçlı satın aldığı bilekliğin 
aynısıydı. İkili tüm bu yaşananlardan sonra 
birlikteliklerini kabul ederek, ilişki yaşamaya 
başladıklarını duyurdu. Meghan Markle 
“Birbirini çok seven taze ve seviyeli bir çiftiz” 
yorumunu yaparken, Prens Harry'nin yakın 
çevresi “Uzun yıllardır olmadığı kadar mutlu 


görünüyor. Harry, hayatının oldukça 

huzurlu bir döneminde ve Meghan 

doğru zamanda hayatına girdi” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

Geçtiğimiz yıl Paralimpik Invictus Games 
etkinliğine katılmak için Kanada'yı ziyaret 
eden Prens Harry Toronto'da yaşayan 
eghan Markle ile beraber ilk kez resmi 
olarak görüntülenmişti. O günden sonra 
birlikte görüntü vermekten çekinmeyen 

çiftin ilişkisinin Kraliyet Ailesi tarafından 
onaylanmamasının pek çok nedeni vardı. 
eghan Markle'ın, Prens Harry'den üç yaş 
büyük olması, daha önce başından bir evlilik 
geçmesi, oyuncu olması, Afro Amerikalı bir 
a 
b 


nne ve Amerikalı bir babaya sahip olması 
unların başında geliyor. 


Kraliyet geleneklerine göre 
aykırı olan pek çok kural 
Meghan Markle ile yıkılmaya 
devam ediyor. 


Varislerin ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleri için geçerli 
olan tüm kurallar bu ilişki ile yıkılmaya başladı. 15 
Aralık 2017'de İngiltere en hareketli günlerinden 
birini yaşadı. Herkesin bitecek gözüyle baktığı ilişki 
ilk kez resmiyet kazandı ve ikili nişanlandıklarını 
duyurdu. Kraliçe Elizabeth, Noel yemeğine 
Meghan Markle'ı davet ederek, ilişkiyi resmen 
onaylamış oldu. 
Tüm bu yaşananlardan sonra Meghan Markle, 

altı sezon boyunca yer aldığı “Suits” dizisinden 
ayrılacağını duyurdu. Güncel tuttuğu bloğunu ve 
sosyal medya hesaplarını kapattı. Tıpkı Cambridge 
Düşesi Catherine gibi stiline yenilik getirdi. Saç 
toplama şeklinden giydiği kıyafetlere kadar pek 
çok şeye kraliyet eli değdi. Ama tam olarak sevdiği 
şeylerden tamamen vazgeçmiş değil. Logolu 
çanta kullanımı doğru bulunmasa da o bu konuda 
zevklerinden kolay kolay taviz vermiyor. Sadece 
İngiliz modacılardan giyinmek yerine, sevdiği 
markaları kullanmaya devam ediyor. Prens Harry 
ile yakın görünmekten çekinmiyor. 

Son günlerde ise daha önce hiçbir Kraliyet 

üyesinin gerçekleştirmediği bir şeyi yapmak 

istediği söyleniyor. Kendi düğününde ufak bir 
onuşma yapmak. Kraliyet geleneklerine göre 
evlilik töreninde damat ve gelinin babası konuşma 
yapabilirken, gelinin konuşma yapmasına izin 
verilmiyordu. Oysa Meghan Markle, Windsor 
Kalesi'nde gerçekleşecek düğününde bir konuşma 
yaparak, Prens Harry'ye ve onları destekleyen 
herkese teşekkür etmek istediği söyledi. Prens Harry 
tarafında benimsenen fikir, gerçeğe dönüşürse 
kraliyet düğünlerinde görülmemiş bir olaya imza 
atıp bir geleneği yıkacağa benziyor. 
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İsveç sarayının 


İngiliz kraliyet çiftini Stockholm'deki Kraliyet Sarayında Veliaht Prenses Victoria ile eşi 
Prens Daniel ağırladı. Düşes, akşam yemeğinde, Türk tasarımcı Erdem imzalı safran 
rengi ve çiçek desenli uzun elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. 


ayıs ayında doğum yapacak olan 
Cambridge Düşesi Catherine ile eşi 
Prens Willlam geçtiğimiz hafta kuzey 
Avrupa ülkeleri İsveç ve Norveç'e 
dört günlük bir resmi gezi yaptı. Önce İsveç'e 
giden kraliyet çifti, Stockholm'de Kral 16. Carl 
Gustarf, eşi Kraliçe Silvia, kızları Veliaht Prenses 
Victoria ve eşi Prens Daniel tarafından Kraliyet 
Sarayı'nda ağırlandı. Hamileliğini aktif bir 
şekilde geçiren düşes, Londra'da iken en son 
Roe Green Junior Okulu'nu ziyaret ederken 
objektiflere yansımıştı. 56 yaşındaki düşes, eşiyle 
yurt dışı gezilerine de çıkıyor. Çocukları Prens 
George ve Prenses Charlotte'u Londra'daki 
Kensington Sarayı'nda güvenli ellere bırakan 
çift, Stockholm'de renkli bir gezi yaptı. İngiliz 
kraliyet çifti sabah programında Stockholm'un 
eksi bir derece soğuğunda buz pistinde, ülkenin 
popüler sporu “bantlı hokey” oynadı. Düşes, 
Sorel kar botları ve ponponlu beresiyle puz 
pistinde hünerlerini gösterdi. Genç çiftin her 


Zülal ÜNALDI - zulalunaldi©alem.comir / Reuters 


birine birer sopa ve top verildi ve buza serilen 
kırmızı halıda atış yaptılar. Okulda sıkı bir buz 
hokeyi oyuncusu olan düşes, daha iyi bir duruş 
sergileyerek bir kez hedefi tutturdu. Kraliyet çifti 
oyun öncesi 'glögg/” denilen, alkolsüz sıcak bir 
içeceği yudumlamayı da ihmal etmedi. Prens 
William ile Düşes Catherine daha sonra şehir 
merkezindeki tarihi saraya giderek İsveç Kraliyet 
Ailesi'yle öğle yemeği yedi. Yemek sonrasında ise 
programda Nobel Müzesi'ni ziyaret vardı. Genç 
çift şehirde sanat galerilerini de gezdi. İsveç'in 
sevilen prensesi Victoria ve eşi Prens Daniel bu 
ziyarete eşlik etti. İki kraliyet çifti tarihi dokusu 
korunmuş, Arnavut kaldırımlı eski şehir merkezi 
Gamla Stan'da, Kraliyet Sarayı'ndan Nobel 
Müzesi'ne kadar yürüdü. İngiliz Konsolosluğu 
tarafından düzenlenen akşam yemeğinde ise, 
düşes Türk modacı Erdem'in tasarımı olan 
çiçek desenli safran rengi elbisesiyle şıklığını 
yansıttı. Kraliyet çifti yemekte, İsveç Kraliyet 
Ailesi, Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander 


ve ünlü aktör Stellan Skarsgârd ile bir araya 
geldi. Her yıl Nobel ödüllerinin dağıtıldığı ve 
Nobel ziyafetiyle ünlü Stockholm, bu kez İngiliz 
kraliyet çiftini ağırladı. İsveç Kralı Gustaf'ın üç 
çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prenses 
Victoria'nın eşi Daniel Westling de, tıpkı Düşes 
Catherine gibi halktan biri. Spor salonları sahibi 
olan Daniel Westling, bir dönem anoreksiya 
hastalığından tedavi gören Prenses Victoria'yı 
kendine aşık etmeyi başardı. Prenses Victoria, 
üç yılık beraberlik sonrasında Daniel Westling 
ile 2009 yılında evlendi. İki çocuk annesi olan 
Veliaht Prenses Victoria'nın kız kardeşi Prenses 
Madeleine de Amerikalı iş adamı Chris O'neal 
ile evlendi. Madeleine, 2015 yılında ikinci kez 
anne olarak ailesini büyüttü. Prenses Victoria'nın 
erkek kardeşi, tahtın üçüncü varisi Prens Carl 
Philip ise eski model Sofia Hellgvist ile görkemli 
bir törenle evlendi. Eskiden garsonluk ve yoga 
öğretmenliği de yapan Sofia Hellgvist evlenince 
prenses ünvanını aldı; genç çiftin iki çocuğu var. 
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Unutulmaz anlara öze 


Sevgililer Günü'nde aşkın en güzel haline özel koleksiyonlar aşkınızı taçlandırıyor. 


Tektaş yüzüğün takıldığı o an leri ve feminen dokunuşları ile zarafeti ve şıklığı Envelope koleksiyonu 
Kadın ve erkeğin birbirine olan bağlılığı Tiffany yansıtıyor. Yeni Tiffany Envelope koleksiyonu ile aşkınızı son- 
tektaş ile perçinlenir.İşte tam o anda, o iki kişi Farklı materyaller ile sunulabilen bu zarif ta- suza kadar ölümsüzleştirin. Benzersiz tasarımı ve 
sevgilerinin ifadesini tüm dünya ile paylaşarak sarım, pırlantalar ile çevrilerek eşsiz bir ışıltıyı taşıdığı aşk dolu mesajları ile Tiffany Envelope, 
derin bir bağ ile birleşirler. Böyle bir an sadece gözler önüne seriyor. sevdiğinizi mutlu etmenin en güzel ve özel yolu. 
olağanüstü bir yüzükle kutlanır ve ancak, dünya- : 
nın en muhteşem yüzüklerini tasarlayan Tiffany Return to Tiffany” love “The look of love” 
böyle bir yüzüğü sunabilir. Elde kesilen, elde Return to Tiffany?” Love, iyimserliği, güzelliği ve Paloma Picasso'nun el yazısı ile tasarlanmışbu 
işlenen, elde parlatılan ve 130 yıldır olağanüstü- O aşkı sembolize eden ikonik bir koleksiyondur. muhteşem tasarımlar hem eğlenceli hem de 3 
lüğünü koruyan..Bu mükemmelliğin adı Tiffany Tiffany'nin mirasını yansıtmaya devam eden unutulmayacak etkiler yaratıyor. Paloma Picas- OZ 
Pırlantası. Ve bu da Tiffany Setting... Return to Tiffany” Love koleksiyonunun yeni so'nun Graffiti Love ve Graffiti Arrow koleksiyon-  Ş 
tasarımları, bize her yerde aşkın olduğunu ve bu ları ile en özelinize doğru ve etkili bir Sevgililer || 
Tiffany Fleur de Lis koleksiyonu aşkı paylaşarak dünyanın daha da güzelleştiğini o Günü mesajı verin. Aşk size en güzel haliyle B 
Yeni Tiffany Fleur de Lis koleksiyonu, ince çizgi- hatırlatıyor. gelsin. zi 
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TIFFANY 
LOVE 
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San at Zülal ÜNALDI / zulal.unaldi©alem.comr 


“İstanbul İzlenimcisi 


Sanatında 50 yılı geriden bırakan usta ressam Ayhan 
Türker'in yeni sergisi Ankara Nurol Sanat Galerisi'nde 


sanatseverlerle buluştu. 


Ankara Nurol Sanat Galerisi Türk İzlenimci kuşağının 
en önemli ressamlarından olan, sanatında yarım 
asrı geride bırakan Ayhan Türker'in eserlerine ev 
sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının doğa peyzaj, 
natürmort temaları ve İstanbul izlenimlerinden 
oluşan yağlıboya ve suluboya eserlerden oluşuyor. 
Ayhan Türker moda akımlara kapılmadan 
çalışmalarını, Cezanne'ın deyimiyle “tabiata paralel” 
olarak ve her türlü malzemeyi kullanarak izlenimci 
(empresyonist) çizgide sürdürdüğünü belirtiyor. Sanat 
eleştirmenlerince “Çallı kuşağının günümüzdeki 

en önemli temsilcisi olan Türker'in, İstanbul temalı 
peyzojları da Türk resim sanatında ayrı bir yere 

sahip. İstanbulu şiirsel ve romantik bir estetikle, 
gerçek resim soyluluğu ile yorumlayışı, Türker'in 
benzerlerinden her zaman farklı olduğunu gösteriyor. 
Sanatçı bu özelliğiyle “İstanbul İzlenimcisi” olarak 

da nitelendiriliyor. Sanatçının, estetik kaygılarının ön 
planda olduğu eserlerinde, renklerin ışıkla büyülü 
dansı izleyicide mutlu bir düş etkisi uyandırır. Lise 
okurken resim öğretmeni ve usta ressam Turan 

Erol tarafından keşfedilen Türker, Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi) 
resim okumak üzere İstanbula geldi ve Akademi'ye 
girdi. Öğrenimini yüksek iç mimarlık bölümünde 


yetişti ve bu us 
Türker'in, sulub 
“virtüöziteye” e 
sergisini 1985 yı 
açtı. Gördüğü 
sonra İstanbul, 


Özsezgin taraf 


312 468 86 70/ 


“Sivas” filminden 


Ödüllü sanatçı Pelin Kırca, 
2014'te Venedik Film Festivali'nde 
Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan 
“Sivas”tan esinlendi; suluboya 
sergisinde naif çizgileriyle 
yansıttığı düşsel dünyası, yalın 
minyatürleri hatırlatıyor. 


Pelin Kırca'nın KRANK Art Gallery'de 
sanatseverlerle buluşan “Sivas” adlı sergisi 
ilgiyle karşılandı. Kaan Müjdeci'nin ilk uzun 
metrajlı filmi olan ve 2014'te Venedik Film 
Festivalinde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan 
“Sivas” Iı Pelin Kırca'nın eserlerine de ilham 
verdi. Kendini “profesyonel hayalperest” 
olarak tanımlayan Kırca, 1982 Atlanta 
doğumlu. 2007 yılında Güzel Sanatlar yüksek 
lisansını tasarım alanında New York'taki 
School of Visual Arts'ta tamamlayan 

Kırca, İnterdisipliner çalışmalarıyla yerel 

ve uluslararası pek çok ödüle de layık 
görülen bir sanatçı. Grafikten illüstrasyona, 
desenden dijital tasarım, animasyon ve video 


yaralı bir halde ölüme 
köpeği çevredekilerin i 
sahiplenerek, başka bi 


yerleştirdiği öğeler ve 


yaptı. Suluboya derslerinde Edip Hakkı Köseoğlu 
ve grafik bölümü hocası Namık Bayık'ın atölyesinde 
talardan edindiği bilgi ve beceriler 
oya resimde Turan Erol'un deyimi ile 


infow©nurolsanat.com 


ve boyutundan esinli farklı ölçülerdeki 
suluboyalarını izleyiciyle paylaşıyor. Filmde 
İl yaşındaki Aslan'ın hikayesi işleniyor. Aslan 


terk edilen “Sivas” isimli 
tirazlarına rağmen 
r canlı ile iletişim 


kurar. Pelin Kırca da kağıt üzerine suluboya 
eserlerinde doğal bir atmosfer kurgusu içine 


igürlerle hikayenin 


sanatına dek geniş bir skalada üretimiyle 
tanınan Kırca, sergide filmin duygusal doku 


aşk, arkadaşlık, dostlu 
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k, yalnızlık gibi derin ve 


evrensel yönlerine odaklanıyor. 


rişmesinde önemli rol oynadı. İlk kişisel 
ında Beyoğlu Vakko Sanat Galerisi'nde 
gi beklenilenin çok üstünde idi. Daha 
Ankara ve İzmir'de birçok kişisel sergi 
gerçekleştirdi, karma sergilere katıldı. Prof. Kaya 

ndan yazılan /Bir İstanbul İzlenimcisi, 
Ayhan Türker” isimli kitabı 2000 yılında yayınlandı. 
Kitap sanatçıyı tüm yönleriyle anlatıyor. Yer: Gelincik 
Sk. No:2/2 Kavaklıdere/Ankara. Tel 0 312 4551033/0 


“Hamlet'i alışılmadık, eğlenceli bir yorumla 
sahneye taşıyan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro 
geleneğimize de göz kırpıyor. 


Büyük ilgi gören ve iki perde boyunca kahkaha ve temponun 

hiç azalmadığı “Bir Baba Hamlet” 16 Şubat'ta Baba Sahne'de 
Savaş Dinçel Salonu'nda seyirciyle tekrar buluşacak. Baba 
Sahne'nin kendi prodüksiyonu “Bir Baba Hamlet”, tiyatronun klasik 
oyunlarından biri olan “Hamlet”i alışılmadık bir yorumla sahneye 
taşıyor. Şarkılı-türkülü, çok hareketli ve çok eğlenceli “Bir Baba 
Hamlet”te, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu muhteşem bir oyuna 
imza atıyorlar. Yönetmenliğini Emrah Eren'in üstlendiği “Bir Baba 
Hamlet”, Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün 
metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan 
yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Zaman 
zaman seyircilerin de oyuna dahil olduğu oyunda, oyuncular 

bir karakterden bir karaktere geçerken, dekor da onlarla birlikte 
sürekli değişiyor. Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü 
Sk. No: 31/37 Kadıköy-İstanbul/ Gişe: 0216 70011 
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İSEVIYORUM 
ANNEE! 


Sizin de sevdiklerinize 
armağan edeceğiniz binlerce hediye 
LSV Dükkan'da... 


online alışverişleriniz için /N 
LÖSEV !<1 
www.Isvdukkan.com AMMA 
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adaylarından Margot Robbie'nin 

beş ay boyunca haftanın beş 
günü buz pateni dersi aldığı, dilimize 
“Ben, Tonya” olarak çevrilen filmi buz 


» u yılın “En iyi kadın oyuncu” Oscar pateni tarihinin en sansasyonel olayına 


ışık tutuyor. Üç Oscar adayı film, en 
büyük rakibi saldırıya uğradıktan sonra 
hayatı altüst olan Tonya Harding'in 
hikayesini anlatıyor. Film, gerçek hikayeye Oo görülmeye değer. 


Haftanın öne çıkanları 


dayandığından dolayı sonu bilinse de 
hem Margot Robbie'nin film için yaşadığı 
değişim hem de annesini canlandıran 
Allison Janney 'nin performansı 


Hollywood'da ve dünyada en çok ne konuşuluyor, hangi filmler izleniyor? 


ER EVİ KTARMEY DLŞUNUYORUN 


Kitap, filme uyarlanıyor 


er Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (Im Thinking 
H of Ending Things), ödüllü yazar Iain Reid'in ilk 

romanı. Sakin bir yolculuk gibi başlayan kitap, 
ilişkiler hakkında düşündürürken insan psikolojisinin 
derinliklerinde dolanıyor ve yalnızlığın hangi boyutlara 
varabileceğini anlatıyor. Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind filmi ile “En iyi özgün senaryo” Oscar'ını 
kazanan Charlie Kaufman, 
kitabı filme uyarlıyor. Kaufman'ın 
hem uyarlayacağı hem de 
yöneteceği filmde yazar lain 
Reid de ortak yapımcı olacak. 


, wk2 


“Iin Reid 


Ryan Reynolds 


ÜETEGTME PKACK 


Kadro şekilleniyor v 3 


animasyon film olarak 2019 yılında 

vizyona giriyor. Detective Pikachu 
ismini taşıyacak filmde Dedektif Pikachu'yu 
seslendirecek ismin Ryan Reynolds 
olacağı birkaç ay önce açıklandı. 
Kadroya katılan en yeni isim ise son olarak 
Sundance Film Festivali'nde sahnelenen 
Assassination Nation filminde rol alan 
Suki Waterhouse. Çekimleri başlayan 
filmin yönetmeni ise Rob Letterman. 


p opüler Nintendo oyunu Pikachu, 
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ESCADA'NIN YENİ YÜZÜ 
AMBER VALLETTA 


Escada, 2018 İlkbahar/Yaz reklam kampanyasının rek- 
lam yüzü olarak ikonik model Amber Valetta ile anlaştı. 
Valetta, kampanya için New York'ta Horst Diekgerdes'e 
poz verdi. Set tasarımcısı 
Philipo Haemmer çekim için 
çiçeksi bir zemin yarattı. Esca- 
da'nın yeni koleksiyonu femi- 
nen, cesur ve güçlü stillerden 
oluşuyor. Tasarımlarda canlı 
renk paleti, altın detaylar ve 
grafik organik baskılar dikkat 
çekiyor. Klasikle modern çiz- 
gileri buluşturan koleksiyon- 
da kiraz kırmızısı, güneş sarısı, 
toz mavisi ön planda. 


| ) o o 
Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmancalem.comir ilirın 


RAFFLES İSTANBULDA 
EN ROMANTİK GECE 


Raffles İstanbul, Sevgililer Günü'nü unutulmaz bir şekil- 
de kutlamak isteyen çiftlere farklı seçenekler sunuyor. 
Raffles Patisserie'de 14 Şubat'a özel olarak pek çok özel 
lezzet yer alıyor. Lavinia Lounge'da Raffles Patisserie'nin 
çikolata ağırlıklı tatlarının eşlik 
edeceği çay saatiyle kutlama 
erken başlıyor. Rocca Brasse- 
rie'de beş aşamalı menüde 
deniz ürünlerinden et seçe- 
neklerine farklı lezzetler yer 
alıyor. Raffles İstanbul, Sevgili- 
ler Günü yemeği ve Rocca'da 
açık büfe kahvaltının da dahil 
olduğu özel bir konaklama fır- 
satı sunuyor. 


SARAR'DA SEVGİLİLER 
GÜNÜ HEYECANI 


Sarar, her günü Sevgililer Günü kadar aşk dolu yaşamak, 
sadece bir gün değil her gün özel hissetmek ve hisset- 
tirmek isteyenlere unutulmaz hediyeler sunuyor. Marka- 
nın hem kadın hem erkek koleksiyonlarında zamansız 
parçalar konfor ve şıklığı 
bir arada sunuyor. Moda 
utkunu sevdiklerini şaşırt- 
mak isteyenler için Sarar 
mağazalarında gömlek- 
en pantolona, fulardan 
eşarba, çantadan ayak- 
kabıya, monttan kabana, 
atkıdan elbiseye, cüzdan- 
dan kol düğmesine kadar 
sayısız seçenek yer alıyor. 


s.s.s... 


SEVGİNİZİ DESA 
İLE ANLATIN 


İnce el işçiliğinin başrolde olduğu tasarımlarıyla beğeni 
toplayan Desa, 14 Şubat'ta sevdiklerini özel hissettirmek 
isteyenlere hediye kişiselleştirme imkanı sunuyor. Deri 
ceketlerden çantaya, pasaportluktan cüzdana kadar 
birçok ürünün üzerine harf veya dilediğiniz mesojı yaz- 
dırabiliyorsunuz. Desa'da aşkın rengi olarak kabul edilen 
kırmızının başrolde 
olduğu tasarımlar 
ile Love yazılı anah- 
tarlık ve kartlıklar 
da yer alıyor. Desa 
ürünlerine mağaza- 
ların yanı sıra desa. 
comir adresinden 
de ulaşabilirsiniz. 


ARİŞ'TE 
PIRLANTA IŞILTISI 


Sevgililer Günü'nde alınacak a 
en güzel hediyeler arasında N # 
mücevherler ilk sıralarda yer N 
alıyor Ariş Pırlanta da 14 Şubat'ı 
özel koleksiyonuyla karşılıyor. 
Aşkın sanat ile buluşmasından 
ilham alan koleksiyonda farklı 
zevklere hitap eden tasarım- 
lar yer alıyor. Zarif çizgilerin ön 
planda olduğu koleksiyonda 
pırlantalı modeller yer alıyor. 
Gösterişli yüzük ve kolyelerin 
öne çıktığı özel koleksiyon ma- 
ğazaların yanı sıra arispirlanta. 
com adresinde satılıyor. 


G-LINGERİE'DEN 
ŞIK TASARIMLAR 


Birçok ünlü markanın iç giyim tasarımlarını buluşturan 
G-Lingerie, Sevgililer Günü'nü romantik ve feminen mo- 
delleriyle kutluyor. Tüm beden tiplerine yönelik ürünlerin 
yer aldığı G-Lingerie'nin popüler markalarından Gos- 
sardı, iz yapmayan parlak ve ince dokulu tasarımlarıyla 
beğeni topluyor. Wonderbra ise toparlama ve büyütme 
etkisiyle kadınların . 
kusursuz bir dekol- 
te görünümü elde 
etmesine yardımcı 
oluyor. G-Lingerie 
ürünlerine mağa- 
zaların yanı glinge- 
rie.com.ir adresin- 
den ulaşabilirsiniz. 


SWAROVSKI'DEN 
ÇARPICI MODELLER 


Kristalin öncü markalarından Swarovski, 2018 Sevgililer 
Günü Koleksiyonu'nda başrolü canlı ve cesur tasarım- 
lara veriyor. Bu koleksiyonda geleneksel kalp simgesi- 
nin yanı sıra ömür boyu 
bağlılığı simgeleyen dü- 
ğüm motifi de öne çıkıyor. 
Lifelong serisinde iki renkli 
kelepçe ve ikili yüzük dik- 
kat çekiyor. Yeni Lovely 
serisinde ise pave kristalle 
şıltı katılan açık kalp ta- 
sarımları, ışıltılı ve sallan- 
ill Zirkonya damlalarıyla 
tamamlanan sade Attract 
tasma kolyeler öne çıkıyor. 


LONGCHAMP'DAN 
EĞLENCELİ AKSESUARLAR 


Longchamp, Sevgililer Günü'nü yepyeni aksesuar kolek- 
siyonuyla kutluyor. Renkli tasarımların yer aldığı kolek- 
siyonda kalp, sihirli tılsım ve ayna kanatlı at baskıları 
öne çıkıyor. Roman- 
tik motiflerle ve Pa- 
ris haritasıyla süslü 
ipek şallara lacivert, 
lavanta mavisi ve 
pastel tonları ağırlık 
veriyor. Koleksiyonda 
desenli çanta askı- 
ları ve anahtarlıklar 
da güzel bir hediye 
alternatifi olarak dik- 
kat çekiyor. 
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FIOLAS İLE 
MİS KOKAN EVLER 


Koku tutkusunun peşinden giderek Fiolas'ı hayata ge- 
çiren Fulya Gündoğdu, doğadan ve notalardan ilham 
alan ürünleriyle evlere farklı bir dokunuş katıyor. Fransa 
ve İspanya'dan gelen alerjen içermeyen organik esanslı 
ham maddeleri, 4100 doğal alkolle işleniyor ve el yapımı 
cam ambalajlarıyla “eco friendly” niteliğiyle tüketiciye 
sunuluyor. Mağaza, 
otel, restoran gibi 
farklı alanlara pro- 
fesyonel kokulandır- 
ma hizmeti sunan Fi- 
olas'ın ürün gamında 
mumlar, oda spreyle- 
ri, kolonyalar ve diffu- 
ser'lar yer alıyor. 


VAKKO CHOCOLATE 
İLE TATLI BİR SÜRPRİZ 


Vakko Chocolate, özel lezzetleriyle Sevgililer Günü'ne 
tatlı bir dokunuş katıyor. Vakko'nun geleneksel hale gel- 
Miş kalp, panda ve dudak şeklindeki üç boyutlu sütlü çi- 
kolataları farklı bir hediye arayanlar için ideal Özel ola- 
rak üretilen üç boyutlu çikolataların pembe kutularında 
“For her”, bronz 
kutularında ise “For 
him” yazıyor. Vakko 
Chocolate ayrıca “A 
bu yıl Vakko Eşarp “| 
iş birliğiyle sadece 
100 adet üretilen 
Çikolata & Eşarp 
kofre kutusu hazır- 
ladı. 


COSMED İLE 
BAKIM ZAMANI 


Cosmed, dört farklı ürün çıkar- 
dı. Cosmed Alight Arındırıcı Toz 
Temizleyici cildi arındırıyor, su ile 
aktif hale gelen bitkisel enzim ya- 
pısı sayesinde cildin daha aydın- 
uk olmasını destekliyor. Cosmed 
Complete Benefit Matlaştırıcı ve 
Dengeleyici Krem, ciltteki aşırı 
yağlanmayı dengeliyor. Cosmed 
Complete Benefit Kontrol Jeli son 
dakika aknelerini hızla iyileştirip 
sivilce oluşumunun önüne geçi- 
yor. Hair Guard Canlandırıcı Saç 
Kremi, saç tellerini kırılmalara kar- 
şı güçlendiriyor. 


BENMEFTİ 


FARMASI/'DE 
KIRMIZI BAŞROLDE 


Kozmetik sektöründe 7/0 yılı geride bıra- 
kan Farmasi, 14 Şubat'ta günün anlamı- 
na yaraşır kırmızıya başrolü vermek iste- 
yenlere farklı alternatifler sunuyor. “Derin 
Kırmızı Bir Rüya” mottosuyla hazırlanan 
Farmasi Glamorous, Sevgililer Günü'nde 
kokusuyla iz bırakmak isteyenleri bekli- 
yor. Farmasi Velvet Huge Flame Likit Mat 
uj, tüy gibi hafif yapısı ile dikkat çekiyor. 
olayca sürülebilen 207 Kırmızı Dudak 
alemi ise dudakları kusursuzca şekillen- 
iriyor. Farmasi Oje'nin Brick Red tonu, 
üksek pigmenti ve parlak bitişinin yanı 
ra 7 güne kadar dayanma özelliğiyle 
kkat çekiyor. 
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Downton Abbey: The Exhibition adiils 
düzenlenen sergi New York'ta büyük 
ilgi görüyor. Dünyaca ünlü televizyon 
dizisinin sergisi doyurucu içeriğiyle 
göz dolduruyor. 


HAFTANIN KONSERİ 


SILVIA PEREZ CRUZ 


Güçlü sesi ve tutkulu yorumuyla 


HAFTANIN , l dikkat çeken İspanyol şarkıcı Silvia 


e e e Perez Cruz, 20 Şubat Salı 20: 30'da 
SERGİSİ ww i İş Sanat sahnesinekonukoluyor. 


BEN OLMAYAN 
Düşünce ve 
varlığın, ruh ve 
maddeye olan 
tezatlığından 
yola çıkılarak 
tasarlanan 
“Ben Olmayan” 
sergisi Kenan 4 - 
— (A ” ' e 
a. E HAFTANIN LEZZETİ 
üratörlüğünde N öl gi 
9 Mart'a kadar Be/ (A EAT, PRAY, LOVE 
Trump Art vE / Julia Roberts ve Javier Bardem'in üstün 
Gallery'de. HN >. performanslarıyla gönüllerde yer eden Eat, 
> P Pray, Love filminden esinlenerek hazırlanan 
Hilton Bomonti The Globe'daki Sevgililer Günü 
yemeği 14 Şubat gecesi ve Şubat ayı boyunca 
cuma ve cumartesi akşamları servis edilecek 
filmle aynı adı taşıyan konsept bir menü. 


Haftanın etkinlik takvimi 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comir 


HAFTANIN OYUNU 


Coşkulu bir kahkahanın 
hemen ardından tek bir 
soruyla adeta izleyenlerin 
boğazını düğümleyebilen 
“Aşk Ölsün”; 9 Şubat 
Cuma akşamı saat 
20.30'da Baba Sahne'de 
seyircilerle buluşacak. 


HAFTANIN 
KITABI 


Tilkinin Ziyafeti adlı 
son romanında Alev 
İnan, bir kadının 
kayıplar yaşadığı 
hayatının travmatik 
bir döneminde, 
duygularını, özel 
hayatını, geçmişini, 
her şeyi ve herkesi 
sorguladığı karanlık 
bir yolculuğa adım 
atışını anlatıyor. 


CEBİMDEKİ 
YABANCI 


Cebimdeki 
Yabancı bu hafta 
vizyonda. Serra 
Yılmaz'ın yönetmen 
koltuğunda olduğu 
filmin başrolünde 
Belçim Bilgin var. 
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ii Serafina, şimdi de 90'ların en sevilen sanatçılarını sevenleriyle buluşturuyor. 8 Şubat 
Perşembe günü, Eda&Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Suzan Kardeş'in Vadistanbul 
Serafina'da sahne alacağı akşamda sanatçılar en sevilen şarkılarını seslendirirken 
misafirler de Serafina'nın menüsündeki lezzetli tatlarla güzel bir akşam yaşayacak. 
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ESİN 
KAYNAĞI 
“Güneşin enerjisini 
çok iyi yansıttığını 
düşündüğüm Slimm 
Aarons'un Poolside 
fotoğrafının da 

bu sezonda bana 
çok ilham verdiğini 
söyleyebilirim.” 
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ROTASI 


“Cape Town. 
Harika bir enerjisi 
var. Orada 
kendimi çok mutlu 
hissediyorum. 
Okyanusun sesi, 
güneşin enerjisi, 
renkli sokaklar 

#g ve sıcakkanlı 
insanlar bana 
ilham veriyor. 
Bu koleksiyonu 
hazırlarken de 
rotamı Cape 
Town'a çevirdim.” 
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Batya Kebudi yeni koleksiyonunun perde 
arkasını anlatıyor. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir 
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STİL İKONLARI 


“Ajda Pekkan, Brigitte Bardot, 
Paris Hilton.” 


WEREBİLECEĞİM EN İYİ STİL TAVSİYESİ, 
ÜZERİNİZDE SİZİ İYİ HİSSETTİRECEK EN AZ 
BİR TAKININ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN. 

ONUN ENERJİSİ SİZE İYİ GELECEKTİR” 
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. Business Check-in NEHİR ARSLAN 


. Ücretsiz Otopark ve Vale 
. Güvenlik ve Pasaport Noktalarından Hızlı Geçiş 


. Uçuş Kapısına Kadar Özel Ring Aracı 
* DutyFree'de İndirim ve Ayrıcalıklı Kasa 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 


. Ücretsiz Lounge Keyfi 
ve çok daha fazlası... 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


©ETAVPassport EĞ) 444 25 75 


BOUCHERON 


PARIS 


ie. MA 
£ 
# 


“0 
*.. 
> 
...” 


......... 2 ek N 
İM) 


> 


e 


“0. 
4 - 


SERPENT BOHEME 


& e . & ti er.” ? e 4 
Ne ye * ii X gk 


FIRST JEWELER OF THE PLACE VENDÖME 


In 1893, Frederic Boucheron is the first of the great contemporary jewelers to open a Boutigue on the Place Vendöme 
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